a, e e İZ RS AEN EPN 
{ y Sanat emekçileri için çıkartılan - ga "Sosyal Güvence Yasası”nı Fi EE F ihlal ederek milvonlar kazananlar! u Kol S BIR Danıştay kararlarını hiçe sayarak F ee üç kademe birden yükselip BOTAKLIR bölge müdürü olanlar... - s0 FEAE mİ 
TUCARI ow = 
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SALI 
, Ağustos 1979 
kalsin SEFI ASI BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 500 KURUŞ 


Istiklal Marşına ve | Politika yürüyüş için ) 


m~ 


gaomamapszzz 


dünkü sayılarında Orta Doğu Teknik eri sitesi öğretim üyelerinin düzenledikleri "İsdean Mei 


| 
| 
Cumhuriyete saygı | n # a ri n Nd; Mi EA RA EV E] ta im yürüyüşüne ODTÜ provokasyondur diyor | öğretim üyelerinin HABER MERKEZİ | 10 yılda 650 ölü 
| 


| Politika, Hergün ve Tercüman gazeteleri 
e sr v v 

büyük çoğunluğu katıldı iin ANS lik önleminin bulunmayışı ve havalandırma tertibatının çalışmayışı nedeniyle, biriken ve sıkışan grizu gazı en küçük bir kıvılcımda korkunç patlamalara neden oluyor. Ve yıllardır can üstüne can alıyor. 

İşte 1970 yılından bu yana meydana gelen kazalarda ocaktan çıkamayanların sayısı: 


IAD yürüyüs 


ber İY Mw 87 ölü uk a Giri 67 ölü 
| | R SİZ ae er 90 ölü 
í MOT ene 70 ölü g \ ee 65 ölü 
À s 3 f À A İC e a. 69 ölü ilem Kw E p LO relay 50 ölü F i ' i A ) İZ ii ee e 47 ölü è | s Kr e 63 ölü 
3 Die UN İN bo Gm i fi 1029S ekle ai 35 ölü 
ODU öğretim Yetermi dini disentidigi. e Zonguldak maden ocaklarında 1978 Mayısında yine bir grizu patlaması ol- (12 Ağustosa kadar) 
tiklal Marşına ve Cumhuriyete Saygı" yürüyüşünü , 5 


muş, patlamada 18 işçi hayatlarını kaybetmişti. Patlama olayı çevre hal- 


sabote etmeye çalışan bir İGD'li, jandarma tara kının yüreğinde yeni bir yara daha açmış, büyük üzüntü yaratmıştı. Toplam...... 643ölü 


fından götürülürken görülüyor. 


m @İGD' liler yürüyüş sırasında z j dışarıdan slogan attılar Zonguldak Karadon Maden Ocaklarında patlama oldu 


© Öğrenci Temsilciliği Konseyi, yürüyüşü 


engellemek isteyen İGD” liler için © "Bunlar sayıları 10” u geçmeyen ve ODTÜ öğrencisi olmaya layık olmayan 


bir avuç kişidir ” şeklinde açıklama yaptı 


© Camialtı Tersanesi işçileri de istiklal Marşına yapılan saygısızlığı protesto ettiler 


E e 
Li 


> 


ANKARA (ÖZEL) ZONGULDAK (ÖZEL) | ile oprl kta aea akt EEEE AN 

ODTÜ öğretim üyelerinin "İstiklal Marşı ve Cum- Öncetii gece saat 01.10 sularında Ereğli Kömür- | kaybetmişti. Onceki günkü grizu patlamasında ya. 
huriyete Saygı” amacıyla düzenlediği yürüyüşü 10-15 leri İşletmesine bağlı Karadon bölgesi Gelik bölü- ei A PAE 3 

TEE eya A 1 AŞ y ralanan işçilerden bir kısmı anayol işçisi olarak ça İGD'li engellemek istedi. minde meydana gelen grizu patlamasında 7 maden lışıyordu. 

Saat 11.00'de cübbelerini giymiş olan öğretim ü- işçisi öldü, 5 maden işçisi ise ağır yaralandı. Patlamadan sonra olay yerine giden kurtarma yeleri, iki ayrı kol halinde bölümlerden yürüyüşe baş- Ereğli Kömür İsletmesinde 1979 yılında mey- ekipleri 5 işçinin yanarak öldüğünü gördüler. Yaladılar, Öğretim üyeleri üniversitenin ortasında bulu- dana gelen iş kazalarında ölenlerin sayısı son kaza I (Devamı sa.7, sü.1'de) nan Atatürk Anıtına a amma yor İŞ A 


kadar yürüdüler. Devrimci Gençlik Birliği üyesi öğrenciler ile bazı öğrenciler de yürüyüşte yerlerini aldılar. 

Yürüyüş kolu Atatürk Anıtına ulaştığında burada öğretim üyelerinin 

2 X ve Devrimci Gençlik Bire Cumhuriyete Saygı" likleri o Federasyonunun ün yapıldı. çelenkleri anıta brakıldı. Daha sonra toplu olarak İstiklal Marşı söylendi. 

Saygı duruşuna geçildiği sırada anıtın karşı- 


i 00 oo veo// sında Öğrenci İşleri Dey y kanlığının önünde topla-A nan 15-20 kadar İGD'li, 


bazı sloganlar atmaya 


ON, Mine EZ 


CÜBBELERİYLE YÜRÜDÜLER — ODTÜ Öğretim Üyelerinin "İstiklâl Marşına v > yürüyüşü 


başladılar. Jandarma, tö- 


o o o © oo 00 CT) reni sabote etmeye çalışan İGD'lileri kovaladı 

için Dir genci oldurduler esses İ ma ine daş isimli bir kişiyi ya- Eski Demokrat Parti döneminin Emniyet Amirkaladı. lerinden Zeki Şahin dün yaylım ateşine tutu- 


larak öldürüldükten sonra görülüyor. 


Türkeş bugün Elazığ’ a, oradan da Bingöl” e gidiyor 


DP döneminin Emniyet Amirlerinden 


Zeki Şahin öldürüldü 


© izmir’ de iki kahve tarandı; 9 kişi yaralı © Ankara’ da bir çöpçü öldürüldü 


Bu sirada törenin yapıldığı yerde bulunan (Devamı sa.7, sü. 5'de) 


Köprülüler: 
” Odalar 
Birliğinde 
4 milyon 
liralık yolsuzluk 


Apocular Tuzluçayır da Mehmet Uzun adlı bir genci 'Davadan döndüğü için öldürdüler. Bu arada Nuripazarbaşındaki evine gitmekte iken volda Apocuların saldırısına uğrayarak yaralanan, TİKP Gaziantep İl Yöneticisi Cuma Dal, şikayet için gittiği karakolda gözaltına alındı. Öte yandan Urfa' nm Siverek ilçesinde meydana gelen olaylarda, bir jandarma eri ve İmam Hatip Lisesi öğrencisi iki kardeş vurularak öldürüldüler. 


Zeytinburnu'ndaki Santral Mensucat Fabrikasında İdari İşl inopli” H eja ai (Devamı sa.7, sü.4 de) ya pıldı ge Müdürü olan Zeki Şahin ll otosuna Bindiği ermida @Bingöl de Belediye Baskanının ölümünden zarm ateşine tutuldu. Olaydan sonra arabanın hali görü- sonra alınan önlemler sürüyor Aayi 


K.Maraş davasında dinlenen tanıklar: 


"Sanıklar 


ANKARA (ÖZEL) 
Ticaret Bakanı Teoman Köprülüler, Odalar Birliğinin 1974-1979 yılı hesaplarının incelenmesi 


. pa N À sırasında, 3 milyon 981 
katliamı önceden Moskova yanlısı Afgan yönetimine karşı mücadele yürüten Müslüman gerillalar. Simdi bin 350 liralık yolsuzlu- i gerillalar, ordu içindeki askerlerce daha güçlü bir şekilde destekleniyor. Bu askerlerin zZ k3 $ bili l dı” 5 Ağustosta Kabii'deki Bala-Hisar kışlasında başlattığı ayaklanma, geçici olarak ye- ğun açığa çıkarıldığını a- T 
yor ar nilgiye uğradıktan sonra gerillalar, Taraki'ye karşı yeni ve büyük çaplı bir harekat baş- çıkladı. 57 
. latacaklarını açıkladılar. Köprülü vrakları $ A ADANA (ÖZEL) ve 7 iea EAS beş Fil: K. Maraş olayları du- i I $ aras ARAU lk dönemde Yönetim 


ruşmalarına,  İsadivanlı 1 B E 5 Jai Mahallesi tanıklarının PN pono RR dinlenmesiyle devam e- ban Gazioğlu ve Şinasi 

dildi. Tanıklar, ''Sanık- Ertan da ERGI nolu z 

lar, katliamı üç gün önce- Yönetim Kurulunun ze yo amdası yapaca sinden biliyordu" dedi- É s ş 

ler. Dumamalara tale: B a AROE morma yon 

yici olarak gelen sanı Mn A egs ii pi 

yakınları, yolda yakala- r ID om | l j yasalara aykır, bir biçim Oo © CHP, Milletvekili seçimi yapılacak 5 ilden sadece 


dıkları tanıkları ifadele- 


İst. TV Müdürü VURAL TEKELİ ve İst. TV Program Müdürü UĞUR DÜNDAR ile söyleşi (2) 


ii nlılaAIANN 
ANNA A 


$ Rasa ke nekten dört milyona ya- irne” Ö im ee Slumiaiteli İSLAMABAD bir sözcüsü, Kabil'deki Pakistan Bü- kın para çektiklerinin be- Edirne'de ön e yapacak ANKARA (ÖZEL) UĞUR DÜNDAR 
3 Pakistan, Afganistan'ın başkenti yükelçiliğinde Hava Ateşesi olan lirlendiğini bildirdi. 14 Ekim Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve milletvekili ara seçimine n - : 

se n A AE Kabil'de bir Pakistanlı diplomatın Seyid Muhammed Sıddık Şah'ın,25 Açıklamada, ödeme- katılacak olan siyasi partiler aday adayı listelerini dün Yüksek Seçim Kuruluna tes- TW sokaktaki insanla diyalog ğe Dingiş “ie Gülizar kaçırıldığını ve diplomata işkence Haziranda sivil şahıslarca kaçırıl- nin büyük kısmının şah- Jim ettiler. " Olgun'un p evlerinin ya- yapılarak, Afganistan'a sığınma dığını ve işkence ile Afganistan sen Sezai Dıblan'a ya- Bu arada Partilerin hangi illerden merkez yoklaması yapacakları da kesinleşti: kurmalıdır kıl de ün önce e e İL yemi bit DEIgE lehinde yazılar, imzalamak zorn: pıldığının, geri kalan kıs- AP ve CHP'nin aday adaylarının listeleri ile, diğer partilerden önseçim kendisine, "Yakında dü. | İT/alattırıldığını açıkladı. A kiyma d Si el al oaia lacak ilerle tiği bilgiler 5. sayfamızda e 

BER S sile) Pakistan Dışişleri Bakanlığının (Devamı sa.7, sü.3'de) (Devamı sa.7, sü. 8'de) YAP gi . ay ` Sayida b. sayfada 


14 Ağustos 1979 


Aslında cennette yaşıyoruz 


Bombalar,” kuyruklar arasında hayatımız geçiyor ama acaba farkında mıyız yine de biz cennette 


yaşıyoruz. 


Amerika'ya bir kez gidip de dönmeyen doktorlarımıza, Almanya'da yerleşmeye karar veren bazı yurttaşlarımıza bir kez soralım bakalım. 
Domateste dünya birincisi olduğumuzu biliyor musunuz? 

Araştırmayla ortaya çıkmış, bütün dünyanın kabul ettiği bir gerçek bu. Amerika'da kişi başına 32 
kilo domates düşerken, dışarıya satılmasa bir İtalyan ancak 60 kilo domates yiyebilecekken, Türkiye'de kişi basına 80 kilo domates düşüyor. Yani domateste dünyada birin- 


ciyiz. 


Gerçi kuyrukları sürüyor ama zeytinde de dünyanın dördüncüsüyüz. Yurdumuzda kişi başına iki zeytin ağacı düşüyor. İki zeytin tanesi değil, iki koca ağaç. 

Buğday üretimimiz, yabana atılmaz. Yer fıstığından tutun biberin envai çeşidine kadar Türkiye' de yok yoktur. Turunçgiller deseniz öyle, sebzelerimiz öyle. 

Öyle bir fıskınvor ki topraktan, ne mazotsuzluktan çalışma- 

| yan traktörler, ne de sıkıntısı hiç 


reskilmeven 


yur. 

Evet, istatistikler Türkiye'de kişi başına 80 kilo düştüğünü bildiriyor. Ama neyleyim ben istatistik- 


homhalar 


madıktan 


leri bir kilo domatesi manavdan ala- sonra derseniz, işte cenneti cehenneme çevirmeyi çok 


iyi bilen ülkelerden biriyiz. 


Gerçi istatistikler bunu yazmaz. 
Örneğin, Türkiye'de ne kadar baraj vardır, bu barajların yapımına kaç milyonlar harcanmıştır ve barajların suyu nereye akmaktadır? 


İşte cenneti cehenneme çevir- 


menin sırrı buradadır. Örneğin Diyarbakır'ın Kırte köyünde bunu çok iyi başarmışızdır. 

Önceki günkü gazetemizde çıkan haberi hatırlayacaksınız. Barajın suyunu Koyuncu sülalesi kendi tarlasına çevirmiştir. Gerçi baraj Koyuncuların değildir. Gerçi barajın yapı- 


mı için köylülerden para toplanmış- 


bakar. 
devlet 


domatesin nak 


igric, 


tır. Devlet bütçesinden harcama yapilmıştır. Ama Koyuncu sülalesi devletin ağasıdır, tarlasını barajın önüne çeker ve Kırte köylülerinin domatesleri de su içinde havaya Şimdi kapılarında domateslerini kurtarmak için dolaşır. Koyuncu ihtiyacı olmadığı zaman da baraj suyunu nehre akıtır, Öte yanda da domatesler susuzluktan kurur. 


Anlayacağınız domatesi kurut- için her şeyi yapıyoruz. 


Kırte köylüleri 


wi içinde Cenenue- 


mi yaşıyoruz. Neden, küçük bir 


zünden. 


azınlığın gözünü doyurmak için sağı solu harap eden hükümetler yü- 


HALKIN SESİ | 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


ANKARA 


BİR TELEFON ” MEMURUNUN”. 


ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 


Telefoncu nedir? Yeraltı menhollerinin dibin- de havai hat direklerinin tepesinde apartman angastrasının doruk noktasında çalışmaya hak kazanmış; bir omuzunda takım çantası, diğer omuzunda demir merdiven ve ekibi oluşturan diğerinin elinde 500 metrelik tesisat teliyle kuvvetle takvi- 


tik çizmeler, üzerinde mavi çadırdan yapılmış tulumlarla ve görenlerin posta memuru olduğunu anlaması için resmi PTT şapkasıyla hazır; bilmeyenlerin işçi zannettiği, kanunca memur sayılan yüksek brüt maaşının eline geçen azıcık netiyle geçinmeye muvaffak olmuş; sendika, grev, hak- 


ye edilmiş, ayağında las- 


İSVİÇRE ZÜRİH 


Başbakan Ecevit'e ve Dışişleri Bakanlığına açık mektup 


İçişlerimize karışan "TKP'nin Sesi” radyosu ne zaman protesto edilecek ? 


Bizler, yurt dışında çalışan Türkiyeli işçiler, vatan hasretimizi gidermek için yurt dışında yayın yapan Türkiye'hin Sesi radyosunu dinlemek istiyoruz. Fakat D. Almanya'dan yayın yaptığı bilinen TKP hin Sesi radyosu, Türkiye hin Sesi radyosunu bastırıp kendi seslerini bizlere dinletmeye çalışıyorlar, Bıktık artık onların bu çirkin davranışlarından, Bu ne biçim bir TKP'nin Sesi radyosu ki Türkiye hin sesini bastırabilen daha kuvvetli bir radyoya sahip? Ayriyetten, bizim memleketimiz olan Türkiye hin iç işlerine karışarak D. Almanya dan avazları çıktığı kadar bağırma yetkisini nereden alıyorlar? 

> rneğin: Sayın T. C. Başbakanı Bülent Ecevit in son zamanlarda yurdun çeşitli yerlerinde, çeşitli kuruluşların temelini atmasına karşı çıkıyorlar. 2 Ağustos 1979 günün saat 09.20 de TKP'nin Sesi radyosu şöyle diyor: "Ecevit, emperyalistlerden ve IMF 'den aldığı kredilerle temel atarak bağımsızlığımızı zedeliyor? Onlara göre Ecevit, komşu sosyalist (?) ülkelerden yardım olmalıymış. Yani kredilerin alınış şekli yanlış. Bu krediler Avrupa ülkelerinden veya IMF'den değil, Rusya dan alınırsa doğru olurmuş. Şimdi ise bizlerin kafasına takılan bazı sorular var: 

1- Türkiye ħin iç işlerine karışan bu radyo, Doğu Almanya dan bu yayınlarını sürdürürken, hükümet yetkililerimiz, bu ülkeye herhangi bir nota vererek durumu protesto etmişier midir? 

2- Aylardır yaptığı yayınlarla,' Türkiye de iç savaşım hazırlıkları yapılmadır. 'diyerek yurdumuzdaki anarşiyi körükleyen bu radyoya karşı yetkililer herhangi bir girişimde bulunmuşlar mıdır? Doğu Alman Büyükelçiğine durum bildirilerek protesto edilmiş midir? 

TKP'nin Sesi radyosunda yayınlanan her şeyden Doğu Alman makamları sorumlu tutulmalıdır. Çinkü bu radyonun o ülkeden yayın yaptığını bilmeyen yoktur. 

Süleyman Dönmez-Türkiye Halk Derneği Başkanı 


ları gibi kafa yorucu un- 


surları bulunmayan, istenildiği zaman 5 lira karşılığı gelen kumanyalarla 8 
saat su kaynatmadan çalışan ve her türlü deney lerden geçmiş; mazotsuz benzinsiz, yağsız, tahsilsiz ve kadersiz herkese telefoncu denir. 

ÖZELLİKLERİ 

1- Personel ve telefoncunun asıl anlamı tesisatçı yardımcısı, tesisatçı ve usta tesisatçılarıdır. 

2- Hakkını arayan her telefoncu, hele de haklı olduğu zamanlarda büyüklerinin yanında daima haksızdır. 

3- İşe alınan her telefoncunun ağzından noterden tasdikli vasiyetnamesi de birlikte alınır. 
Örneğin istenildiği zaman, istenildiği yerde en az sekiz saat olmak üzere 
24 saate kadar çalıştırılacağı ön koşul olarak kabul ettirilir. 


4- Çalışanlar daima sevilir. Ödül, işlerine yaradığından verilmez. 


5- Amirlerine, personelin maddi manevi aktüel durumları hakkında kısa Zamanda istihbaratta bulunanlar; “Siz bilirsiniz efendim”, o "'emredersiniz", “tabii efendim", “doğru efendim", "başüstüne efendim", "Ne kıymeti var efendim", cümleciklerini ustalıkla, yerinde vederhal kullanan kişiler, çalışmadan terfi etmeye, bol bol izin kullanmaya, mesai ve diğer yan gelirleri eksiksiz almaya hak kazanırlar. 


6- Verilen her ış seve seve yapılır, Çok çalışmanın çok hatası olabileceğinden, gün geçmeden yazısı yazılıp durumun icabına göre ihtardan başlayarak yevmiyesi, ikramiyesi mesaisi ve yan ödemesi gibi haklarından birini mutlaka kesme yönüne gidilir. Personelin ele gelen bazı yerleri kesim dışı bırakılır. Allah razı olsun ki bırakılıyor. 


7- Raportör, santral, 02, 03 gibi iç şebekeler. 
de çalışanlar derhal nöbete sokulur. Olağanüstü bir durum olmadıkça" nöbetten çıkma hakları elinden alınmaz 


İRAN OLAYLARI VE SÖMÜRGECİLİK TEORİSİNİN İFLASI 


ÜRDİSTANİN sömürge olduğu tespitinden hareketle "Bu: ülkeyi sömürgeleştiren ülkelerin hakim sınıflarını yıkmayı" mücadelede esas hedef olarak gösteren 'revizyonist "sömürge teorisi" İran devriminin pratiği içinde iflas etti. İran devrimi, Rusya yanlısı revizyonist gruplar ve revizyonizmle arasına: sınır çekmeyen Denge Kawa' nın savunduğu bu teoriyi yıktı. 


Bunun belirtileri en çarpıcı bir tarzda "Şıvancı'' revizyonistlerin saflarında ortaya çıkan muhalefetin savunduğu tezlerde ortaya çıkmaktadır. İşittiğimiz kadarı ile muhalefet,kendi mer kezini "'İran olayları karşısında siyasetsiz kalmak ve olayların karşısında tutum belirleyememek”"' tarzında eleştirmektedir. 
Şıvancı revizyonist grup İran olayları karşısında neden bir siyaset belirleyememiştir? Aslında İran olayları karşısında bir siyaset belirleyememe tar- 

REM ie mürge teorisini savunan bütün revizyonist: ve milliyetçi grupların bir çıkmazıdır. Bu çıkmaz, sömürge teorisinin kaçınılmaz siyasi sonuçlarının bir yansımasıdır. Bu çık- 


Ethem Sancak 


mazı daha iyi kavrayabilmek için bu teoriye ve doğurduğu siyasi sonuçlara kısaca bir değinmek gerekir: 


Sömürge teorisi 

ve 

bundan çıkarılan 

siyasi sonuçlar 

Bu tez,bir kaç yıl önce, özellikle, Rusya'nın Orta Doğuya yönelik taarruzunu artırdığı bir dönemde ortaya atıldı. 
Ortaya atan da sosyal emperyalizmin ülkemizdeki ideologluğunu yapmakla övünen Kemal Burkay, nam- diğer Celal Aladağlı idi. Kısa zamanda bu tez ufak tefek nüans farklılığı ile bütün revizyonist ve milliyetçi gruplarca savunulmaya başlandı, 

Bu tez kısaca şöyle özetlenebilir: "İran, Irak, Suriye ve Türkiye sınırla- 

“nde Kürtlerin üze rinde yaşadığı bölge Kürdistan ülkesidir. Bu ülke bazılarına göre Lozan anlaşması: ile, bazılarına göre ise Kasr-ı Şirin anlaşması ile parçalanarak sömürgeleştirilmiştir. . İ- 


PTT görevlileri bir binaya telefon hattı döşerken, Sakın görevlinin, merdiven üstünde elinde çekiç oluşuna bakıp da işçi zannetmeyin. Aslında memurdur. 


8- Dış şebekelerde çalışanlardan temiz hava parası alınmaz. 

9- personelin soyunma dolabı yoktur. Yanlış yorumlanır diye verilmemiştir. Örneğin soyunma dolabını bilhassa artistler kullanır, Personel elbisesini, duvara kendi eliy le çaktığı çivılere; Masa gözlerine yerleştirir. 

10- Personele terlik verilmez. Herkes zevkine göre parasıyla alsa bile buna bir şey denilmez. * 

11- Çoğu yerlerde odacı yoktur. Varsa da yine personel onlara güvenmez. Kendi temizliği, ni kendisi yapar. Yerleri süpürmek, paspas yapmak, masaların tozunu almak personelin ana hedefleridir. 

Gece çalışan erkek personele ; servis yoktur. 
Yine de personel binbir ustalıkla çift dolmuş yaparak evinden işine, işin- den evine başarıyla gelir. 
5-10 dakika gibi vaki ge- 


cikmelerde şeflere, saygı duruşunda 30 dakika hesap verilir. Hesap yanlış çıkmazsa rahatlıkla işe başlanır. 

12- Gidip gelme ücretlerini aldığı mesaiden yine personel verir. Geri- ye azıcık para artsa bile. 

13- Devletin personele tanıdığı birçok sosyal ve maddi olanakların bir kısmı israf olmasın diye, büyüklerimiz tarafından talep buyurulmaz. 

14- Devlet memurlarının hırsızlık yapması suç sayıldığından, çoğu rüşvet alma gibi modern soygunculuğu haizdirler. 

15- Birçoğu bunu da beceremediğinden (o bazı büyüklerinin kuyruğu gibi yerde sürünmeye mahkumdur. 

16- Yukarıda sayılan özellikler ancak tüm özelliklerin onda biri sayılacağından varın gerisini siz hesap edin. 


Bir PTT Memuru 


AÇIKLAMA 


11 Ağustos 1979 tarihinde köşemizde yayın- 


lanan Aziz Evin imzalı 


"“Pideciye hakaret eden 


Halkın Kurtuluşçusuna müdahale ettik, bıçaklı saldırıya uğradık" başlıklı mektupla ilgili olarak 


Aziz Evin ve arkadaşları açıklama yaparak mektubu kendisideğil, bir arkadaşı tarafından yazıl- 


dığını belirtmişler ve anlatılan kavgada sıyasi , bir yön olmadığını bildirmişlerdir. Düzeltir, özür dileriz. 


ran, Irak, Suriye ve Türkiye kapitalist ülkelerdir, Kürdistan da onların sömürgesidir . Denge Kawa'ya göre ise "Türkiye yarı sömürge, varıfeodal bir ülkedir. İki siiper devlete ve emperyalizme dayanarak Kürdistan'ı sömürge olarak tutabilmektedir. Dolayısı ile Türkiyede sömürgeci bir ülkedir." 


Doğudaki bütün revizyonist ve milliyetçi gruplar bu tezin ışığında esas hedeflerini "'Sömürge zincirini kırma,dört ülkedeki Kürtleri birleştirme ve bir Kürt devleti kurma" diye tespit etmektedirler. Revizyonistler bu işin ancak Rusya' ya dayanarak gerçekleştirilebileceğini söylüyorlar. Ve "Uluslararası Enternasyonalist o Dayanışma" adı altında bunun propagandasını yapıyorlar. Rusya'ya dayanarak İran, Irak, Suriye ve Türkiye devletini yıkma,Rusya'nın Orta Doğudaki uzun vadeli politikasının ta kendisidir. Revizyonistlerin.bu teoriye bu denli sıkı sarılmalarının ardında bunlar yatmaktadır. 


Denge Kawa ise "Bu işin hem Rusya'yı hemde dört ülkenin hakim sınıflarını yıkarak gerçekleşebileceğini" savunuyor. 


Sömürge teorisi ve bundan çıkarılan siyasi tespitler kısaca bunlardır. 


iran devrimi ve sömürgecilik teorisi 


Söz konusu teori uyarınca herhalükarda gündemine dört ülkenin “sömürgeci*hakim sınıflarını yıkmayı koyan bütün gruplar, İran devrimi gelip kapıya dayatınca ne yapacaklarını şaşırdılar. 


İran devrimine A. Hu. 
meyni önderliğinde İran hakim sınıflarının antiemperyalist kesimi önderlik etti. Homeyni,İran proletaryasının ve köylülüğünün siyasi temsilcisi değildi. 


İran'da sınıf mücadelesinin keskinleşmesi ile iki cephe oluştu. Bir tarafta iki süper devlet ve İran Şah'ı, diğer tarafta A. 
Homeyni (o önderliğinde anti-emperyalist İran burjuvazisi ve bütün milliyetlerden İran halkı. Merkezi görev olarak 'sömürgeci İran hakim sınıflarını 

yıkmayı" tespit eden sömürge teorisyenleri saflarını belirlemede şaşkınlığa düştüler: 


“Önderi sömürgeci hakim sınıfların geriçi bir kliğidir"' diyerek devrime karşı çıksalar, Şah'ın safında gözükecek ve İran halkından, özellikle de» devrimi canla başla desteklemiş olan Kürt halkından tecrit tekmesini yiyecekler ve Şahla birlikte İran'dan kaçmak zorunda kalacaklardı. 


Diğer yandan maskeleri düşmesin diye devrimi desteklemeye kalksalar sömürge teorisinin kendilerine emrettiği ve yıllardır yırtınarak savundukları "'Sömürgeci hakim sınıfları yıkma ve sömürge zincirini parçalama''dan vazgeçmiş olacaklardı. Buda Rusya'nın emrine itaat etmemek ola. 
caktı. Devrimin çizdiği iki cepheli bu net tablo karşısında revızyonistler şaşkınlığa düşmüş, sömürge teorisi maskeleri- nin düşüşünü engelleyemeyecek tarzda iflas etmişti., Muhalefetin "İran olayları karşısında siyasetsiz kaldık'' demesinin 


temelinde bunlar yatıyordu. 


Devrim belli bir noktaya gelip Şahı yıktı. Artık İran devriminin. önündeki somut engel Rusya idi. Bu noktada revizyonistler Rusya'nın emirlerine uyarak işe giriştiler. 
Kürt halkının haklı taleplerinin arkasına sığınarak bölücülüğün propagandasını yapmaya hız verdiler. 
İran'ın birliğini parçalayarak Rusya'ya karşı zayıf düşürme ve İran devrimini yıkma faaliyetlerini artırdılar. 


DKawa' nın savunduğu 
"sömürge teorisi” de iflas etmiştir 


Bu noktada D. Kawa" 
cı arkadaşlara bir kaç söz söylemek gerekir: 


Siz, proleter devrimcilerin ideolojik mücadelesi sonucu daha önce savunduğunuz sömürge teorisinden geri bir adım atarak "Sömürge zincirini kırmak için esas hedef aldığınız'' sömürgeci ha kim sınıflarının yanına iki süper devleti eklediniz ve bu terimi bazen başa bazen de' sona koyuyor ve bunda bir hikmet olduğunu sanıyorsunuz. İki süper devletle ve özellikle Rusya ile aralarında, bugün ve önümüzdeki dönem, objektif olarak uzlaşmaz çıkar çelişmesi olan. bölge ülkeleri hakim sınıflarını iki o süper devletle aynı kefeye koydunuz. Farklı türden düşmanları aynı sepete doldurmak meseleyi çözmez, aksine önümüzü bulanıklaştırır. Üçlü Oportünist Blokda aynı şeyi yapmıştı, Ama hayatın kendisi onların bu tespitini yıktı. Siz de etrafınıza bir bakarsanız sömürge teorisi yüzü suyu hürmetine savunduğunuz tespitin bizzat İran devrimince yıkıldığını göreceksiniz. 


Siz, İran, Irak, Suriye ve Türkiye hakim sınıflarının emperyalizme ve iki süper devlete dayanarak Kürdistanı sömürge olarak tutabildiklerini savunuyor ve 'tezinizin' bu yönü ile revizyonistlerin savunduğundan farklı olduğunu iddia ediyorsunuz;o halde: 


1-A. Homeyni bugün 
İran hakim sınıflarının iktidarda: olan bir parçası (değil midir? Bu ;soruya 'hayır' diyemezsiniz. Çünkü A. Homeyni bugün İ- 


ran'da iktidardadır ve İran proletaryasının siyasi temsilcisi değildir. 

2-A. Homeyni İran milli burjuvazisinin siyasi temsilcisi değil midir? Yanılroıyorsak siz bu soruya olumlu cevap veriyorsunuz. Zaten aksi düşünülemez. Çünkü A. Homeyni önderliğindeki devrimin emperyalizme ve iki süper devlete dayanarak yapıldığını iddia etmek abesle iştigal etmektir. 


Bu sorulara verilen cevaplardan şu sonuçlar çıkacaktır: 


1- Eğer bugün A, Homeyni İran hakim sınıflarının siktidarda olan bir kesimi ise: 


Ya sömürge teorinize göre iki süper devlete ve emperyalizme dayanan sömürgeci bir güçtür, Ve iki süper devletle birlikte baş düşman alınmalıdır. 
Ya da Kürdistan sömürge değildir. Dikkat edin sömürge tezinde ısrar etmek adamı revizyonistlerle el ele İran devrimini yıkmaya götürüyor. 


2-A. Homeyni İran milli burjuvazisinin bir temsilcisi ise: 

Bütün ülkelerin milli burjuvazileri gibi tabiatı gereği iki süper devlete ve emperyalizme dayanamaz, Çünkü onlarla mücadele içindedir. Dayandığı takdirde milli burjuvazinin siyasi temsilcisi olmaktan çıkar. O halde Kürdistan, İran'ın sömürgesi değildir. Çünkü yine sömürge tezinize göre "İki süper devlete dayanmayan bir güç sömürge edinemez ve sömürgelerini elinde tutamaz" 

Görüldüğü gibi İran devriminin tecrübesi ile, 


“hangi biçim altında sa- 


vunulursa savunulsun sömürge teorisi çelişmektedir. Ya İran devrimi doğrudur, ya da sömürge teorisi. İkisi birden doğru olamaz. 


Kürt meselesinin bir sömürge sorunu olmadığını, emperyalizme bağımlılıktan kaynaklandığını ve emperyalizme karşı mücadele ile çözülebileceğini kabul etmediğiniz sürece bu çelişmeyi çözemezsiniz. Hele hele hatalı sömürge teorisini terk etmeme pahasına aralarında uzlaşmaz çıkar çelişmesi olan bölge hakim sınıfları ile iki süper devleti aynı kefeye koyduğunuz sürece bu çelişme çözülmez. İstediğiniz kadar Rusya'ya karşı olduğunuzu yazın ve söyleyin, bugün bölge ülkeleri hakim sınıflarını yıkma mücadeleniz Rusya'ya hizmet etmekten başka bir işe yaramayacaktır. 


DOĞU PERİNÇEK 


Doğacak 
Olan Günes 


Pazarcık Demirciler Mitingi 
9 Eylül Izmir 19 Mayıs Ankara 


İsteme adresi: TİKP Yayınları Necatibey Cad. 22/19 Sihhiye/ANKARA 


Genel Dağıtım: TOR-DA 


A. YAYINLARI 


15 LİRA 


Güruh! 


Orta yolcu desen değil. 

Solcu desen hiç değil. 

Ya ne? 

Alalade bir uşak güruhu, . . 

Uşaklığa alışmış bir kere ruhu.  . 

Kâh "yaşasın Rusya" diye bağırır. 

Kâh "yaşasın Türkiye" diyenlere saldırır. 

Kâh "İstiklal Marşına"' dil uzatır. 

On parmağında on kara. 

Boynu çoktan alışmış yulara! 

Dedik ya solcu, molcu değil bu, 

Ruhunu efendisine satmış bir uşak güruhu. 


Efendisi emreder: 

SBOE: T 

Uşak harekete geçer: 

Yerine göre bölgelere... 

Yerine göre mezheplere. . . 

Yerine göre milliyetlere. . . 

Ve de fikirlere göre böler... 

Aynı halkı böylelikle birbirine düşman eder. 

Kapı komşularını, okul arkadaşlarını, aynı fabrikanın işçilerini, aynı köyün emekçilerini birbirine düşürüp, karşıya geçip seyreder, 

Ondan sonra da efendisine: 

“Gel beni yönet..."'der. 

Yani kendi ülkesini, efendisine peşkeş çeker, 

“Bağımsızlık ruhundan" nasipsizliğini işte böyle sergiler. 


Her türlü bölücülük bu güruhta. 

Her çeşit zorbalık, bu güruhun yönlendirdiği gruplarda. 

Okul kapılarını tutmak bunlarda, 

Kendilerinden olmayanları okullara almamak bunlarda. 

Gecekondu muhitlerinde "kurtarılmış bölgeler" kurmak bunlarda. 

“ Kurtarılmış bölgelerin "'yoksul halkından haraç toplamak bunlarda. 

Sayalım mı daha? 

Bilhassa Doğuda kargaşalık yaratmak bunlarda. 

Aşiret çatışmalarını, köy baskınlarını körüklemek bunlarda. 

Kendi güruhundan olmayan herkese ""faşist'' damgası vurmak bunlarda, 

En nihayet, tüm milli değerleri aşağılamak yine bunlarda, 

Dikkat! 

Solun herhangi bir fraksiyonu falan değil bu. 

Düpedüz uşak ruhlu bir zorba güruhu. 

Topunun yakındır sonu. 


Mao Zedu 


SECME 
ESERLER V 


ng 
9OTL, 


Genel Dağıtım; 
TUR.DA 

Hamam Sokak. No: 4 
Cağaloğlu/İstanbul 


BULMACA 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


SOLDAN SAJA: 1) Ka- DUNKU mulaştırma (eski dil)-Su O BULMACANIN ÇÖZÜMÜ kabı, 2) Devletin daha lar çok özel sektörün yeter- ezer gö siz kaldığı alanlara yat- SİZ GAR A TE e rım yapmasına ve ekono- «Aİ G 

miyi belli bir oranda HE 


kontrol etmesine dayanan sınırları belirsiz kapilalist bir ekonomi türü. 7 
3) Tersi bir erkek adı- ° Gü Gi Tersi kürkü değerli bir. hayvan. 4) Askerlikte bir sınıf-Tersi kel. 5) Tersi Fransa ile İspanya arasında uzanan sıradağ Genel. 6) Tersi basit bir ırmak taşıtı- Buyruk, 
7) Milyonlarca lirası olan, parababası-Matematikte bir sabit sayı. 8) İtalya'da bir ırmak ve eva adı-uzaklıkişareti Nispet. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) 'Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal' durumu. 2) Evin konuk ağırlanan geniş odası-Kimyada Molibden'in simgesi. 3) konusu 

genellikle tarihten ve efsanelerden alan acıklı sahne oyunu. 4) Anlamlı iz-İrinin yansı-Litrenin kısa yazılışı, 
5) Fransa'da bir liman kenti. 6) Bir harfin okunuşu-Petrol işleriyle uğraşan devlet kuruluşunun adı(kısa yazılışı). 7) Ters, zıt-Tersi Batı borsalarında altın fiyatları- nın saptanmasında temel alınan ağırlık ölçüsü birimi. 
8) İrkilme ya da kaygı-Rütbesiz asker. 9) "İşte" anlamında bir ünlem-Otlak. 10) Topluluk, halk, 11) Tersi su (eski dil)-En basit yapılı bir hücreli canlı. 12) Hazım hazmetme, özümleme, 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İsrail”de enflasyon hızının yüzde 100'ü | aşması üzerine | 
1 milyon çalışan | 
uyarı grevi yapacak | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 


TEL AVİV(THA) 


İsrail İşçi Sendikaları Federasyonu, temel gıda maddeleri fiyatlarına yüzde 50 oranında yapılan zammı protesto amacıyla bir milyonun üzerinde işçiyi greve çağırdı. 


Begin, hükümetinin geçtiğimiz cumartesi 

günü ekmek, yemeklik sıvı yağ ve süt ile süt ürünlerine yüzde 45 ila yüzde 50 oranında değişen zamlar yaptığını açıklaması, İsraillilerin büyük tepkisiyle karşılaştı. 


Bunun üzerine İşçi Sendikaları Federasyonu , işçilerin hayat pahalılığını karşılamayacak durumda olduğunu belirtti ve iki saat süreli protesto grevi ilan etti. 


Öte yandan Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada hayat pahalılığının her ay yüzde 3,5 oranında artacağını açıkladı. Bilindiği gibi İsrail'de enflasyon oranı son günlerde yüzde yüzün çok üstüne çıkmıştı. 


Vietnam işgaline karşı mücadele 


FKÖ LİDERİ “TİME”DERGİSİNE 


DEMEÇ VERDI 


"Halkım 


barış 

# istiyor bunun tersi 

teslimiyettir” 


©” Arap petrolü Filistinlilerden yana” © Sedat, Arap ülkelerine ağır suçlamada bulundu 


ARAFAT: 


NFW YORK/KAHİRE 

Filistin Kurtuluş Örgütü Lideri Yaser Arafat ime" dergisinin son sayısında yayınlanan demecinde, "Halkının ezilmediğini, işgal altında ve 


mülteci olmadığı adil bir barış istediğini" söyledi ve "Barış budur, ak- 


si takdirde, bu bir teslim anlaşmasıdır'' dedi 


Yaser Arafat, "Elim- de az kari var, ama bunlar en iyileri"' dedi. 


FKÖ'nün h-len Filistin davasının meşruiyetini tanıtmak için çaba harcadığını söyleyen Yaser Arafat Başkan Carter ile görüşürse, Onu, ''Dünya barışından sorumlu iki süper güçten birinin başkanı ve Filistinlilerin diğer uluslar gibi davranıl- 


maya hakkı olduğunu bilen birisi" olarak niteleyeceğini belirtti. 

FKö lideri ayrıca, hem Filistin hem de İsrail devletinin kurulmasını ilan eden kararı ABD' nin desteklemesinin 


“çok önemli" olduğunu bildirdi. Arafat, BM'nin Filistinlilerin yurtlarına 


geri dönmesini, kendi geleceklerini kendileri seçme ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması hakkını tanımasının, Filistin özlemlerini yerine getireceğini ve aynı zamanda ABD'nin FKö ile ilişki kurmasını sağlayacağını belirtti. 


ARAP PETROLÜ 

Arap petrolünün, "kesin bir biçimde" Filistinlilerin yanında olduğunu 


eden Kamboçyalı bir gerilla 


Kamboçya 152 Vietnam askerini saf dışı bıraktı 


BANGKOK 

Dem okratik Kamboçya kuvvetlerinin, işgalci 

Vietnam birlikleri ile giriştikleri son çarpışmalar 

oag 152 Vietnam askerini öldürdükleri bildirildi 


Bangkok'tan dinlenen Demokratik Kamboçya" nın Sesi Radyosunun verdiği bilgiye göre, Viet nam birlikleri ile Demokratik Kamboçya kuvvetleri arasında son günlerde 13 siddetli çarpışma ol- 


AMERİKADAN 


PERU'DA ÖĞRETMENLERİN GREVİ SURUYOR 


LİMA (AA) 
69 günden beri grevde olan Perulu ilk ve orlaokul öğretmenleri hükümetin ücretlere zam yapma- 


yı kabul etmesinden da grevi sürdürme kararı aldılar. 

Peru'da eğitim alanında çalışanların tek béndi: kası olan ve 140 bin öğretmenin yüzde doksanını bünyesinde toplayan "Sutep" hükümetin yaptığı ücret artışını aldatmaca olarak niteledi. 

"Sutep" ayda 43 dolar zam isterken hükümet 16 
ila 31 dolarlık bir zam yaptı. 

Öte yandan bir açıklama yapan Eğitim Bakanlığı ise Başkentte çalışan öğretmenlerden yüzde 88'inin yeniden işbaşı yaptıklarını ileri sürdü. 


BREZILYA'DA 14 SİYASI TUTUKLU 
22 GUNDUR AÇLIK GREVINDE 


RİO DE JANERİO (AA) 

14 siyasi tutuklu hükümetin af tasarısında kendilerini dıştaladığı için 22 gündür açlık grevi yapıyorlar. 

Açlık grevinde bulunanların yakınlarının verdikleri bilgilere göre, greve katılanlar 8 ila 9 kilo arasında zayıfladılar, 

Açlık grevinde bulunan tutuklular 12 Ağustos günü genel af ilanından yana olan muhalefet partisi Brezilya Demokratik Hareketi üyeleri ve çeşitli örgütler ziyaret ettiler. 

Kongre tarafından incelenmekte olan tasarısı özellikle "şiddet eylemlerine" kapsamı dışında bırakıyor. 


sonra 


af yasa girişenleri af 


du. 


Radyo, bu çarpışmaların ülkenin kuzey-batı- 


sındaki Mandolkiri'de, ülkenin ortalarındaki Kompong Chang'da ve Balıdaki Pursat eyaletinde mey- 


dana geldiğini belirtti. 


Batılı kaynaklar Kamboçya'nın özellikle kuzeydoğu ve doğusunde Tayland sınırı yakınlarındaki Vietnam askeri varlığını büyük boyutlara ulaş- 


tığını belirtiyorlar. 


Yalnızca Tayland sınır bölge- 


sinde 70 bin Vietnam askerinin bulunduğu lah- 


min ediliyor 


Nikaragua'da 268 Ulusal Muhafız pişmanlık belirtti ve serbest bırakıldı 


MANAGUA (AA) 


Nikaragua hükumeti diktatör Somoza'nın ülkeden kaçmasından sonra tutuklanan 5 bin kadar "Ulusal Muhafız" as kerinin 268'ini serbest bıraktı 


Özgürlüklerine kavuşan askerler, İçişleri Bakanı Tomas Borge'nin de katıldığı törende Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi andını içerek ülkenin yeniden imarı için çalışacaklarını söylediler. Tören sırasında bazı askerlerin Somoza için savaşmakla ne kadar büyük bir hata yaptıklarını gözyaşları içinde bağırarak anlattıkları görüldü. 


Bilindiği gibi İçişleri Bakanı birkaç gün öncetutuklu bulunan “Ulusal Muhafızlar"'ın büyük bir oölümünün serbest bırakılacağını açıklamıştı. 


Öte yandan hükümet kahve, pamuk, şeker, balık ve diğer deniz ürünleri ihracatını millileştirdi. 


Hindistan'ın Kuzeybatısında bir barajin yükselen nehir suları yüzünden yıkılmasıyla meydana gelen faciada ölenlerin sayısının beş bin kişiyi bulduğu bildirili- 


söyleyen Arafat, ''Amerikan bilgilerine göre 1982 
yılında sosyalist ülkelerin de petrole ihtiyacı olacağını" hatırlattı ve "Filistin davasındaki ner karışıklık, Orta Doğu'daki bunalımın o ciddileşmesi anlamına gelir ve Sovyetler Birliği'ndeki sorunlar da dahil olmak üzere Amerikan bilgisayarlarının bile tahmin edemeyeceği sorunlar çıkarır. Şımarık çocuğunuz İsrail'i böylesine sevmek için bu tür tehlikeleri göze almak sizin çıkarınıza mıdır?" dedi. 


SEDAT'IN 
SUÇLAMALARI 
Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat, Öğretmenler Sendikası ve Parolar Birliğine hitaben yaptığı konuşmada, "Arapların birliği bugün olduğu gibi şimdiye kadar hiç bir zaman bozulmamıştı'"' dedi. 
Arap birliğini yeniden sağlamak için derhal girişimde bulunmaya hazır olduğunu bildiren Sedat, "Bu, İsrail'le barış anlaşması imzalamaktan çok daha kolay bir iştir. Ben Arap birliğini sağlamak için birden fazla girişimde bulunmaya hazırım, ancak tek bir koşulum var. O da sesimizi dinletebileceğimiz, tüm Arap uluslarının katılacağı bir toplantı düzenlenmesidir. Bu şekilde kimlerin hatalı, kimlerin haklı oldukları açığa çıkacaktır" dedi. 
Sedat, İsrail'le barış anlaşması imzaladığı için diğer Arap ülkelerinin bu konuda "'gizli bir haset" duyduklarını iddia etti ve 


barış girişimini kiminle başlatması gerektiğini bilmediğini söyleyerek 


sözlerini şöyle sürdürdü: 


"KİMLE BAŞLIY AYIM’ 

"Girişimi, bizimle diplomatik ilişkilerini kesmek için Arap ülkelerinden bazılarına rüşvet veren Suudi Arabistan'la mı başlatalım? Suudi Arabistan'ın başta Tunus olmak üzere bir çok Arap ülkesine rüşvet verdiğini biliyorum. Suriye'nin ha- 
in devlet başkanı 1973 
Ekim Savaşının başlamasından 6 saat sonra Mısır'dan ateş-kes ilan et- 


mesini istemişti. Yoksa girişimlerime, Orta Doğu Savaşı ” başladıktan 


hemen sonra Mısır cephesindeki savaş uçaklarını geri çeken Irak'la mı başlayayım?" 

Sedat ayrıca 1970 
Eylül ayı olayları sırasında ürdün Kralı Hüseyin' in, Suriye'nin kuvvetleri- ne karşılık, İsrail'den yardım istediğinin ortaya çıktığını sözlerine ekledi. 


ği! 
“Halkın Fedaileri"! Şubat Devrimi sırasında çok sayıda silaha el koymuştu. Devrimden sonra bir SAVAK binasına yerleşen “Fedailer", eylemlerini buradan sürdürmüştü. Şimdi hükümet, *“Fedailerin " elindeki silahları almaya yöneliyor. 


rasında büyük çatışma meydana e çok kişi yaralanarak ambulanslarla hastanelere taşmdı. 


Devrim Muhafızları ve diğer grupların örgüt merkezini bastıktan sonra içeride bulunan ''Halkın Fedaileri" örgütü mensupları- nın silahlarını aldıkları ve İslam Devrim Muhafızları Merkez Komitesine teslim ettikleri gelen haberler arasında. 


“Halkın Fedaileri", Şubat Devrimi kışla baskınları sırasında çok sayıda otomatik tüfeğe zırhlı araçlara ve bir kaç tanka el koşmuşlar, hükümetin geri istemesine karşın bu silahları bu güne kadar iade etmemişlerdi. 


“Halkın Fedaileri" aynca, Moskova yanlısı Tudeh Partisinin 


rol oynadığı bir silahlı çatışmada yer alarak bu silahları kullanmıştı. 


Aydınlık 


TAHRAN'DA BÜYÜK ÇATIŞMA: 


«İran Halk 
Fedaileri» 
merkezi 


ele geçirildi 


©” HalkınFedaileri” bir çok olayda 


Moskova yanlısı Tudeh partisi ile birlikte 


hareket etmişti 


©” Halkın Fedaileri” nin silahfarına el kondu ©Çıkan çatışmada çok sayıda insan yaralandı 


TAHRAN 


İran'da İslam Devrim Muhafızları ve diğer Homeyni yanlısı güçler "Halkın Fedüilleri" örgütünün merkezini ele geçirdiler. 


Devrim Muhafızlarının örgüt merkezine düzenlediği baskın sıldi ve çatışmalar sırasında bir- 


İRAN'DA YENİ BASIN YASASIYLA BİRLİKTE 8 GAZETE KAPATILDI Tahran'da basın yasasını protesto gösterisinde 


300 kişi yaralandı 


Ku Klux klan üyeleri bır gösteri sırasında. 


ABD'de Ku Klux Klan üyesi 150 kişi tutuklandı 


MONTGOMERY (AA) 
“Ku Klux Klan" örgütünün 150 üyesi Montgomery kent polisi tarafından tutuklandı. 
Montgomery Belediye Başkanının isteğinin, yargıç tarafından da 


onaylanması üzerine'Ku Klux Klan’ üyelerinin kente girmeleri ve caddelerde gösteri yapmaları yasaklanmıştı. 


cılar arasında kent dışında çatışma çıkmış ve el konulan bir arabada çok: sayıda silah ele geçirilmişti. 


Cumartesi gunü ise 


Örgüt siyahlara karşı polis ile'Ku Klux Klan' 


gösteri yapıyordu. 


KU KLUX KLAN NEDİR? 


"Ku Klux Klan ABD'de 1865 de siyah halka karşı kurulan gizli bir terör örgütüdür. Siyahların yurttaş sayılmasına karşı mücadele amacıyla kurulan ırkçı Örgütün ilk başkanı General Forrest idi. 

*Ku Klux Klan'ın ilk eylemleri, siyahların oy kullanmalarını önlemek amacıyla terör uygulamak ve onları korkutmaktı. 
Örgüt üyeleri başlarına yalnızca gözleri açıkta bırakan beyaz kukuletalar geçirirler ve korkunç görünüşlü tuhaf ayinler düzenlerlerdi."Ku Klux Klan'ın üye sayısı kısa süre içinde yarım milyonu bulmuştu. 1877 
yılında örgütün faaliyetleri federal hükümet tarafından resmen yasaklandı. 1915 
yılında Papaz Simmons tarafından ver 


den toparlanan brüt eyie sahasını genisleterek bütün azınlık milliyet, din ve mezhepleri de düşman ilan eden şöven milliyet çi-faşist bir niletik kazandı. Ve 1922 de üye sayısı 1 milyona ulaştı. 1928 de ABD Makiak Mahkemesi tarafindan tekrar kapatildi 

1960'lardan sonra yeniden örgütlenmeye başlayan 'Ku ¿Klux Klan'çetesi 30 bin faal üyeye sahipti. "Ku Klux Klan'ye allikle Missisippi, Alabama, Lousiana ve Georaia evaletlerinde tetör, işkence ve katliam faaliyetlerine girişti. '9K6'dan sonra Başkan Johnson tarafından acılan kampan- ya'Ku Kioa balanin önemli ölçüde gerilemacini sağladı 


Sellerden canlarını kurtarmaya çalışanlar 


HINDISTAN'DA BIR BARAJ PATLADI, BEŞ BİN KIŞI ÖLDU 


YENİ DELHİ 


yor. 


Hindistan Haberler Ajansının bölgedeki yetkili makamlara dayanarak verdiği haberde Gujarat eyaletindeki Morvi kasabası ve yakınlarındaki bir köyün sel sularının yükselmesiyle yıkılan baraj suları- 


nın tamamen altında kalaıgı da gelen nuberler arasırda. Yetkililer bu bölgede su seviyesinin dört metreyi aştığını belirtiyorlar. 

Bu arada bu bölgede bulunan 500 kişi kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. 


TAHRAN 
İran'da yeni basın yasasının o uygulanmasıyla 


birlikte sekiz gazete da- * 


ha kapatıldı. Yeni basın yasasını protesto amacıyla düzenlenen gösteriye silahlı bir grubun saldırısı sonucu 300 kişi yaralandı. 

İran'ın başkenti Tahran'da Ulusal Cephe Partisinin "Ayendegan" gazetesinin (o kapatılmasını protesto amacıyla 13 Ağustos günü düzenlediği mitinge silahlı bir grup saldırdı. Yaklaşık dört bin kişinin bulunduğu çatışmalara müdahale eden. Devrim Muhafızları havaya ateş açtı ve göz yaşartıcı bomba kullandı. 
Halk, göz yaşartıcı bombanın tesirinden kurtulmak için miting alanında ateş yaktı. 

Gelen haberlere göre çatışmaları çıkartan grup Tahran Üniversitesindeki miting alanının içine sızdı ve mitingin başlamasından hemen sonra saldırıya geçti. Bir saat süren olaylardan sonra mitinge katılan halkın, caddelerde "faşizme ölüm" sloganlarıyla yürüdükleri, Homeyni yanlılarının ise, "Sizler toplumun asalaklarısınız" diye karşılık verdikleri bildiriliyor. 

İKİ DERGİ VE SEKİZ GAZETE DAHA 
KAPATILDI 

İran Basın Yayın Genel Müdürü 12 Ağustos günü verdiği demeçte, yeni basın yasası gereğince 8 gazete ve iki dergi- nin yayınlanmasının yasaklandığını açıkladı. 

Öte yandan Ulusal Yönlendirme Bakanı Nasır Minaçi "Ayendegan" gazetesinin (o devletleştirildiğini belirtti ve "A- 


Italyan Hükümeti senatodan da güvenoyu aldı 


ROMA (AA) 

Hıristiyan Demokrat Francesco Cossiga Başkanlığında kurulan İtalyan hükümeti 12 Ağustos günü senatodan da güvenoyu aldı. 

153 senatör lehte oy 
kullanırken 118 senatör de aleyhte oy kullandı. 

Bilindiği gibi İtalya" da uzun süredir İtalyan Komünist Partisinin (İKP) desteklemediği partiler iktidarda kalamamışlar, ya da güvenoylamasında yeterli oy alamamışlardı. 


yendegan gazetesinin "Basın özgürlüğünü savunabilecek nitelikte olmadığını" ileri sürdü. 

Öte yandan İran'da yeni basın yasasına göre, dini liderleri eleştiren yazılar yazan gazeteciler üç yıla kadar hapis cezasına Oo çarptırılabilecek. 


Ulusal Yönetim Ba kanı Nasır Minaçi gazetecilere yaptığı açıklamada yeni basın yasasının İran'daki"'dürüstbaanın" haklarını korumaya yönelik olduğunu ileri sürdü. 


Lusaka'da ` toplanan İngiliz Uluslar Topluluğu  (Commonwealdt) Kon- 


feransında İngiltere Başbakanı 
Thatcher, 

konusunda leri 


Bayan 
Rodezya yelken- 


suya indiriver- 


Çaptan düşmüş ağaya güvenip, jandarmaya dayılanan ipsiz sapsız suçlunun kaderidir: Kapısına yamandığı konağın ağası, jandarma başçavuşuna "tanımıyorum bu iti" der çıkar... 

Irkçılık suçundan Commonwealt karakoluna düşen Muzorewa da bu kaderden kurtulamadı işte. 
"Bu Muzorewa'yı bir yerlerden gözüm ısırıyor, tanıdım, tanıyacağım..." diye söylenip duran bayan Thatcher çeviriverdi kafasını. 

Sanırız İngiltere Başbakanı da taa sömürge valileri döneminden gözünün ısırdığı fosilleri hatırlayıp, tanımaya çalışmanın tehlikesini anlamıştır. 


ÇARKÇIBAŞI 


Çayırhan işgali 


Ankara'nın Beypazarı İlçesi, MHP'nin güç yığdığı, Ankara'daki çeşitli terör eylemleri için "adam" temin ettiği bir yer olarak bilinir. 
Bu ilçenin yakınlarındaki Çayırhan'da ise TKİ'nin Orta Anadolu Linyit İşletmeleri (OAL) vardır. 

OAL'de yetkili sendika olan Maden Federasyonuna bağlı Orta Anadolu Maden İşçileri Sendikasının yönetimi MHP'lilerin elinde olup çevre köylerde Ülkü-Köy'leri örgütleyen, CHP binasını yakan, CHP ve demokrat görüşlü vatandaşları yaralayan bütün saldırgan MHP'liler sözümona maden işçilerinin haklarını savunur görünmektedir. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Nurettin Akçöl, CHP binasının yakılması olayında yer alan Hüseyin Tuncel, MHP'nin köy çalışmalarını sürdüren Muhittin Özmen bunlardan birkaçıdır. 

OAL'deki müdür muavinleri, MC sonrası sürgünlerle Zonguldak'tan gelen ve MHP'li olarak bilinen kişilerdir. Bu kişilerin insiyatifi ile alınan ocak şeflerinin, ambar memurlarının çoğu da MHP taraftarlarıdır. Ve şu anda, başta dinamit ambarları olmak üzere, ocağın bütün kilit noktaları MHP taraftarlarınca kontrol edilir vaziyettedir. 

Ocdaktaki işçiler, MHP'liler ve devrimciles diye bölünmüş durumdadır. Hatta bazı vardiyalar MHP lilerin, bazıları devrimcilerin olarak bilinmektedir. Tabii ki bu bölünmüşlük, işçiler arasında”. sürekli bir gerginliğe, tedirginliğe sebep olmaktadır. 

* k*k k 

Ocaklarda uzun süredir devam eden bu gerginlik sürer giderken, bundan bir hafta kadar önce, MHP yöneticilerinden Necati Gültekin Beypazarı'na gelir, Gültekin'in bazı görüşmeler- de bulunup dönmesinden sonra, ocakta bir "'direniş" lafı kulaktan kulağa gezmeye başlar. 

Nihayet bundan birkaç gün önce, bir mühendisi küfrederek tehdit eden MHP taraftarı bir maden başçavuşunun işten atılması fırsat bilinip "harekât" başlatılır. "MHP'lilerin vardi- 


yası" diye bilinen 16 vardiyası, dışardan aldığı güçlerin de yardımıyla kapıları tutar ve "'dire- 


niş'' adı altında otuz saat süren bir isgal yaşanır ocaklarda... 

Sonuç ta, henüz resmen açıklanmayan ancak 
20 milyona vardığı sanılan bir zarar ziyandan 
sonra, atılan maden başçavuşunun tekrar işe alınması için söz verilir ve MHP işgati sona erer, 

4 * * 


Çayırhan'da bunlar olup biter, işçiler MHP terörü altında bir 30 saat yaşarken, Maden Federasyonu ne yapmakta, ne demektedir. Biraz da buna bakalım. 

Maden Federasyonuna sorarsanız, bu direniş, son derece ''masum" bir hak alma direnişidir. 
Bİigin Türkiye'de kanunlara rağmen binlerce belediye işçisi direnişe geçebilirken, maden işçileri neden direnmesinmiş!! Neden kendi üyelerinden kesiliyormuş da, Yeraltı Maden-İş'ten grev fonu kesilmiyormuş? Neden, Yeraltı Maden- 


İş'e üye olanlar da kendi sendikalarının aldığı haklardan yararlanıyor ve birikmiş haklar alıyormuş? 

Aslında, Maden Federasyonu yetkilileri de pekala bilmektedirler ki, Yeraltı Maden-İş üye lerinden grev fonu kesilmemesi de, bu işçilerin yetkili sendikanm sözleşmesinden yararlanıp biriken haklarını almaları da yasaldır. Bu haklar, işletme yetkililerinin keyiflerinden verdiği haklar değil, yasaların ve yeni bazı Yargıtay kararlarmm işçilere tanıdığı haklardır. Yani ortada iar usulsüzlük,adaletsizlik sözkonusu değildir. 

Ama Maden Federasyonu yetkililerinin derdi başkadır Onların söyleyemedikleri dertleri OAL'de örgütlenme çalışması yürüten Yeraltı Maden-İş'ı buradan silmek, örgütlenme faaliyetini (o engellemektir. Ve sırf sendikal rekabet uğruna, bu yöneticiler (ki kendileri CHP'li olarak bilinirler ), MHP'nin OAL'deki faaliyetlerine destek olmakta, daha doğrusu Yeraltı Maden-İş" e vurabilmek için MHP'ye dayanmakta tereddüt etmemektedir. 

Bizce, Çayırhan'da olup bitenler ve Maden Federasyonun MHP işgali karşısındaki tutumu, bazı CHP'li sendikacıların, dar sendikal çekişmeler içinde ve günübirlik çıkarlar uğruna, nerelere kadar gidebildiklerini göstermesi bakımından ilginçtir. 

Ama şunu da belirtelim ki, Maden Federasyonu yetkililerinin yaptıkları, biraz palazlanınca kendi gözlerini de oymaya kalkışacak olan kar- 
“gayı, kendi eliyle beslemektir. 


Akdeniz SEKA’ da sosyal işler şefi işçilere 


TTSK, işverenlere , 


ACABA sp genci 
BAKACA, 


"Yasa Dışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol" isimli broşür dağıtılıyor. 


BASINDAN 


MESS toplu işten çıkarma tehditleri savururken, 


TİSK, işverenlere tazminatsız işci atmanın yollarımı öğretiyor 


©işveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından işverenlere gönderilmeye başlanan bir kitapçıkta direnişler karşısında alınacak tedbirler anlatılıyor 


© Kitapçıkta, isverinde eyleme katılan işçilere yazılı tebligatta bulunmanın ihbarsız ve tazminatsız çıkış vermeyi 


nor 


kolaylaştıracağı ileri sürülüyor 


© TISK kitapçığında işçi temsilcilerinin sonradan işe iadesini önlemek içinde eylem anında noter yoluyla yazılı ihtarda bulunma öneriliyor 


ANKARA (THA) 
Türkiye İşveren Sendikaları (o Konfederasyonu TİSK, "Yasadışı Davranışlarda İşverenlerce İzlenecek Yol" adlı bir kitapçık yayınlayarak, bünyesinde kayıtlı işverenle-Te yollamaya Daşa: TİSK'in kitapçığında işçi mücadeleleri karşısında izlenecek yollara ilişkin bilgiler veriliyor ve işverenlere bu mücadeleleri bastırma yöntemleri öneriliyor. 

IŞÇİ TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK 
TEDBİRLER 

35 sayfadan oluşan ki- 


Bursa TEKSİF yöneticisi saldırıya uğradı 


TEKSİF Sendikası Pilot Bölge Şubesi Yönetim Kurulu üyesi İsmet Şirin'in Tekstillilerin sal- 


dırısına uğradığı bildirildi. 

Sosyal Sigortalar Hastanesine kaldırılan İs- 


met Şirin'in aynı zamanda Bisaş Baştemsilcisi olduğu belirtiliyor. 
Bilindiği gibi Bursa' 
da TEKSİF ve Tekstil sendikaları arasında yetki mücadelesi nedeniyle Tekstilliler bundan önce de bu gibi saldırılara başvurmuslardı. 


Bu yıl Ege'de 


sözleşmeler 260 bin işçiyi kapsıyor 
İZMİR (AA) 

Ege bölgesindeki sendikaların bu yıl yapacakları sözleşmelerin yaklaşık 260 bin işçiyi kapsayacağı bildirildi. 

Türk-İş 3'üncü Bölge Temsilciliğinden alınan bilgiye göre Türk-İş'e bağlı bölgedeki sendikalara üye 300 bin işçi- den 100 bininin toplu- 


tapçığın il'inci sayfasında işyerindeki herhangi bir "'yasadışı; eylem" anında işçilere noter yoluyla ihtarda bulunulması önerilmekte ve bunun daha sonra işten atılacak işçi temsilcilerinin İl Hakem Kurulu kararıyla tekrar işe dönmesini zorlaştıracağı ileri sürülmektedir. 

Kitapçıkta şöyle denilmektedir:" 

"İhtarın yapılması özellikle, yasa dışı olaylara karışan işçi temsilcilerinin hizmet akidlerinin ihbarsız ve tazminatsız olarak feshi bakımından 


önem taşımaktadır. Zira yasadışı; harekete kariştıkları gerekçesiyle işlerine son verilen işçi temsilcilerinin İl Hakem Kurullarına müracaatları halinde bu kurulların 'yasadışı olayın © tespitinde mahkemelerin karar verebilezeği' yolunda görüş sarfederek böyle bir karar olmadan 275 sayılı yasanın 29'uncu maddesi gereğince temsilcilerin iş akidlerinin feshinin usulsüz olduğu yolunda karar verdikleri ve temsilcileri işyerine iade ettikleri uygulamada görülmektedir. 
Bu itibarla böyle yazılı 


84 işçinin işten atılması üzerine 


işçiler Bursa Maysan Fabrikasını isgal etti 


©164 işçi gözaltına alındı 


BURSA (THA) 


Bursa Maysan Amortisör Fabrikasında 84 arkadaşlarının işten atılması üzerine işçiler, fabrikayı işgal ettiler. İşgalden sonra 164 işçi gözal- 


tına alındı. 


Organize sanayi bölgesinde kurulu Maysan Fabrikasında çalışan 174 işçi toplu izine 


ayrılırken 84 işçinin "hammadde yokluğu" ileri sürülerek işten çıkarıldığı tebliğ edildi. 
Bunun üzerine işçiler fabrikayı bir saat işgal ettiler. Daha. sonra fabrika güvenlik kuvvetleri tarafından boşaltıldı ve işçiler gözaltına alındılar. 

Maden-İş Sendikasının yetkili olduğu Maysan Fabrikasında, yüzde 34 hissenin Yol-İş Federasyonuna ait olduğu bildirildi. 

BURSA VALİSİ ÇOKER'İN AÇIKLAMASI 

Bursa Valisi Ziya Çoker işçilerin gözal'ına alınması üzerine bir açıklama yaptı. Çoker, gözaltına alınanların sayısının 164 olduğunu ve ifadelerinin tamamlanmasından sonra adliyeye verileceklerini bildirdi. 

DİSKİN AÇIKLAMASI 

Öte yandan DİSK 8. Bölge Temsilcisi İsmet Cantekin bir açıklama yaparak, Maysan Amortisör Fabrikasından 84 işçinin işten atılmasını kınadı ve "Bu, kanunsuz lokavt niteliğini taşımaktadır" dedi. 

Cantekin açıklamasında işçilerin işten atılması için öne sürülen hammadde yokluğunun, işçilerin suçu olmadığını belirtti ve 14 fabrika- 


baskı yapıyor 
© Sosyal işler şefi, ” Seçimlerden sonra işyerini komünistlerden temizleyeceğim” diye konuşuyor 


SİLİFKE (ÖZEL) 

SEKA Afvon işyerin- den Akdeniz işletmesine sürgün gelen Sosyal İşler Şefi Korkmaz Başdere' 


nin burada işçileri siyasi görüşlerine göre ayırarak heğenmediği kişilere baskı yaptığı bildi- 


riliyor. 

Korkmaz Başdere'nin kəndi görüşüne ters düşer isşileri çalıştıkları işleğnder alıp sahada kazmA kürek işlerine verdiği kendi görüşünden olanları ise belli kilit noktalara 


yerleştirdiği öğreniai. 
Akdeniz SEKA işyeri Sosyal İşler Şefinin personel arasında ise tehditler savurarak "14 Ekim seçimlerinden sonra kuruluşu kuşa benzeteceğim, komünistleri temizleyece- 


ğim" diye konuştuğu bildiriliyor. 
Bu arada Korkmaz 


Başdere'nin işçilerin görüşlerini öğrenmek için revizyonist fikirleriyle tanınan sendika temsilcisi İsma'! Yılmaz'dan yararlandığı belirtiliyor 


sözleşme görüşmeleri 1980'de, 200 bininin ise bulunduğumuz yıl için. 
de sonuca bağlanacaktır. 


da yetki mücadelesinin sürdüğü bir dönemde Maysan'dan işçi çıkarılmasının anlamlı oldugunu söyledi. 


Petrolşirketlerinde grev2 gün ertelendi 


İSTANBUL(AA) 

Türk-İş'e bağlı Petrol-Iş Sendikası Başkanı Cevdet Selvi, grev kararı 

alınan ve dün greve gidilmesi beklenen 7 yabancı petrol şirketi ile 

görüşmelerinde olumlu gelişmeler 

olduğunu, bu nedenle 15 Ağusios 

Çarşamba gününe kadar grev uygulamasının ertelendiğini belirtti. 


Dün bu konuda bir açıklama ya- 


pan Cevdet Selvi, şu şekilde konuştu: 

"Yasal sürenin bugün dolmasına karşı 7 yabancı petrol şirketi ile görüşmelerimizde olumlu gelişmeler ` olduğundan greve başlamıyoruz. İki gün daha bekleyeceğiz. Bu süre içinde olumlu bir sonuç alınmazsa 15 
Ağustos çarşamba günü Yönetim Kurulumuzu toplayacağız ve grev uygulamasını başlatacağız," 


bir ihbarın yapılmış olması (...) İş akidlerinin feshi imkanını yaratacak ve işverenin haklılığı ile hakem kurulunda da ağırlık kazanabilecektir." 

"İŞÇİ ATARKEN 

YAZILI TEBLİGAT 

YAPIN" 

TİSK'in © işverenlere gönderdiği kitapçıkta iş. 
çi atmalara ilişkin olarak da şu öneriliyor: 

“İşe son vermede olaya göre, 275 sayılı yasanın 29'uncu maddesi uygulanabileceği gibi, 1475 
sayılı iş yasasının 17/11 maddesi de uygulananılir. Ancak, 17/11'e göre hizmet akidleri feshedilecek işçiler ile işçi temsilcilerine, görevlerini yapmalarını hatırlatan yazılı bir tebligatın da yapılmasında uygulamacılara yardımcı olması bakımından yarar vardır." 

KOLLUK 
KUVVETLERİNE 
İHBAR 

Kitapçıkta ayrıca işyerinde güvenliği sağlama gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine haber verilmesinin yararlı olduğu anlatılıyor ve "yasa dışı eylemin" başladığı anda noter çağrılması öneriliyor. Devamla, "'Çalışmayan kısımlar ve kişiler tespit edilmelidir. Yasa dışı olaya katılan, özellikle eylemi başlatan, teşvik eden veya devamını sağlayan kişilerin ismen tespit ettirilmesinde yarar vardır." deniliyor. 

Öte yandan kitapçıkta bir de valiliğe ve kaymakamlığa ihbar dilekçesi örneği yer alıyor. 
e 


Tekstil'in Kayseri Toplantısına işçiler katılmadı 


KAYSERİ (ÖZEL) 
TEKSİF Sendikasının yetkili olduğu Sümerbank işyerinde yetki almaya Çalışan Tekstil, Şehir tiyatrosunda bir toplantı düzenledi, Maden-İş Şube Başkanı Hasan Yalçın ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ekrem Utkan' 
m birer konuşma yaptığı toplantıya katılanların yüzde ellisi işçi degildi, Katılan işçilerin sayısının çok az olması yüzünden toplantı 19 Ağustosa ertelendi, CHP Gençlik Kollarının pankart açması işçilerin tepkisi ile karşılandı. Toplantıda söz alıp konuşan bir işçi, toplantryı yönlendirenlerin Sümerbank işçisi olmadığını söylemesi üzerine Ekrem Utkan'ın “sen işçi değilsin çık dışarı”diye bağırması dikkat çekti. 


Aydınlık 


DP döneminin Emniyet Amirlerinden Zeki Şahin öldürüldü 


HABER MERKEZİ 

Eski Demokrat Partisi döneminin emniyet amirlerinden Zeki Şahin dün sabah evinden işine giderken kimlikleri belirlenemeyen bir grup tarafından kurşunlanarak öldürüldü. 

Emniyet yetkililerin- den alınan bilgiye göre, Şahin, dün sabah saat 07.30 ` sıralarında evinden çıkıp otosuna binerken kimliği belirlenemeven âltı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada olay yerinden geçmekte olan Mehpi Aktaş adlı bir yurttaş ta hafif! 
yaralandı. 

Zeytinburnu'ndaki Santral Mensucat Fabrikasında İdari İşler Müdürü olan Şahin'in ruhsatlı silahı olmasına rağmen silahını çekemediği ve kurşunlara hedef olduğu , yanında bulunan Emel isimli sekreterinin ise yaralanmadığı ancak olaydan sonra şok geçirdiği bildirildi. 

Zeki Şahin Demokrat Parti döneminde emniyet amirliği yapmıştı28 Nisan öğrenci hareketle rinde görev alan Şahin Yassıada’ da yargılanmıştı, 


BİNGÖL'DE 
GÜVENLİK 
ÖNLEMLERİ 
SÜRÜYOR 
Önceki gün Genç ilçesinden otomobille şehre dönerken uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Bingöl Belediye Başkanı Hikmet Tekin ile annesi Hamdiye Tekin ve kardeşi Ahmet Tekin'in cenazeleri bu sabaha karşı Yenibağlar köyünde toprağa verildi. Önceki gün konan sokağa çıkma yasağı dün sabaha karşı saat 05.00'te kaldırıldı. Şehre giriş ve çıkışlar halen kontrol altında tutuluyor. 
Bingöl'ün MHP'li Belediye Başkanı Hikmet Tekin, önceki gece saat 22.00 siralarında Genç 


ilçesinden dönerken ara- 


basının içinde yaylım ateşine tutuldu. Olayda Belediye Başkanı ile annesi Hamdiye Tekin ve kardeşi İhsan Tekin öldüler. Saldırı sırasında aynı araba içinde bulunan Mithat Dopdoğru ve Selma Dopdoğru adlı kişiler ise yaza almadan kurtuldular. 

Anadolu Ajansı muhabirinin, Bingöl Emniyet Müdürlüğünden edindiği bilgiye. göre, olayla ilgili olarak 6 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü vetkilileri olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirttiler. Yetkililer DİSK' e bağlı Genel-İş Sendikasının Bingöl Şube Başkanı İdris Ekici'nin bir süre önce belediyede öldürüldüğünü hatırlatarak Belediye Başkanı Tekin'e karşı girişilen saldırının kan davası niteliğinde olabileceğini bildirdiler. Ekici ailesi mensupların- dan 6 kişi önceki gece olaydan hemen sonra gözaltına alındılar. 

Öte yandan Bingöl Belediye Başkanı Tekin ile annesi ve kardeşini buaraba içinde otomatik silahla tarayarak öldüren ve henüz kimlikleri saptanamayan iki kişinin yakalanması için sürdürülen operasyonlardan hiç bir sonuç alınamadığı da bildirildi. 

TÜRKEŞ BUGÜN 

BİNGÖL'E GİDİYOR 


Bu arada MHP Genel Başkanı Türkeş ve bazı MHP'li parlamenterler ile partililerden oluşan bir grup, yarın Bingöl'e gidecek. MHP Genel Merkez yetkilileri özel bir uçak kiralanmasına çalışıldığını, bu olmazsa Elazığ'a oradan da karayolu ile Bingöl'e gideceklerihi bildirdiler. Bingöl" e gidecek olan MHP'liler, Belediye Başkanı Tekin ile annesinin ve kardeşinin mezarlarının başında bir tören düzenleneceğini belirttiler. 


EYÜP'DE BİR KİSİ ÖLDÜRÜLDÜ İKI 
İŞYERİ BOMBALANDI 

İstanbul'un Eyüp semtindeki Marangozlar Sitesine dün öğle saatlerinde gelen silahlı üç kişi, sağ görüşlü bir kişiyi öldürdü aynı sitedeki iki işyerini de bombaladı. 

Emniyet yetkililerin- den edinilen bilgiye göre saat 14.30 sularında Eyüp Orakçılar Marangoz lar Sitesine gelen kimliği belirsiz kişiler Kristal Avize sahibi sağ görüşlü Başaran Kambur'u öldürdüler. 

Yine aynı sitede Mu- 


lundukları 


= m ea m e Dn m e em o Ge m m cam 


Bingöl Belediye Başkanı ile annesi ve kardeşi toprağa verildi 


Türkeş Elazığ” a oradan da Bingöl’ e gidiyor izmir de iki kahve tarandı, 9 kişi yaralandı 


@Eyüp’ te ve Beşiktaş” ta 


iki kişi öldürüldü 


@ Ankara’ da bir çöpçü öldürüldü 


hittin Bayar'a ait bakkal dükkanına ve Nevzat Polat'a ait kahveye patlayıcı madde atan saldırganlar daha sonra olay yerin den kaçtılar. Olaylarla ilgili soruşturmaya başlandı. 


BEŞİKTAŞ'TA BİR 
İŞÇİ ÖLDÜRÜLDÜ 


Beşiktaş'ta, Dolmabahçe Caddesi üzerinde bir mağazanın önünde Hüseyin Sobacı adlı bir işçi, tartıştığı kimliği biinmeyen bir kişi tarafından öldürüldü. 

Hüseyin Sobacı, saat 19.00 sıralarında kimliği bilinmeyen bir kişi 


ile konuşurken araların- 


da tartışma çıktı. Tartışmanın ağız kavgasına dönüştüğü bir sırada, kimli ği bilinmeyen kişi belin- den çıkardığı tabancasıy la Hüseyin Sobacı'yı başından vurarak kaçtı. Hüseyin Sobacı hastane- ye kaldırılırken öldü. 


ANKARA'DA BİR 
ÇÖPÇÜ ÖLDÜRÜLDÜ 

Ankara'nın Akdere 
Mutlu Mahallesinde dün saat 00.06 sıralarında kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu Ankara Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Karaçuha isimli işçi öldürüldü. Evinden çıktığı sırada kurşunlanan Karaçuha'nin kaldırıldığı Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarı-İamayarak öldüğü öğrenildi. Olayın kovuşturulması, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığınca sürdürülüyor. 


BURSA DA BİR 
BANKA SOYULDU 


Bursa'nın Altıparmak semtindeki Osmanlı Bankası Şubesi dün saat 16.20 sıralarında silahlı iki kişi tarafından soyulmuş, ancak zamanında alarm verilmesi sonucu soygunculardan biri tabancasıyla birlikte yakalanmıştır. 

Öte yandan, Bursa'da garaj altındaki oto yolu üzerinde Bayram Narin adındaki bir sütçü, bi- 


linmeyen kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürülmüştür, Cinayeti işleyenlerin belirlenmesi çalışmaları sürdürülmekte- 


dir. 

BİR YOLCU 
OTOBÜSÜNDE 
İTALYAN YAPISI 
ÜÇ TÜFEK BULUNDU 

Urfa'dan gelip İzmir'e gitmekte olan bir yolcu otobüsünün güvenlik kuvvetlerince aranması sonucu bir çuval içinde İtalyan yapısı üç tüfek elegeçirildi. 

Çuval içindeki silahların bulunduğu koltukta oturan yolcu Muhsin Özçelik'in arama sırasında kactığı bildirildi. 
SİLAHLA MERSİN'DEN 

MAGOSA'YA KAÇAN 
BİR KİŞİ 
YAKALANDI 

Önceki gün feribotla Mersin'den Magosa'ya giden Zihni Göz adındaki kişi Magosa polisinin yaptığı arama sonucu üstünden tabanca çıkması üzerine yakalanarak tutuklandı, Magosa polis yetkilileri yaptıkları açıklamada Zihni Göz'ün Ma-Mahkemesinde açıkladı- 


gosa yargılanacağını lar 
MERSİN'DE 
Mersin Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Vural ile Cafer Kaya arasında çıkan tartışma dün sabah sat 06.00 sıralarında Mehmet Vural'ın biçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlandı: Olayla ilgili turma sürüyor. 


SEYDİŞEHİR 'DE İGD 
SAHTE BOMBALI 
PANKART ASTI 
Önceki gün ilçe merkezinde, Atatürk Bulvarı üzerine, 5 metre uzunluğunda 90 santim genişliğinde kırmızı bez üzerinde büyük harflerle ''MHP ve ÜĞD Kapatılsın Türkeş Tutuklansın" yazılı Seydişehir İlerici Gençlik Derneği imzalı üç adet bomba süsü verilen torba ile bir pankart asıldı. Ayrıca yakılmak üzere pankart çevresine bi- de oto lastiği konuldu, An- 


soruş- 


Ceyhan muhabirimiz İzzet Dalyan Halkın Kurtuluşçularının saldırısına uğradığı 19 Temmuz gününden beri, demir parmaklıklar arkasında 


Halkın Kurtuluşçularının saldırısına uğrayan 


Ceyhan muhabirimiz, halen cezaevinde 


ADANA (ÖZEL) 
19 Temmuz günü haksız yere gözaltına alınarak tutuklanan gazetemiz Ceyhan Muhabiri İzzet Dalyan halen cezaevindesbulunmaktadır. 
Dalyan, 18 Temmuz günü Halkın Kurtuluşçularının TİKP Ceyhan İlçe Başkanına saldırmaları olayını resimli olarak gazetemizin Adana bürosuna iletti. Bu olayın ertesi günü,İzzet Dalyan'ın işyerine gelen Halkın Kurtuluşçuları, muhabirimizi önce ölümle tehdit ettiler, ardın- dan da bıçakla saldırıya geçtiler. Saldırgan grubun başını, Bayram Çevik ve Ali Korkmaz çekiyordu. Saldırı sırasında çıkan arbedede iki sahte solcu yaralandı. Bunun üzerine emniyete giderek, İzzet Dalyan ve yanında bulunan arkadaşı Hasan Demircioğlu hakkında şikayetçi olan saldırganlar, muhabirimizin ve Hasan Demircioğlu'nun gözaltına alınmasına neden oldular. Daha sonra mahkemeye çıkarılan devrimciler, tutuklanarak cezaevine konuldular. 
Kendileriyle görüştüğümüz gazetemiz muhabiri Dalyan ve arkadaşı, esas suçluların yakalanıp cezalandırılmadığını belirterek, mahkeme- nin tutumunu haksız bulduklarını söylediler. 


cak güvenlik görevlileri olay yerine geldiğinde meçhul kişiler kaçtılar. 
Olayla ilgili soruşturma- nın sürdürüldüğü öğreni|- i 

KONYA FUARINDA 
ORUÇ YEDİKLERİ 

GEREKÇESİYLE 
ÜÇ GENÇ KIYASIYA 

DÖVÜLDÜ 

Orhan Akdoğan, Kadir Erkul, Halil Topal adındaki gençler fuarda salatalık yerken, Akıncı oldukları bildirilen İbrahim Gündüz, Ali Akgül ve Muharrem Dikilitaş" ın saldırısına uğrayarak ve oruç yedikleri için dövülerek yaralandılar, 

Mahkemeye verilen bu: 
üç kişiden İbrahim Gündüz ve Ali Akgül ilk sorgularından sonra tutuklandılar, 

Bu arada, fuar içinde sağ eğilimli bir gazeteyi okuyan Fevzi Uludağ görüş ayrılığı yüzünden Sabri Özbaş ve Yaşar Baykara tarafından dövülerek yaralandılar. 

Öte yandan, Akıncılar Derneği Şeker Şubesi yöneticileri hakkında fuar içinde din adamlarını silahlanmaya çağıran pankart astıkları gerekçesiyle soruşturma açıldı. 


ANKARA'DA BIR 
ARSADA 19 DİNAMİT 
ELE GEÇİRİLDİ 

Bir ihbarı değerlendiren polis, Kayaş Şirintepe Mahallesinde boş bir 
arsada gömülü olarak 19 
adet dinamit lokumu, 8 
adet kapsül ve 10 metre dinamit lokumu fitili buldu 


İZMİR'DE ÖNCEKİ 
GECE İKİ 
KAHVEHANE 
KURŞUNLANDI 

Önceki gece saat 
22.45 sıralarında Yeşiltepe sondurak, Vezirağa köprüsündeki kahvehane ve Kilimcitepe'deki Musa'nın kahveleri kimlikleri saptanamayan kişiler tarafından tarandı. İki kurşunlama olayında toplam dokuz kişinin yaralandığı öğrenildi. 
Yaralılardan Yusuf Küçüközer ve Neşet Kuşçu' nüh adlarının belirlendiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


ELBİSTAN'DA 
JANDARMAYA KARŞI 
KOYAN 25 KİŞİ 
GÖZALTINA ALINDI 

Elbistan ilçesine bağlı Sünet köyünde Jandarmaya karşı koydukları gerekçesiyle 25 kişi gö-Zaltına alındı. 


Verilen bilgiye göre bir şikayet üzerine köyü basan jandarmayı gören Ali Gündoğan adlı bir kişi üzerinde bulunan iki tabanca ve mermileri atarak bir eve sığındı. . Ali Gündoğan adlı şahsı almak isteyen jandarmalara karşı yaklaşık 200 kişi taşlı sopalı direnişte bulundular. Jandarmalar olayı bastırdıktan sonra 25 kişiyi gözaltına aldılar. Bu arada olay sırasında Ali Göndoğan adlı şahıs kaçmayı başardı. 


DİĞER OLAYLAR 


BALIKESİR'in Erdek İlçesindeki Arzu Sinemasına saat 20.00 sıralarında bir çimento torbası içinde patlayıcı madde atıldı. Patlayıcı madde zararsız hale getirildi. Olayla ilgili olarak 16 yaşındaki bir genç gözaltına alındı. 


BURSA'nın Kemerçeşme Mahallesinde oturan Fehim Kalkancı adındaki ilkokul öğretmeninin evine sabaha karşı saat 05.00 siralarında patlayıcı madde atıldı. Pencere camının kırıldığını duyunca kalkan öğretmen, oda içindeki patlayıcı maddeyi eliyle dışarıya attı. Madde sokakta patladı ve olayda can kaybı olmadı. 


MERSİN'in Osmaniye Mahallesinde önümüzdeki günlerde açılacak olan Natif Karadeniz karakolu; önceki gece kimliği bilinmeyen kişilerce bombalandı. 
TARSUS'tadün gece Üçgen Çarsı dolaylarındaki duvarlara sol içerikli yazı yazan bir öğretmen ile bir öğrenci güvenlik kuvvetleri tarafından yalalanmış ve sorgularından sonra tutuklanmışlardır. 


ANKARA'nın Kayaş semtinde iki ayrı grup a: rasında meydana gelen 


taşlı, sopalı ve silahlı ça-Lışmada 6 kişi çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili olarak 25 kişi gözaltına ahndi. 


14 Ağustos 1979 


BM Kıbrıs Özel Temsilcisi Pohl, temaslarına yeniden başlıyor 


© Pohl, dün Denktaş ve Kipriyanu ile görüştü 


KIBRIS'T 
OLUYOR? 


Son günlerde gazetelerde Kıbrıs'ta bağımsız bir Türk devletinin ilan edileceği yolundaki haberler yer almaya başladı. Kıbrıs Türk toplumu - nun çeşitli düzeydeki yetkilileri bu konuda demeçler veriyorlar. Kıbris'ın Rum kesiminde ise Türklerin (o bağımsız bir devlet ilan edecekleri yolundaki haberler endişe ve kuşkuyla karşılamyor. 

Bu durum nasıl ortaya çıktı? Bunu anlamak için bugüne kadarki gelişmelere bir göz atmak yerinde olur. 
1974'TEN SONRA İLK 

GÖRÜŞME 1977'DE 

MAKARİOSİLE 
DENKTAŞ ARASINDA 
OLDU 

1974 yılında Türkiye 
nin Kıbrıs'a askeri müdahalesiyle birlikte Kıbrıs Türk ve Rum toplumları arasındaki diyalog koptu. Adanın yüzde 40' mı denetim altına alan Türk kesimi daha o zamandan başlayarak bağımsız Türk devletini ilan edeceğini açıklıyordu 
Ancak, uluslararası alanda böyle bir devletin hiçbir destek sağlayamayacağı görülünce bu "'Devlet" bir iddiadan öteye gidemedi. Birleşmiş Milletler'de olsun,diğer uluslararası kuruluşlarda olsun Kıbrıs'ın bir kesimi- nın yabancı askerlerin denetiminde olması kınandı. Türkiye , bu müdahaleden ötürü bütün dünyada ağır bir tecrite düştü. Türkiye'nin başta Üçüncü Dünya ülkeleri olmak üzere bütün dünya ile ilişkilerinde bir gerileme görüldü. Aradan üç yıl kadar bir süre geçtikten sonra, Kıbrıs'ta bağım sız bir dgylet ilanı kadar, Türkiye" nm askeri varlı: ğinı sirdürmesinin de gerçekçi bir dış politika olmadığı anlaşılmaya başlandı. Bu gelişmenin 
bir sonucu olarak 1977 
Şubatında Denktaş ile Makarios, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Waldheim'in gözetiminde ilk görüşmeyi yaptılar. 
Bu görüşmede "'4 İlke Anlaşması"' olarak anılan bir anlaşmaya vardılar. 
Buna göre Kıbrıs'ın iki bölgeli federatif bir devlet olması kabul ediliyordu. 

İKİNCİ GÖRÜŞME 
1979'DA DENKTAŞ KİPRİYANU 
ARASINDA 

1977 Şubatındaki görüşmeden sonra 1978'in Nisan ayına kadar bir ilerleme kaydedilemedi. 
Bu arada Makarios'un ölümü, Kıbrıs'ın Rum kesiminde yönetim değişik- 


liği, Türkiye'de de Ecevit Hükümetinin 1978 
başında işbaşına gelme- 


sine tanık olundu. Türkiye Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulunması için 1978 Nisanında tezlerini dünya kamuoyuna sundu. Kıbrıs Rum kesimi de tezlerini açıkladı. 
1978 yılı, tezlerin tartışılmasıyla geçti ve sonuç- ta 1979 Mayısında Denktaş ve Kipriyanu bir araya geldiler, Denktaş-Kipriyanu 

görüşmesi, o zaman Kıbrıs'ta barışı baltalamak isteyenlerce engellenmeye 


NELER 


çalışıldı. Rusya ve her iki taraftaki şöven güçler bu görüşmenin gerçekleşemeyeceğini savunuyorlardı. Ancak,görüşme gerçekleşti ve ''19 Mayıs Anlaşması"' olarak anılan 
10 maddelik bir anlaşma 
imzalandı. Bu anlaşma, Kıbrıs'ta toplumlararası örüşmelerin 15 Haziran 1979'da başlatılmasını kararlaştırıyordu. Görüş melere Denktaş-Makarios arasındaki "4 İlke Anlaşması" ve Birleşmiş Milletler Kararları temel olacaktı ve Maraş konusuna öncelik verilecekti. Bu görüşmenin böyle bir anlaşmayla sonuçlanması Kıbrıs'ta barışçı bir çö zümden yana olanların önemli bir başarısı oldu. 


TOPLUMLARARASI GÖRÜŞMELER 
NEDEN KESİLDİ? 

15 Haziran 1979'da 
toplumlararası görüşmeler Lefkoşe'de başladı. 

Ancak (görüşmelerin ikinci gününde Türk tarafı, Maraş'ın Osmanlı Devletinden bu yana Türkler" e ait olduğunu öne sürerek Maraş üzerinde bir tartışmaya girilemeyeceğini belirtti. Bu iddia, Kıbrıs Türk kesimi Vakıflar İdaresinin bir Türk mahkemesine başvurusuna dayandırılıyordu. Başvuruda bazı tapu evrakları öne sürülerek Maraş'ın Vakıflara devredilmesi isteniyordu. Bunun üzerine 
22 Haziranda görüşmeler 
kesildi. 

Görüşmelerin kesilmesi ile ilgili olarak Kıbrıs Türk kesimindeki 'şö! 
ven güçler Rum tarafının uzlaşmazlığı iddiasında bulundular ve bağımsız devlet ilanının kaçınılmaz olduğunu öne sürdüler. 


GÖRÜŞMELER 
YENİDEN 
BAŞLATILMAYA ÇALIŞILIRKEN 

Kıbrıs'ta bağımsız 
Türk devleti ilan edileceği haberi üzerine Rum yönetimi sorunu uluslararası alana kaydırmak için girişimlerde bulunmaya başladı. 

Bugünlerde Waldheim, toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması için Kıbrıs özel temsilcisi Galindo Pohl'ü adaya gönderdi. İşte tam da görüşmelerin yeniden başlaması olasılığı güçlenirken Kıbrıs Türk kesimi- nin şöven güçleri bağımsız devlet ilanı için propagandalarını yoğunlaştır dılar. 

Kıbrıs'ta bağımsız bir Türk devletinin ilanı için 1974'ten bu yana yapılan girişimler şunu gösteriyor: Böyle bir devlet uluslararası alanda yalnız kalmaya mahkum dur. Bunun acı tecrübesi son 5 yıldır yaşanıyor. 
Buna rağmen çeşitli çevreler bu iddiayı her trsatta öne sürüyorlar Bu tutum ise toplumla: arasındaki görüşmeleri ve Kıbrıs'ta barışçı çözümü baltalıyor. 

Ancak, Kıbrıs'ın her iki millivetten halkının ve bütün dünyanın isteği, görüşmeler yoluyla sorunun çözümlenmesidir. 
Başarıya ulaşacak olan da,bölge ve dünyada barışı “güçlendirecek olan da budur. 


Buca Cezaevindeki kadın mahkumlar 


Korutürk’ ten 


75 yaşındaki 


mahkumun affını istediler 


İZMİR (AA) 
Buca Bölge Ceza ve Tutukevinde çeşitli suçlardan yatmakta olan 54 
kadın mahkum, Cum hur- başkanı Fahri Korutürk'e 
bir telgraf göndererek, 75 
yaşındaki cinayet hüküm - lüsü yaşlı bir kadının af- 
"ını istediler. 


54 kadın mahkum 
Buca Cezaevi Savcılığı kanalıyla Korutürk'e 


gönderdikleri telgrafta 75 
yaşındaki Ayşe Kaygısız ın 20 yıla hüküm giydiği belirtilerek şöyle dediler 


"Koğuşum uzun en yaşlısı Ayşe Kaygısız ana 
5 yıldır cezaevinde yatmaktadır. Hayatta yapayalnız olduğundan arayanı ve soranı yoktur. 
Perişan bir durumda clan bu yaşlı nine 20 yılhk cezasını bitiremez. 


~ 


ANKARA (ÖZEL) 
Birleşmiş Milletler Genel “zkreteri Wald- 


heim'in Kıbrıs Özel Temsilcisi Galindo 
Pohl, 22 Haziranda 


ara verilen toplumlararası görüşmelerin 


sürdürülmesi için temaslarına yeniden başladı. Pohl, dün 


Denktaş ve Kipriyanu ile birer görüşme yaptı. 

Özel Temsilci Pohl, dün saat 12'de Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Denktaş tarafından kabul edildi. Görüşme, Pohl 'ün isteği üzerine yapıldı. 


Görüşmeden sonra herhangi bir açıklama yapılmadı. Denk- 


taş, görüşmeleri başlatmak için Pohl'ün çeşitli öneriler getirdiğini ve Kıbrıs sorununu etraflı bir şekil de görüştüklerini belirtti. 

Denktaş, daha önce 4 maddelik bir öneri sunmuş, Rum tarafı da buna karşılık bir memorandum hazırlamıştı. Toplantıda, bu konu üzerinde de durulduğu sa- 


nılıyor. Memorandumu bir "oyun" 
olarak niteleyen 


Denktaş, Kıbrıs'la ik gili olarak Birleşmiş Milletler o kararlarının uygulanması yolundaki Lusaka kararlarının 19 Mayıs Denktaş-Kipriyanu anlaşmasına aykırı olduğunu ileri sürüyor. 
Denktaş iki bölgelik ve güvenlik maddeleri- nin ele alınması gerektiği üzerinde duruyor. 
Özel Temsilci Pohl 
Serde sonra de an ile 


Çobanoğlu istifa söylentileri 

hakkında açıklama yaptı 


KONYA (AA) 
Konya CHP Milletvekili Ahmet Çobanoğlu son günlerde basında yer alan istifa edeceği yolundaki haberler üzerine 


bir açıklama yaptı. 


Çobanoğlu dün 
AA muhabirine verdiği demeçte örgütünün haberi olmadan böyle bir karar almayacağını belirti. 

Çobanoğlu istifa konusunda özetle şunları söyledi. 

"Bazı bakanlarımıza Konya gezileri sırasında şehrin sorunlarının ivedilikle çözümlenmesi gerektiğini söyledim. Yapılan örgüt toplantılarında da sorunları gündeme getirdim, 
Bu sorunları çözümleyememeleri halinde parlamenter olarak kalmamın da bir anlam taşımayacağını kaydettim, istifa edeceğim yolundaki söylentiler asılsızdır" 


Gazeteci 
Ali Ersan öldü 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk basınına uzun yıllar emek vermiş Gazeteci Ali Ersan tedavi edilmekte olduğu İstanbul Sosyal Sigortalar Hastanesinde dün öldü. Ömrünün yarım asırlık dönemini Türk basınına veren Ali Ersan 73 yaşındaydı. 

Evli ve bir çocuk babası olan Hüseyin Ali Ersan bir süre önce rahatszlanmış, tedavi için Londraya gitmişti.Londra dönüşü tekrar ağırlaşan ve İstanbul Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde tedavi altına alınan Ali Ersan tüm çabalara rağmen kurtulamadı. 


Diyarbakır, 

ve Eskişehir belediyelerinde 

grev Sürüyor 


@İzmir Belediyesinde grev sona erdi 


HABER MERKEZİ 


Yedi gündür devam eden belediye grevi dolayısıyla Diyarbakır" da hayatın felce uğradığı ve bunun üzerine Vali Yılmaz Türktekin'in sendika yöneticileri ile görüşmeler yaptığı bildiril- 


di. 


Vali Türktekin toplantıdan sonra yaptığı a- 


çıklamada şunları söyledi: 


“Tarafların uzlaş- 


ması için sendika yöneticileriyle toplandık. 
Greve çare aradık. Sendika yöneticileri toplusözleşmeden doğan hakların ödenmesi halinde ancak greve son verebileceklerini söyledi- 


ler" 


Diyarbakır'da şehirde biriken ç sağlığınıtehdit edici hale geldiği ve 


Selene halk 
1 Hıfzıssıh- 


ha Kurulunun toplandığı da gelen haberler arasında. İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında çöplerin dezenfekte edilmesine karar verildiği ve çöplerin ilaçlandığı bildirildi. 

Bu arada DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Şube Başkanı Zeki Adsız, bir açıklama yaparak, Belediye Başkanı Mehdi Zana'nın işçi haklarına saldırdığını ve bazı güçlerin desteği ile grev kırıcılığı yaptığını söyledi. 

Öte yandan Eskişehir'de dördüncü gününü doldurmasına rağmen bir anlaşma sağlanma- 


yışı yüzünden grev sürüyor. 


Sendika yönetici- 


leri direniş sürerken hastane önlerindeki çöpleri kendi kuracakları ekiplerle kaldıracaklarını söy- 


lediler. 


İZMİR BELEDİYESİNDE GREV SONA ERDİ DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi 6 bin 
200 işçinin İzmir Belediyesi ve ESHOT Genel Müdürlüğü işyerlerinde 8 günden beri devam eden grev. dün gece taraflar arasında toplu sözleşme protokolünün imzalanmasıyla kalktı. 


Bugün İzmir 


Fuarı Müdürlüğünde Belediye 


Başkanı Alyanak ile Genel-İş Sendikası yöneti- 


cileri arasında toplusözleşme 


varılan protokol 


anlaşmasına göre törenle imzalanıyor. 
İzmir halkının yaşamını büyük ölçüde etkileyen greve son vermek amacıyla bu akşam saat 


20.00'de 


ESHOT Genel Müdürlüğü binasında 


CHP İzmir Milletvekili Süleyman Genç'in arabuluculuğu ile bir araya gelen belediye başkanı ve Genel-İş yöneticileri uzun süren görüşmeler- den sonra toplusözleşme yerine geçerli protokol imzaladılar. Görüşmeler sırasında, sendika daha önce ısrar ettiği 250'şer liraücret zammın- dan ödün verdi. Alyanak da hükumetin görüşünü aldıktan sonra daha önceden dayatılan toplumsal anlaşmanın çerçevesi dışına çıkarak 200'er liranın üzerinde ücret zammı ödemeyi kabul ettiVarılan protokol anlaşması gereği taraflar sosyal haklar dışında işçi ücretlerine birinci yıl için 230, ikinci yıl içinde 240 lira zam yapılma- 


sını kararlaştırdılar. 


Partilerin aday adayları kesinleşti 


CHP 9 ilde merkez yoklaması yapacak 


ANKARA (ÖZEL) 

14 Ekimde yapılacak 
olan Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme ve milletvekili ara seçimlerine katılacak olan siyasi partiler, aday adayı listelerini,dün akşam Yüksek Seçim Kuruluna teslim ettiler. 

Bu arada partiler, hangi illerde merkez yoklaması yapacaklarını da belirlediler. CHP, milletvekili seçimi yapılacak olan illerden sadece Edirne'de ön seçim yapacak, Manisa, Konya, Muğla, ve Aydın'da ise adaylar'nı merkez yoklaması ile belirleyecek. Cumhuriyet Senatosu seçimlerine Bitlis, Isparta, Kütahya, Van ve Manisa'dan katılacak olan CHP adayları da merkez yoklaması ile belirlenecek. 

CHP Genel Yönetim Kurulu, Yozgat'tan Cumhuriyet Senatosu üyeliği için başvuran Celal Sungur'un isteğini veto etti. Sungur'un, geçmişte MHP ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle veto edildiği öğrenildi. Sungur, veto edilmesi konusunda yaptığı açıklamada, "CHP yönetimi yanlış ve kompleksli bir karar almıştır" dedi. 

Bu arada CHP Tokat Senatörü Zihni Betil ve Yozgat'tan Cumhuriyet Senatosu üyeliği için başvuran eski Yozgat Milletvekili İlhami Çetin adaylıktan çekildiler. 

AP'DE DURUM 

AP'de de kesin aday listeleri belli oldu. AP, Konya ve Van dışında seçime katılacağı öteki 27 
ilde adaylarını ön seçim ile belirleyecek. AP'nin aday adayı listelerini Genel: Başkan Yardımcısı Necmettin. Cevheri, dün Yüksek Seçim Kuruluna teslim etti. 

DİĞER PARTİLER 

MSP ise. Burdur, Yozgat, Rize, Artvin, Kütahya, Erzincan ve Hatay il- 


leri dışında . adaylarını merkez yoklaması ile belirleyecek.. 

Demokratik Partinin de adaylarını merkez yoklaması ile belirleyeceği bildirildi. 


MHP'nin ise seçimler- de Senato seçimlerini esas alacağı ve Yozgat, Erzurum, İstanbul, Kars, Samsun, Balıkesir ve Erzincan illerinden birer senatör çıkarmayı amaçladığı öğrenildi. MHP yanlısı Hergüngazetesinin dünkü haberinde bu durum doğrulanıyor. Ayrıca MHP'nin Konya Milletvekili adayının eski DP milletvekili Prof. Lütfi Ülkümen olduğu açıklandı. 

MHP'nin 14 Ekim Pazar günü yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme, Cumhuriyet Senatosu ve milletvekili seçimleri için, Yozgat dışındaki illerde adaylarını merkez yoklamasıyla belirleyeceği açıklandı. 

Bu arada, MHP'nin Yozgat'ta ön seçime katılan aday adayları da belli oldu. Bu partinin Yozgat adayları şunlar: 

1. Ali Fuat Çapan- 


oğlu (Merkez Valisi) 

2. İsmet Kapısız (eski milletvekili) 

3. Servet Bora (emekli ağır ceza hakimi) 


CHP'NİN ADAY 
ADAYLARI 

CHP Genel Yönetim Kurulunun, merkez yoklaması yapmayı kararlaştırdığı Bitlis, Hakkari, Isparta, Kütahya, Van ve Manisa dışındaki illerde, Cumhuriyet senatosu önseçimlerine katılacak aday adayları ve illeri 


v AĞRI 

1—Ertuğrul Kaydar (maliyeci), 2— Cemil Erhai idrarı), 3— M. Naci Kutlay (Doktor). 


AMASYA 
1— Hasan Bütüner (ziraat YÜK. MÜH.) 2— Önal Divrikli (avukat) 4— Nuri Gürkan (ziraat yükmühendisi) 5— Zafer Özakça (iktisatçı). 6— Ata- 


man Yıldız (Emekli Sandığı Gn. Md. Yrd.) 


ANTALYA 

1— Engin Dikmen (avukat) 2— Necdet Vural Gürcüoğlu (avukat), 3— Halil Akif Güven (Gençlik ve Spor Bk. Müşaviri) 4— Enver Konyar (S. 
savcı Yrd) 5— Dursun 
Kut (Erkek Tek. Yük. 
Öğr. Ok. öğretmen) 6— Reşat Oğuz (Senatör-eğitimci) 

ARTVİN 

1— Turgut Altunkaya {avukat eski milletvekili) 2— Ayhan Ağaoğlu (avukat) 3— Adil Aydın (avukat) 4— Hilmi Çakmakçı (doktor) 5— Recai Kocaman (senatör) 6— Hayri Öztürk (Hacettepe Hastanesi Müdürü) 7— Özdemir Cemal Sarıahmetoğlu (maden mühendisi) 8— İsmail Suat Varan (Mühendis) 


BALIKESİR 


1— Kurtis Demirkapı (avukat) 2— Ahmet Dikmeoğlu (eğitimci) 3— Hayrettin Mutlu (emekli albay) 4— Nejat Sarlıçalı (iktisatçı) 5— Orhan Üretmen (jeolog) 6— Erol Yarcı (tüccar) 


1— Osman Aykul (eski milletvekili) 2— Ramazan M. Erçiftçi (emekli albay) 3— Ekrem Mabay (öğretmen-senatör) 4— Nadir Yavuzkan (eczacı Burdur eski milletvekili) 


CANAKKALE 


1— İmadettin Elmas 
(inş. Müh. Çanakkale Senatörü) 2— Ruşen Fuat Gökman (avukat) 


ERZİNCAN 

1— Avni Aksu (avukat) 2— Şükrü Doğan (avukat) 3— Mahmut Kaya (mimar) 4— M. Ahmet Kılıç o(öğretmen-müfettiş) 5— Ali Rıza Koçan ( Op. doktor) 6) Niyazi Ünsal (eğitimci-sena- 


tör) 
ERZURUM 


1- Turan Altug (Em. 
albay. ticaret) 2— Selahattin Babüroğlu (Başbakanlık Danışmanı) 3— Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum Senatörü) 4— Dündar Özdem (avukat-gazeteci) 5— Ekrem Topalan (Em. Kur. Albay) 6— Orhan Şerifsoy (avukat) 


HATAY 


1— Hüseyin Açıkalın (avukat) 2— Cemil Çam (ziraat yüksek mühendisi) 3— Fuat Gümüş (eğitimci-tüccar) 4— Remzi Gündoğan (mimar-müh. 
müteahhit) 5— Ziya Gökalp Mülayim (Prof. senatör) 6— Adnan Oruç (tüccar-kooperatifçi) 7— Muhsin Özen (ziraat Yük. 
Müh.) 8— Akın Seyfettin- 


oğlu (doktor-sağlık müdürü) 9) Mehmet Sönmez (Sosyal Güv. Bak. 
Müsayir 


STANBUL 

1— Timuçin Açarer (eczacı) 2— Aysel Baykal (avukat) 3— Solmaz Belül (senatör, avukat) 4— Burhan Billioğlu (inşaat Yük. Müh.) 5— Rahmi Erdem (avukat-senatör) 6— Yusuf Ziya Erdem (mali müşavir) 7— Yavuz Ergenekon (serbest mimar) 8— Fevzi Hakkı Esatoğlu (avukatsenatör) o9— Mehmet Feyyat (Huk. Fak. senatör) 10— Ali İsmet Gencer (diş tabibi) 11— Fikret Gündoğan (avukatsenatör) 12— Cevdet Hacaloğlu (mimar) 13) Yılmaz Hastürk (Ziraat Müh. 
Daire Bşk.) 14— Mehmet Emin Sungur (mimar-işletmeci) 15— Reşit Ülker (avukat, TC Emlak 
K. Bank. Yön. K. üyesi) 
16) Engin Ünsal (avukat) 17— Besim Üstünel (Prof. 
senatör) 

KARS 

1— Necat Aksu (İçişleri Bk. Teknik K. üyesi) 2— Kamil Aşan (Turizm Bakanlığı Daire Bşk) 3— Aydın Atalay (doktorbaştabip) 4— Sırrı Atalay (avukat C. Senatosu Bşk) 5— Aşkın Avşar (veteriner hekim) 6— Kamil Okyay (iktisatçı TÜBİTAK denetçisi) 7) Sabahattin Özulu (Top. ve Tarım Müsteşarlığı Daire Başkanı), 8— Medet Serhat (avukat) 9— Halis Soylu (Op. doktor) 10— Muzaffer Şamiloğlu (avukat) 11) Subutay Tarım (çiftçi) 


MARDİN 


1— Mehmet Ali Arıkan (avukat-senatör) 2 
Cemil Çeçan (İnş. Müh. 
müteahhit) 3— Sabri Düzgören (avukat) 4— İbrahim Halil Önen (avukat) 5— Metin Hadi Yıldızoğlu (avukat) 


1— Cengiz Çetin (avukat) 2— Müzeyyen Kaynak (eczacı) 3— Nurettin Yıldırım (Ziraat Yük. 
Müh. asistan) 


RİZE 
1— Talat Doğan (doktor-ssenatör) 2— M. Şinası Eskiçırak (öğretmen) 


SAMSUN 


1— Mehmet İsmail Akalın (memur) 2— Sürey- ya Aksel (avukat-danışman) 3— Muharrem Bartın (Rize Valisi) 4— Bahri Cömert (avukat-senatör) 5— Üstün Köşefoğlu (öğretmen-Bel. 
meclis üyesi) 6— Hamdi Ömeroğlu (Hukuk Fak. 
idareci) 7— Emin Sümer (veteriner-hekim) 8— Fuat Uysal (BAĞ-KUR 
Y. Kurulu üyesi) 


SİİRT 
1— Cevdet Aydın (avukat) 2— Abdullah Cart (avukat) 3— Mithat Er- den (idareci) 4— Yılmaz Kayhan (avukat) 5— Süreyya Öner (avukat-sena- 


tör) 
TOKAT 


1— Ertuğrul Düzel (avukat) 2— Senem Köyüoğlu (uzman doktor) 
3— Enver Sıldıroğlu (diş hekimi) 4— Metin Somuncu (avukat) 


YOZGAT 


1— Erzan Erzurumluoğlu (öğretim üyesi) 2— Şakir Keçeli (avukat-Köy-Koop-Bir. Bşk.) 3— Ümit Özkan (avukat) 4— 


Veli Uyar (maliyeci-senatör) 5— Osman Ün: lüsoy (memur) 

EDİRNE 


MİLLETVEKİLİ 
ADAY ADAYLARI 
Öte yandan CHP Genel Yönetim Kurulu, 14 
Ekim Pazar günü yapılacak milletvekili ara seçimlerinde Edirne dışındaki dört ilde merkez yoklaması uygulamayı kararlaştırmıştır. 


EDİRNE 
1— Fahir Giritoğlu (avukat) 2— Erdal Kalkan (avukat) 3— Cevat Sayın (avukat - eski milletvekili) 4— Ayhan Tunca (Halk eğitim uzmanı) 


DP ADAYLARINI 
MERKEZ YOKLAMASI 
İLE SAPTAYACAK 

Öte yandan Dem okratik Partinin, Cumhuriyet Senatosu adaylarını merkez yoklaması ile saptayacağı bildirildi. 

Parti yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, DP Parti Divanı 19 Ağustostan sonra toplanarak seçim ve adaylar ile ilgili konuları karara bağlayacak. 

MSP'NİN ÖNSEÇİM 

YAPACAĞI İLLER 

MSP `’ ise 7 il dişında diğer illerde merkez yoklaması yapacak. 

MSP'nin önseçim yapacağı iller şunlar: 

Burdur, Yozgat, Rize, Artvin, Kütahya, Erzincan, Hatav. 


AP'NİN 
ADAY ADAYLARI l4 Ekim Pazar günu 


yapılacak Cumhuriyet Senatosu üçte bir ve Millet Meclisi ara seçimlerin- de AP'den adaylıklarını koymak için başvuranlar belli oldu. 

AP'nin Konya'da yapılacak milletvekili ara seçimi ile Van'da yapılacak Cumhuriyet Senatosu üyeliği ara seçimi için merkez yoklaması yapacağı bildirildi. 

AP'den Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimleri için başvuran aday adayları ve illeri şunlardır: 


Ağrı 


1— Kasım Küfrevi (Ağ- 


rı Senatörü) 
Amasya: 


1— Hasan Yeşilova (inşaat mühendisi), 2— Mehmet Necati Karakaş (doktor), 3— Nevzat Şener (Amasya eski milletvekili) 4— Mustafa Macit Zeren (Amasva Senatörü). 


Antalya 

1— Mehmet Akif Tekin (Antalya eski senatörü), 2— Hüseyin Avni Tolunay (doktor), 3— Cengiz Bağyar (avukat), 4— smail Edepali (avukat), 5— Hasan Kocatürk (avukat), 6— Şerafettin Paker (Antalya Senatörü), 7— Rafet Eker (Antalya eski milletvekili), 8— Remzi Yılmaz (Antalya eski milletvekili). 


Artvin 

1- Ahmet Özdemir (avukat-Artvin eski senatörü), 2— Hasan Erdoğan Balmumcu (orman yüksek mühendisi), 3— Hüseyin Aksakal (emekli C.Savcısı), 4— Muzaffer Osmanağaoğlu * (hukukçu-idareci), 5— Rasim Gezmiş (merkez valisi) 


, Balıkesir 

1— Ahmet İhsan Kırımlı (Balıkesir eski milletvekili), 2— Cemal Örgen (iktisatçı), 3— Hikmet Aslanoğlu (Balıkesir Senatörü), 4— Kadir Balcı (orman yüksek mühendisi), 5— İlhami Mutlu (eğitimci), 6— Nejat Tunçsiper (avukat), 7— Mehmet Güler (yüksek mühendis), 8— Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir eski milletvekili), 9— Raif Eriş (Balıkesir Senatörü). 

Bitlis 

1— Cahit Günay (avukat), 2— İsmet Müftüoğlu (ekonomist), 3— Mehmet Serat Özcan (avukat), 4— Servet Gebeloğlu (Y. mühendis), 5— Yunus Ensari (Y.mühendis) 


Burdur 
1— Faruk Kınaytürk (Burdur eski senatörü), 2— Necdet Erkazancı (mühendis), 3— Faik Kırbaşlı (Burdur eski milletvekili). 

Çanakkale 
1— Babür Ünsal (merkez valisi), 2— Bekir Çakır (Y. mühendis), 3— İsmail Kutluk (Çanakkale Senatörü), 4— Şerafettin Taşçı (doktor), 5— Rafet Sezgin (Çanakkale eski milletvekili), 6— Kenan Kortan (emekli general), 7— Zekiye Gülşen (Çanakkale eski milletvekili) 


Erzincan 
1— Orhan Özen (avukat). 


Erzurum 

1— Fevzi Halıcı (Konya eski senatörü), 2— Fikri Çağlar (Y. mühendis), 3— Naci Gaçıroğlu (Erzurum eski milletvekili) 4— Necati Güven (Erzurum eski milletvekili), 5— Mehmet Necati Öner (profesör), 6— Ahmet Nejdet Özatalay (doktor) 7— Mustafa Nihat Diler (Erzurum eski milletvekili), 8— Sabahattin Dilemre (Y. mühendis), 9— Sagıp Hatunoğlu (Erzurum Senatörü), 10— Selahattin Deniz (avukat), 11— Selahattin Özan (emekli kurmay albay). 


Hakkari 
1— Abdülgazi özdinç (avukat). 
Hatay 
1— Ahmet Paşabeyoğlu (doktor), 2— Mustafa Deliveli (Hatay Senatörü), 3— Uğur Kuru (iktisatçı), 4— Talat Köseoğlu (Hatay eski milletvekili), 5— Turgay Uzun (eğitimci). 
ısparta 
1— Hasan Kocaman (müstafi subay), 2— Mustafa Gülcügil (İsparta Senatörü). 


istanbul 

1— Vefa Poyraz (İstanbul Senatörü), 2—Alaattin Öztopuz (mühendis), 3— Enver Yakal (askeri tabip), 4— Emin Uyansoy (Y. mühendis), 
5— Erdoğan Adalı (İstanbul Senatörü), 6—Güngör Yerdeş (gazeteci), 7— Haluk Berkol (İstanbul eski senatörü), 8— Kasım Aydan (emekli general), 9— Kemalettin Bereket (tekniker), 10— Şevket Akyürek (İstan- 


pi Mi Yurdakul'un yazısını, elimize geçmediği için bugün yayınlayamıyoruz, 
Okuyucularımızdan özür dileriz. 


bul eski senatörü), 11— Tekin Arıburun (İstan- 


bul Senatörü), 12— Orhan Buldaç (iktisatçı), 13— Osman Zeki Gümüşoğlu (İstanbul eski senatörü), 14— Osman Nuri Özbek (iktisatçı), 15— Orhan Cemal Fersoy (İstanbul eski milletvekili), 16— Mehmet Sıtkı Sadıkbatum (avu- 


kat), 17— Süleyman Fehmi Doğançay (Kastamonu eski milletvekili), 18— Süleyman Rüştü Erginöğen (avukat), 19— Yıldır Özen (iktisatçı), 20— Mehmet Halit Yurdabakan (mühendis). 


Kars 

1— Berman Turan (Y. 
mühendis), 2— Fahrettin Karadeniz (hukukçu), 
3— Kemal Kaya (Kars eski milletvekili), o 4— Salih Dursunoğlu (mühendis), 5— Şirzat Turan Sadık (avukat), 6— Yusuf Ziya Ayrım (Kars Senatörü), 


Kütahya 

1— Ahmet Özmumcu (Kütahya Senatörü), 2— Burhanettin Özkul (merkez valisi), 3— Gültekin Tüprek (avukat), 4—Mehmet Emin Alanyalı (SSK eski genel müdürü), 5— Mehmet Haznedaroğlu 
(XY. mühendis), 6— Fevzi Ergun (avukat) 


Manisa 

1— Berkay Kaynak (avukat), 2— Erol Yavuz (merkez valisi), 3— İbrahim Ruhi Alkan (müstafi subay), 4— Mesut Adalılar (eczacı), 5— Orhan Daut (Manisa eski milletvekili), 6— Ahmet Orhan Süersan (Manisa eski senatörü), 7— Süleyman Yılmaz Atabarut (mimar) 


Mardin 

1— Abdülkadir Ker- 
#moğlu (Mardin eski milletvekili), 2— Esat Kemal Aybar (Mardin eski milletvekili), 3— İsmet Muharremoğlu (avukat), 4— Mehmet Nimet Kılıçer (diş tabibi), 5— Mehmet Şekip Ensari (avukat), 6— Sait Memetoğlu (Mardin Senatörü). 


Muş 

1— Ahmet Feridun Gültekin (idareci), 2— Bayram Çakmak (eczacı), 3— Erkal Kemaloğlu (iktisatçı), 4— Halis Akaydın (edebiyatçı), 5— Sabahattin Sadır (avukat). 


Rize 

1— Ahmet Somay (Y. 
mühendis), 2— A.Rıza Adanır (emekli deniz albayı), 3— Ahmet Rıza İrfanoğlu (Y. mühendis), 4— Salih Zeki Köseoğlu (Rize eski milletvekili) 5— Şükrü Metçi (iktisat- 


çı), 
Samsun 
1— Atila Hikmet 
Erenler (Y. mühendis), 


2— Bekir Çakır (Y. mühendis), 3— Celal Arslan (hukukçu), 4— Doğan Kitaplı (Samsun eski mil- 


letvekili), 5— Ekrem Sa mangül (iktisatçı), 6—İhsan Saraçlar (avukat), 7— İrfan Reisoğlu (iktisatçı), 8— Kazım Berzeg (avukat), 9— Mehmet Nüs-, het Ulusoy (Samsun eski milletvekili), 10— Mustafa Toker (avukat), 11— Refet Rendeci (Samsun 


Senatörü), 12— Şaban Demirdağ (Samsun Senatörü). 


Siirt 

1— Abdullah Bağış (eğitimci), 2— Fikri Şendur (Siirt eski milletvekili), 3— Mesut Uysal (avukat), 4— Mustafa Ramanlı (avukat), 5— Mehmet Veysi Oran (Siirt eski milletvekili). 


Tokat 


1— Abdülaziz Pekdemir (emekli kurmay albay), 2— Bedrettin Karaerkek (Tokat eski milletvekili), 3— Cevdet Aykan (Tokat Senatörü), 
4— Mehmet Hulusi Bozbeyoğlu (Tokat eski milletvekili), 5— Osman Çetin (avukat), 6— ömer Açıkel (eğitimci). 


Yozgat 
1— Ahmet Göğüs 
(doktor), 2— Ali Kayalar (avukat), 3— Feyyaz Yalçınkaya (o (maliyeci), 4— İsmail Yeşilyurt (Yozgat eski senatörü), 


5— Ünal Allıoğlu (avukat). 
MİLLETVEKİLİ 
ARA SEÇİMİ 


ADAY 'ADAYLARI 


Bu arada, AP'nin milletvekili ara seçimleri yapılacak 5 ilden dördünde adaylarını ön seçimle belirleyeceği bildirilmiştir. 
AP/nin. Konya dışında önseçim yapacağı iller ve adaylık için başvuran aday adayları da şunlardır: 


Aydın 


1— Ali Deniz Atay 
(AP Aydın il eski başkanı), O 2—İsmet Bakan (Tüccar-ziraatçı), 3— Mehmet Remzi Işıklı (makina yüksek mühendisi), 4— Selahattin Acar (Çiftçi), (o 5— Selahattin Pehlivanoğlu (Tüccar) 


Edirne 


1— Ahmet o İnceoğlu (Çiftçi), 2— Hasan Turhan Tuna (Avukat), 3— H Kemal Özer (gazeteci), 4— Nebi Arsal (emekli albay), 5— Veli Gürkan (eski milletvekili) 


Manisa 


1— Cevdet Çatalkaya (emekli hakim), 2— Hilmi Okçu (eski milletvekili), 3— Mehmet Şükrü Koçar (eski defterdar) 4-Mehmet Sevinç (Müşavir), 5— Süleyman Çağlar (eski milletvekili), 


Muğla 


1— Erdal Köylü (iktisatçı), 2— İzzet Oktay (eski milletvekili), o 3— Ünat Demir (çiftçi) 


Ercon Coşkuntunu mezarı başında anıldı 


Geçen yıl 13 Ağustos günü faşist katiller tarafından katledilen Türkiye İşçi Köylü Partisi üyesi, Bak-Der Başkanı Ercan Coşkuntuna, ailesi, 


yakınları ve arkadaşları tarafından mezarı ba- 


şında anıldı. 


Bir dakikalık saygı duruşundan sonra Ercan' m kardeşi Nadir Coşkuntuna, Ercan'ın faşizme, revizyonizme karşı mücadelesini ve hayatı- 


nı anlatarak şöyle dedi: 


"O, her zaman halkı- 


nın mutluluğu için çalıştı. Rusya'nın ülkemiz için büyük bir tehlike olduğunu, sosyalist maske altında nasıl bir emperyalist olduğunu kavramış, bu tehlikeye karşı mücadele eden TİKP 


saflarına katılmıştı." 


Daha sonra söz alan TIKP Bakırköy İlçe Başkanı Rıza Özbek, topluluğa hitaben yaptığı konuşmada Ercan Coşkuntuna'nın hayatını ve mü- 


cadelesini anlatarak, 


"Partimiz üyesi, 


Bak-Der 


Başkanı arkadaşımızı öldüren Katiller hâlâ bu- 


luhamadı. Katillere vur emrini veren Türkeş 


den hâlâ hesap sorulmadı. Katiller Ercan'ı öldürmekle yetinmedi, yüzlerce Maraşlıyı kat- 


letti. 


Türkeş'in silahının sustuğu yerde sahte 


solcu çeteler devreye giriyor. Bu şartlarda Türkiye halkının kardeşliğe, birliğe, huzura olan 


ihtiyacı da her gün daha çok büyüyor" 


dedi, 


«14 Ağustos 1979 


İst, TV Program Müdürü UĞUR DÜNDAR ve İst. TV Müdürü VURAL TEKELİ ile söyleşi © 


UĞUR DÜNDAR: 


"TV, herşeyden önce güncel olmalı, sokaktaki insanla 


diyalog kurmalıdır" 


© — Uğur Bey, size genel bir soru yöneltmek istiyorum: TV'de bugün yaymlanmakta olan proğramlar halkın ihtiyaçlarını ne ölçüde karşılayabiliyor? 


“Televizyonumuz güncel değildir, durağandır” 


U.D.— Benim kişisel televizyonculuk anlayışıma göre, televizyonun en büyük işlevi en hizli iletişim aracı olmasındaki gücünden kaynaklanmaktadır. Televizyon bence her şeyden önce güncel olmalı, her şeyden önce sokaktaki insanla diyalog kurmalıdır, Bugün benim kanıma göre televizyonun en büyük eksikliği budur, Televizyonumuz güncel değildir, durağandır, Günlerin bazen gerisinde kalmaktadır. Ve sokaktaki insanla olan diyaloğunu gereği gibi yerine gelirememektedir. Televizyondaki bu durağanlığın bence'en büyük nedeni —ki bu durağanlık "Haberler'' programlarında da gözükmektedir— olayları, görüntüleri en hızlı biçimde toparlayabilecek ve ekrana yansıtabilecek elektronik donanımın henüz gerçekleştirilememiş olmasındandır. Bir de TV'de sinemacılığa, filmciliğe doğru bir kayış vardır. Bu da “çok zaman almaktadır. Ve televizyonun beklenen güncellik öğesini gereği gibi karşılayamamaktadır. o Kameralar, benim kanımca sokaktaki 


insanın arasında dolaşmalı, ; 


o insanların yaşamlarını, runlarını daha güncel görünümler içinde yansıtan programlar doldürmalıdır televizyon ekranlarını, 


“Toplumsal, siyasal 


sorunları işleyen yapımlar artmalı” 


o — Insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunların dışında bir de ülkenin genel toplumsal, siyasi sorunları var, Bu sorunları, nedenleri ve çözüm yollarıyla birlikte ele alan programlara TV'de zaman zaman rastlıyoruz. Sokağa çıkma yasağ: günü sunulan 'Terör" gibi Bu çizgideki yapımlar TV' de çoğalmalı diye düşü- 


nüyoruz. Bu konuda sizin görüşünüzü alabilir miyiz? 


U.D.— Biz program konularını önermekten çok programcı arkadaşların önerilerini en olumlu biçimde ekrana yansıtma yanlısıyız. Eğer programcı arkadaşlar bize bu tür öneriler getirirlerse bunları hiç kuşkusuz destekleriz. Program müdürü olarak benim çalışma anlayışım, program öneren arkadaşların önerilerinin zorluklardan mümkün olduğu kadar uzak, en olumlu, en kolay, en rahat bir çalışma biçimi içinde gerçekleşmesini sağlamaktır. Değindiğiniz tür programların gereğine tabii ki inanıyorum, Toplum da bekliyor bunu, bizler de bekliyoruz. 

Ama şunu da söyleyeyim, bizim televizyonumuz, bunca güç koşullar altında, bunca olanaksızlıklar içerisinde (ki bunun en büyük nedeni, kullandığımız aleti, araç-gereci kendimizin üretememesidir; dışarıdan alıyoruz ve ulusça yoğun bir darboğaz- dan geçiyoruz döviz açısından; bir de bürokrasi var TV içinde sorun olarak); 7aman zaman insanı şaşırtan evrensel başarı boyutlarına ulaşan yapımların sergilendiği bir televizyon oluyor. Bu televizyonu hiç bir zaman küçümsememek gerektiğine inanıyorum, Aslında Türkiye televizyonunun yeri birçok ulusun televizyonu arasında önemli bir noktadadır. 


Nezih Coş 


"Kameralar, benim kanımca, sokaktaki insanın arasında dolaşmalı, o insanların yaşamlarını, sorunlarını daha güncel görünümler içinde yansıtan programlar doldurmalıdır ekranları." 


Yabancı yapımlar neden çok? 


© — Televizyonumuzdaki: yabancı yapımların oranı yerli yapımlara göre oldukça yüksek. Bunu nasıl degerlendiriyorsunuz? 


V.T.— Bunun bellibaşlı nedenlerinden biri paradır yine. 
Yabancı kaynaklı filmlerin dakika başına maliyetleri bizim yapımlarımızla mukayese edilmeyecek kadar düşüktür. Örnek olarak bizim bir saatlik bir yapımımızın maliyeti bir milyonu geçiyor. Oysa yabancı kaynaklı, bir saatlik bir programın maliyeti 1200 doları geçmez. 
Yani en pahalısı bu kadardır. Bu belirli bir yayın taahhüdüne girmiş olan bir televizyon için zorunlu bir kaynak oluyor, Yoksa yayın saati düşürülmüş olsa bu oran yerli yapımların lehine dönebilir. Ama yayın saati çok olunca teçhizat ve benzeri program materyali bakımından dışa bağımlı bir te- 


Arkadaşımız 
Nezih Coş'la görüşen Uğur 
Dündar: 
“Komşu Arap ülkeleriyle TV filmi alışverişi sağlanmış durumda." 


çalışan MİFED, 


yor, 


Sınema-Televizyon Enstitüsü İtalya'nın Milano kentinde her yıl yapılmakta olan Uluslararası Film, TV Filmleri ve Belgesel Filmler Pazarının yönetmeliğini teksir olarak basarak ilgili kuruluşlara gönderdi. 

Yönetmeliğe göre, yüksek yetkili bir profesyonel film kulübü olarak ilkbahar ve kongreleri ile birlikte, modern film endüstrisinin her dalındaki işadamları arasında görüşmeler yapılmasını sağlamayı, TV filmi programlarının uluslararası ticaretinin yapılmasını ve sinema-teleyizyon alanındaki bütün çalışmaların tanıtılmasını amaçlıyor. MIFED kongreleri nisan ve ekim ayı olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirili- 


levizyonda durum bu oluyor. 
Bu aslında yalnızca bizim için değil birçok başka ülkenin televizvonu için de böyledir. 


© — Yabancı yapıma bağımlılık az gelişmiş ülkelerin kaderi galiba. 


V.T.— öyle, Fakat yine de örneğin Alman televizyonu için de aynı durum sözkonusu, Onlar da BBC'den almak zorundalar, Onlar da Amerika'dan almak zorundalar. Onların televizyonunda da Almanya dışı, yani yabancı kaynaklı programlar çok büyük yer tutar, Zaten yabancı kaynaklar da bayağı sınırlı. 
Örneğin Hollanda'dan, Belçi- ka'dan pek bir şey çıkmıyor. Gelişmiş birer Avrupa ülkesi olmalarına rağmen, Yapımlar bunu sanayi haline getirmiş ülkelerden çıkıyor. Amerika, BBC gibi, ki daha çok Amerika gibi. 

© - Bu bir bütçe sorunu galiba. 

V.T.— Tabü, tabii. Dediğim gibi devlet örgütleri yapmıyor filmi dışarıda, Ameri- 


Milano-MIFED TV filmleri pazarı 15-20 Ekim tarihlerinde açılacak 


TV filmi yapımcılarının MIFED kongrelerine katılabilmeleri için gerekli formaliteleri tamamlamaları ve giderlerin karşılanabilmesi için 40 ABD doları ödemede bulunmaları gerekiyor. MIFED'e üye olan yapımcıların açılan film pazarlarına istedikleri kadar filmle katılmaları mümkün olabili- 


seviyede 


sonbahar yor. 


MİFED'e katılabilmek için yeni üye olacak yapımcıların kongre açdışlarından en az 35 gün önce doldurdukları katılma formunu ve para havalesini göndermiş olmaları şart koşuluyor. 

MIFED ile ilişki kurmak için yazışma adresi şöyle: (MİFED, Largo Dömodossola, 1-1-20145 Milano). 


televizyon 


ka'da. Özel şirketler yapıyor, siz beğenip alıyorsunuz. Bir filmi yapıp sadece bir saat oynatma şansınız var Türkiye'de. 5 yıl sonra oynatsanız yine yeterli olmayacak. 
TRT'nin yaptırdığı ilk dizi film “Aşk-ı Memnu" halk tarafından tutuldu. 4 sene sonra yeniden gösterildi, ama bir ksım seyirci tarafından yeniden seyredilmedi. Görüntü öğesi çok önemli. Bir şarkıyı günde üç defa dinliyorsunuz ama götüntüsü ile birlikle yılda iki defa seyredemezsiniz. Onun için yerli film yapımı zor. 
Bülçe bu konuda sınırlayıcı öğe oluyor. 


Az gelişmiş ülkelerle 
TV filmi takası 


© — Ben şunu öğrenmek istiyorum. 
Acaba bizim gibi gelişmekte olan ülkelerle TV filmi yönünden karşılıklı ilişkiler sürdürülemez mi? 


V.T.— Tabii ama bu bir gelişme Süreci içinde olabilir, Zaten bu tür ilişkiler başlamış durumda. Takas yoluyla bazı TV filmi alışverişleri yapılabilir. Yalnız yine çok tipik örneklerden biri şudur, Bulgar televizyonundan yetkililer buraya gelmişlerdi. Onlar da Amerikan televizyonundan film aldıklarını söylüyorlardı. Yani bu, belirli saatleri doldurmak açısından zorunlu. Bütün mesele ne istiyorsunuz, onu bulabilmek. 
Bu konuda kişisel ilişkiler de önemli rol oynuyor. Uluslararası TV pazarlarında bu ilişkileri kurmak, geliştirmek gerekiyor. Örneğin pazarlamadıkları ama ellerinde bulunan filmler oluyor, İstiyorsunuz, gönderiyorlar. 


© — üçüncü Dünya ülkeleri arasında TV filmi konusunda bir örgütlenme var mı acaba” 


V.T.— Örgütlenme var mı bilmiyorum ama karşılıklı temaslar oluyor pek tabii ki. 

U.D.— Ben bir örnek vereyim. Bloksuzlara dahil olan Cezayir'de bir Türk filmleri haftası düzenlenecek ve "Aşk-ı Memnu'' oraya gidecek. Yani bu tür iletişimler komşu Arap ülkeleriyle de sağlanmış durumda, Ve zaman zaman bizden bazı yapımlar gidiyor. 
Onlardan da bize geliyor. Örneğin geçenlerde Irak'tan gelmişti. 


YARIN: 


o 
"Çarşamba Gecesi” nasıl doğdu, 


nasıl gelişti, devam edecek mi? 
(J 


Ekim-Aralık aylarında sunulacak 


bazı yeni yapımlar 


Basın-TV ilişkileri o 


Yaşı küçük ama 
Türkiye büyükler rekorunun sahibi 


Sözkonusu yüzücümüz Sebla Tanık 1, Küme Yaş grupları Türkiye Şampiyona-Sinaa 11-12 yaş 4x100 metre serbest bayrak yarışında takımının 4.49 66 ile Türki-Ye rekoru kırmasında önemli bir rol oy- 


nadı, 


Aynı zamanda Sebla Tanık,Türkiye'de yüzme sporundaki bir özelliğin de, örneklerinden biri, Bilindiği gibi ülkemizde, yüzmedeki büyükler rekorunun sahipleri 14- 
17 yaş arası yüzücüler, Yani hem gençlerde 
ülkemizi temsil ediyorlar hem de büyüklerde, Sebla Tanık da 400 metre serbest bayanlarda 4.58 62 ile Türkiye büyükler re- 


korunun sahibi, 


Sebla Tanık aynı zamanda Akdeniz Oyunlarinda ülkemizi temsil edecek en küçük sporcu ve en küçük yüzücü ünvanın 


da sahibi olacak, 


Bir şampiyonada üç rekor kıran Arzu Özcan 


Sebla Tanık 400 metre serbestte 4.58.62 ile 


Türkiye büyükler rekorunun sahibi. 


Yarışmanın rekor kıran en küçük bayan yüzücülerinden biri Zeynep Oğuz. 


Şampiyonanın rekor kiran, en küçük erkek yüzücüsü Murat Elgün 


I.Köme Yaş Grupları Yüzme Şampiyonası rekor "rekortmeni" 


7 yaşında ODTÜ'de yüzme öğrenen Arzu, İlk rekoru - nu geçen yil Ankara 19 Mayis Yüzme Havuzunda kırdı. 
Daha sonra babası kızının daha iyi gelişebilmesi için Türkiye'de sözsahibi bir kulüp olan İzmir Altay Kulübü- ne müracaat etti. Altay'a geçen Arzu Özcan, 3 aylık bir süreden sonra geçtiğimiz yüzme sampiyonasında üç rekorun sahibi oldu. Küçük 


Arzu aynı zamanda bu şampiyonanın en fazla rekor kiran yüzücüsü oldu, Arzu nun rekorları şöyle: Birinci rekor 
10 yaş grubu 50 metre sırtüstü kızlarda 0,38 05, ikinci 
rekoru 10 yaş grubu 200 
metre karışık kızlarda 0.07, 12, üçüncü rekoru ise 10 yaş grubu 50 metre kelebek kizlarda 0.39.17. Arzu Özcan aynı Zamanda şampiyonada rekor kıran en küçük kız 


yüzücülerden biri, Rekor kıran diğer en küçük yüzücü ise Zeynep Oğuz. 10 yaş grubu 
50 metre serbestte 0.33,74' 
lük derecesi ile rekor kırdı. 


Erkeklerde rekor kıran en küçük Yüzücü ise Murat Elgün, Karşıyaka'dan yarışan Murat Elgün 10 yaş grubu kurbağalama erkeklerde 0.4025 ile rekor kırdı. 


İlk defa tek madalya aldığımız Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi 


ATİNA 

Öç gündür Yunanistan'ın Başkenti Atina'da devam etmekte olan 38. Balkan Atletizm Şampiyonası dün yapılan maraton oyarışmasıyla sona erdi. 

Yunanlı atiet Kussis Mihallis'in 2.21.20 ile birinci bitirdiği maraton yarışmasını Milli Atletimiz Veli Balli 2.25.17 ile ikinci olarak bitirdi. Ve Balkan Atletizm Şampiyonasındaki tek ma. 
dalyamızi kazandırdı. Üçüncülüğü sonlara doğru kaptızan Milli Atletimiz Mehmet Terzi ise 2.30.45'lik derecesiyle dördüncü oldu, Bu ya- 


2.27.50 ile elde etti, 

İlk defa tek madalya aldığımız Balkan Atletizm Şam-Piyonasında hem bayanlarda, hemde erkeklerde Bulgaristan birinci oldu. 

Şampiyona sununda madalya ve puan dağılımı şöyle; 

Bulgaristan: 19 altın, 15 
gümüş, 9 bronz madalya ve 
434 puanla birinci, Roman- 
ya: 8 altın, 10 gümüş, 18 
bronz madalya ve 391 puanla ikinci, Yugoslavya: 7 altın, 
4 gümüş, 6 bronz madalya ve 
308,5 puanla üçüncü, Yumanistan: 5 altın, 9 gümüş, 6 
branz madalya ve 289 puanla dördüncü, Türkiye: 1 gü- 


38. Balkan Atletizm Şampi- 


SPOR ve OLAYLAR 


Eski futbol, yeni futbol 


Musa Sezer 


Bu konu zaman zaman tartışılmıştır. Her zaman kahvede, yolda, herhangi bir toplulukta konuşulagelmektedir. Müteveffa Taksim Stadındaki maçları bile izlediğini söyleyen bir futbol hastası bizim gibi emekli bir futbolcuya rastladı mı ver yansın eder. Sizin zamanınızda diye başlar. . bu güne gelir. 

Konu eski futbol topları yeni futbol topları olsaydı yorumlamak kolay olurdu: Eskiden futbol topu hazırlamak adeta bir meslekti , herkes başaramazdı. (Kazım ağabeyimizin hazırladığı topları görür gibi oldum. Kazım ağabey topu hazırlar, önümüze atar arkasından tekerlemesini yapıştırırdı. Herkes sakız gibi çiğner ama Ayşe hanım gibi şaklatamaz.) Bugün öyle mi ya. . 
toplar sanki kendi kendine hazır oluyor, der yorummamayı kısaca bitirdik. 

Konuyu eski futbol oyunu yeni futbol oyunu olarak ele aldığımızda: Başladığından bu yana kaideler, sistemler bakımından değişim olmuştur. Değişmeyen sonuçtur. Yenmek, yenil- 
‘mek, berabere kalmak. Kazanmanın da yenilme- nin de çeşidi var, Eski deyimiyle hükmen. 

Eski futbol oyununu da yeni futbol oyununu da oynayanlar futbolculardı. O halde konuyu eski futbolcular yeni futbolcular olarak degerlendirmek gerek. Ne eski futbolcular yenilerinden ne de yeniler eskilerinden üstündür. 
Mukayese yapılması da olanaksızdır. Eski bir futbolcu bugün oynayacak güçte değildir; yeni bir futbolcunun da eski bir futbol takımında oynaması olasılığı yoktur. Bu kıyaslama belki TV'nin Zaman Tüneli dizisinde gerçekleşebilir. 

Bugüne kadar bir yorumda bulunmadım. Bizi aşan bir konu bu. Bu bakımdan benzetme bir örnekle yetineceğim: 

Eski futbol devrinde bolca gördügümüz voleleri bugün göremiyoruz. Eski devirlerdeki maçlar çok gollü olurdu. 26, 4-5 vb. Bugün sonuçlar ya golsüz ya da az farklı oluyor.. 00, 1-0, 1-2 gibi. Acaba o zamanki futbolcular çok yetenekli idiler de bugünküler daha mı az yetenek- li. Bu düşünülemez. Eskilerle yeniler arasında bir fark olduğunu sanmıyorum. Bir fark varsa eskiler amatördü yeniler profesyonel, O halde neden göremiyoruz voleleri, neden sonuçlar golsüz? 

Bugünkü futbol sisteminde müdafaa konisindeki kalabalık karşısında gol atmanın zorluğun- dan, hele vole patlatmanın olanaksızlığından. 

Bu yıl daha derli toplu, hakeme itirazsız, gürültüsüz , patırdısız karşılaşmalar izlemek umudu 


rışmada üçüncülüğü Yunan- ile tüm sporculara başarılar. 


h atlet. Argıropulos Niko 


müş madalya ve 34,5 puanla beşinci oldular. 


yonasında ülkemize tek madalyayı kazandıran Veli Ballı 


Şampiyonası ve durumumuz 


Serment Timurlenk, Ülker Kutlu, Veli Ballı , Neşe Çetin, Ayşe Özkol, İlhan Ağırbaş, Önder Toker, Selim Ergun ve diğerleri... 

Bu atletler Türkiye'nin en kalburüstü atletleri. Çoğu da Türkiye rekorlarının sahibi durumunda. Uzun zamandır atletizm yapıyorlar ve yıllardır Türkiye'yi dış ülkelerde temsil ediyorlar. 

Balkan Atletizm Şampiyonasında da bu atletler ülkemizi temsil ettiler. Kendi branşlarında ellerinden geleni yapıp iyi bir sonuç almaya çalıştılar. Ancak elde edebildikleri dereceler dünya standartlarının yanısıra,aynı zamanda Balkan standartlarının daçok çok gerisindeydi. 

Genel olarak atletlerimiz, bu şampiyonada altıncılık ile sekizincilik arasında değişen sıralamaya girdiler. 

400 metre engellide Yugoslav Kopitar 50.03' 
lük derece yaparken, Mehmet Solmaz 55.21'lik derece yaptı. Bayanlar uzun atlamada Yunanlı Kambru'nun 6.67'lik derecesine karşılık Ayşe Özkol 5.44,100 metre bayanlarda Bulgar Petrova'nın 11.60'lık derecesine karşılık Alev Tanyeli 12.67,300 metre erkeklerde Yugoslav Syotiç'in 1.46.70'lik derecesine karşılık Sermet Timurlenk 1.48.70,100 metre erkeklerde Bulgar Petrov'un 10.49'luk derecesine karşılık Selim Ergun 11.15, Önder Toker 11.25'lik bir derece 


İşte Ülker Kutlu. Yıllardır 
1500 metrede Neşe Çetin ile 
birlikte ülkemizi temsil ediyor. 


İlhan Ağırbaş'ın 110 metre engellideki derecesine, yakın dereceyi yapan Türkiye'de bir atlet var. O da atletizmi şu anda bırakmış bulunan eski rekortmen Cem Dinç. 


bu yana bu branşlarda yeni yetişmiş bir atlet he- 


yaptılar. 

Atletlerimizin bu dereceleri görüldüğü gibi Balkanlara göre oldukça geri, dünyaya göre ise çok çok daha geri. 

Örneğin bayanlar uzun atlamada Ayşe Özkol'un 5.44'lük derecesi dünyada 31 yıl önce 
yapılmış. Macar Gyar Mati bu mesafeyi 1948 
yılında elde etmiş. 800 metrede Sermet Timurlenk'in 1.48.70'lik derecesi dünyada 1939 yılında elde edilmiş. Alman Harbig o yıllarda 1.46.6'lık derecesiyle çok daha iyi bir derece yapmış durumda. Erkekler 100 metrede 11.15 
lik derecemiz ise dünyaya göre yaklaşık 67 yıl geri. ABD'li Lippincoot 1912 yıllarında yapmış bu dereceyi. Elde ettiğimiz diğer dereceleri de dünya standartlarına göre kıyasladığımızda ne kadar geride olduğumuzu görmemiz mümkün. 
Kaynak: Ergun Hiçyılmaz'ın Zaman Tüneli 19, Asır isimli atletizm araştırması. 

Balkan Şampiyonası derece açısından dünyaya ve Balkanlara göre ne kadar geride olduğumuzu ortaya koyarken aynı zamanda atlet yetiştirme konusunda da ne kadar kısır olduğumuzu gösterdi. 

Yıllardır ülkemizi, yazımızın en üst kısımında saydığımız atletler dış ülkelerde temsil ediyor. Hemen hemen 5-6 yıllık bir dönemden 


men hemen hiç yok ya da çok az sayıda. 

Örneğin Ülker Kutlu, Neşe Çetin, Sermet Timurlenk, Veli Ballı, İlhan Ağırbaş gibi atletler dört yıl önce Cezayir'de yapılan Akdeniz Oyunlarında ülkemizi temsil etmişlerdi. O dönemden bu yana hâlâ atletlerimizin bu derecelerine yaklaşan atlet yok. Var olanlarda üç veya beşi geçmez. 

1500 metre bayanlarda Ülker Kutlu ve 
Neşe Çetin bu branşların hiç değişmeyen adamları. Çünkü o yıllardan bu yana onlardan daha iyi atlet yetişmemiş ülkemizde. 100 metre engellide İlhan Ağırbaş'ın derecesine yakın bir dereceyi Türkiye'de şu anda yalnız bir kişi yapabiliyor. Eski 110 metre Türkiye Rekortmeni Cem Dinç. Cem Dinç de atletizmi bırakmış durumda bulunuyor. Yani 110 metre engellide Türkiye'de ikinci bir adamı çıkarmak mümkün değil. 

Yine 800 metre erkeklerde yıllardır Sermet Timurlenk en iyidereceyi elinde bulunduruyor. 
Ona yaklaşan atlet sayısı ise 3 veya taş çatlasa 
4 


Bu örnekler daha uzar gider. Kuşkusuz burada sözümüz atletlere değil. Dereceler sporda ileriliği ve geriliği gösteren küçük bir gösterge ol duğu için böyle bir kıyaslamaya gittik. 


Ekrem Ozdamır. 
rekorunu 2.20 ile elinde bu- 


lunduruyor. 


laşan yok. 


ikinci 


Türkiye 


Şu anda yüksek atlamada da 2.10'a yak- 


bir 


atletimiz 


14 Ağustos 1979 


İNEN LL 11111... 


“Sanıklar... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


gün var, bütün Kürtlerin düğünü var"' dediklerini, üç gün sonra da evlerinin yakıldığını söyledi. 

Bu arada tanıklardan Fadime Şeker, mahkemenin ara verdiği bir sırada, yolda giderlerken duruşmaya dinleyici olarak gelen sanık yakın- 


layı ö tehdit ettiklerini belirterek, tedbir alınmasını ve can güven: liklerinin sağlanmasını istedi. Fadime Şeker kendi.erine birşey oldu ğu takdirde, tehditte bulunan sanık yakınları nın sorumlu tutulmasın istedi. Daha önceki du ruşmalarda müdahil Mus: Suna da aynı şekilde sanık akrabaları tarafın dan tehdit edilmişti. 


ÜÇ HİLALLİ BAYRAK 


Tanıklar, saldırganların ellerinde MHP'nin Üç Hilalli bayrağını gördüklerini dünkü duruşmada da anlattılar, Evi yakılan Zeynep Şeker, "Saldırganların elinde üç hilalli bayrak vardı" dedi. 
Dün dinlenen bütün ta- 


nıklar da saldırganların elinde üç hilalli bayrak gördüklerini tekrarladilar. 


MEYHANECİNİN 
ŞAHİDİ 
MEZECİ 


İsadivanlı Mahallesi sanıklarından Kemal Erzurumlu, hazırlık soruşturması dosyasına yine aynı mahalle sanıklarından Şükrü Erman'ı kurtarmak için bir dilekçe verdi. Şükrü Erman'ın kayınvalidesi de verdiği dilekçede, Kemal Büyükerzurumlu'yu tanık olarak göstermiş, "Olaylar sırasında evdeydi" demişti. 

Yine aynı mahalledeki olayların (o sanıklarından Mehmet Ali Olgun, sanık Mehmet Emin Güneçikan'ın akrabası Ali Gü- 


neçikan'ı tanık olarak gösterdi. 
Tanıklardan Hasan 


Şeker, İsadivanlı Mahallesi olayları sanıklarının elebaşılarından Mehmet Ali Olgun'un annesinin olaylar sırasında, "Bu bir savaştır" dediğini kaydetti. 


Taraki... 
(Baştarafı 1. savfada) 

Pakistan Dışişleri Bakanlığının sözcüsü, kaçır ma olayının Pakistan-Afganistan ilişkilerini zedelememek amacıyla bir süre saklı tutulduğunu, ancak "'Sonu gelmeyen Afganistan suçlamaları karşısında gerçekleri açık lamaktan başka bir seçenekleri (o kalmadığını" bildirdi. Hatırlanacağı'üzere Moskova (o yanlısı Taraki yönetimi, Müslüman gerillaların Pakistan tarafından desteklendiği suçlamasını sık sık yinelemektedir. 

Pakistan Dışişleri Bakanlığının olayla ilgili olarak Afganistan hükümetine resmi bir protesto gönderdiğini kayde- den sözcü, Afganistan'a siyasal sığınma hakkı istediği iddia edilen diplomatın, Pakistanlı meslektaşları , ile görüştürülmediğini belirtti. *™- 

Sözcü, kaçırılma olayından 36 saat sonra Pakistan (Büyükelçiliğinin bir yetki in Sıddık 
Şah ile görüştürüldüğünü, diplomatın baskı ve işken ce altında siyasal sığınma hakkı istemeye zorlandığının bu görüşme sırasında ortaya çıktığını anlattı. 


(Baştarafı 1. sayfada) ralanan işçiler SSK Hastanesi ve Kilimli Dispanserine kaldırıldılar. DeYrek'in Özbaydar köyüu- den olan Lütfü Kabalaklı adlı maden işçisi kal- 


dırıldığı SSK Hastanesinde (kurtarılamayarak öldü. 


Ölen işçilerin isimleri şöyle: İsmail Nazifoğlu, Recep Kilik, Hayrettin Topuzoğlu, Nuri Ertök, Hüseyin Özlü, Lütfi Kabalaklı ve ismi saptanamayan bir işçi. 

SSK Hastanesinde tedavi altına alınan işçiler ise şunlar: 

Nizamettin Kahveci, Nurettin Acar, (Çaycuma Çayırlar köyünden) Nazim Özkan (Çaycuma' nın Çayırlar köyünden) İsmet Kabacı (Çaycuma Çayırlar köyünden), 


Mehmet Yılmaz. 
Olay üzerine görüş- 


19.00— HABERLER 


kenu ediliyor. 


19.41—İFTARA DOĞRU 19.56— ANADOLUYA: Antalya yöresindeki, doğa ve kültür zenginliklerinin kaynaştığı Termosus milli parkı ve kentteki kalıntıların tanıtıldığı bir bölümden sonra Silifke halk oyunlarından örnekler veriliyor. 


.20.30— HABERLER 


21.15— GECEMİZ: Zuhal Yöntem'in sunduğu programın Anılarla Söyleşi adlı bölümünde Haldun Dormen, Türkiye'nin ilk uluslararası dansçılarndan Adalet pee ile oiea Siyo orata 

irin programda iki parça okuyacak. Ayşen Örüda ve Alpay İzer'in oynadıkları "Ruhi Bey Müyesserin Ruhunu Dinliyor" adlı kısa güldürü- den sonra Ülkü Beşgül altı türkü ile ekrana geli- 


yor. 


23.15— HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış 

05.05 Türküler 

06.02 Günaydın 

07.30 HABERLER 

09.02 Gençlikle Gelen 

10.02 Tatil Sabahı 

12.00 Kısa Haberler 

12.02 Radyo Tiyatrosu 

13.00 HABERLER 

15.01 Türk Hafif Müziği 

15.45 Türküler 

16.30 Türküler ve Oyun Havaları 


TRT2 


08.00 Açılış 

08.02 Gün Başlıyor 

09.40 Türküler Geçidi 10.00 Çocuğun Dünyası 11.30 Turistik değerlerimiz 13.00 HABERLER 

13.30 Şarkılar 

14.00 Gülmece Dünyası 14.20 Türküler Geçidi 17.00 Türküler 


TRT3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne Başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.03 Müzik Şöleni 
10.00 Unutulmayanlar 11.00 ünlü Yorumcular 12.36 Piyano Soloları 14.00 Müzik Söyleşileri 14.30 Pazardan Pazara 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've! 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


| 19.05— FLANDERLERİN KÖPEĞİ (42. bölüm) 


19.30— ÇEVRE KORUNMASI: (7) Bu bölümde Londra'daki hava kirliliği ve alınan önlemler 


21.45— TV'DE TÜRK SİNEMASI: Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı "Almanyalı Yarim” adlı film yayınlanacak. Başrolleri F.Akm A Kaptan, K.İnanır paylaşıyor. 


Grizu 6 can... 


mek istediğimiz Zonguldak Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Mehmet Tezer, işlerinin çokluğunu ve moralinin bozukluğunu ileri sürenk görüşmekten kaçın- y% 

YARALILARIN 
DURUMU ENDİŞE 
VERİCİ 

SSK Hastanesine kaldırılan işçilerin durumlarının ciddiyetini koruduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği bildiriliyor. 

Yetkililer grizu olayının tamamen güvenlik tedbirlerinin alınmamasından ve yeterli havalandırma olmamasından meydana geldiğini belirtiyorlar. 

Gelik Ocağında havalandırma sisteminin tek enerji kaynağına bağlı olması daha önce de işçiler ve sendika tarafından şi- 


21.00 HABERLER 
22.02 Spor Dergisi 
22.32 Sizin Seçtikleriniz 23.00 HABERLER 
23.30 Bizden Sesler-Bizden Besteler 
00.02 Sevilen Eserler 00.55 Günün haberlerinden özetler 
01.00 Kapanış 01.05-05.00 Gece Yarısı 


18.30 Yurttan Sesler 19.00 HABERLER 
19.30 Haftanın Olayı 


20.30 Açık Oturum 

21.30 Diskoteğimizden 

22.00 Solistlerden seçmeler 

23.00 Caz Dünyasından 

23.30 HABERLER 

23.55 Kapanıs 


16.15 Pazar Konseri 

17.06 Çay Saati 

19 45 Saz Eserleri 

21.30 Dünya Şarkı Söylüyor 

22.06 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Ses Ustaları 

24.00 Samanyolu 

01.00 Kapanış 


Yazıişleri Müdürü: MEHMET ATABERK 


Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: $. AYDOĞAN BÜYUKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


kayet konusu yapılmış, ancak EKİ yetkilileri bu konuda yeterli tedbiri almamışlardı. Son patlama- ya yolaçan metan gazı birikiminin de havalandırma yetersizliğinden meydana geldiği sanılıyor. 


CENAZELER 

GÖNDERİLDİ 

Grizu patlamasından ölen altı işçinin cenazesi köylerine gönderildi. Öölen işçilerin cenaze törenine ZMİS Genel Başkanı Mehmet Sezer,Türkv 1. Bölge Başkanı ve 

ali Nejat Ayaz da katıldılar, 

Konuştuğumuz işçiler ''Grizunun meydana geldiği kartiyede hava tahli- ye olmuyordu, İki vardi-- yadan beri kontrol yapılmıyordu'' dediler. 

Ölen işçilerden birisinin yakını ise, hastaneye kaldırılan işçilerden birinin oksijen yetersizliğinden öldüğünü,hastanede oksijen olmadığıni belirtti. İşçilerin anlattığına göre olay kör baca- ya mazot girmesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınmamasından meydana geldi. 

6 işçının ölümüne yol 
açan kaza ile ilgili bir açıklama yapan TİKP Zonguldak İl örgütü, kazanın (o sorumluluğunun işçilere yüklenmeye çalışılmasına karşı çıktı. 
Açıklamada özetle şöyle deniliyor: 

Havzamızda önlenemeyen iş kazaları giderek artmıştır. Ocaklara ölüme gidercesine inen maden işçilerinin can güvenliği kalmamıştır. Maden işçisi tesadüfen yaşamaktadır. Ocaklarda çalışma huzuru kalmamıştır. Bu şartlarda maden işçisin- den fazla üretim yapması istenmektedir, Toplu ölümlere yol açan iş kazalarının sorumlusu EKİ yi çiftlik haline çeviren hükümetler ve iktidar partileridir. Partizanlıktır. 
Dün havzamızda AP ve 
MC hükümetleri partizanlik yapıyorlardı. Bugü havzamızda CHP hükümeti partizanlık yapmaktadır. Bugün EKİ'nin her seviyede yönetimi bir laçkalık içindedir. Amirler işlerinin başında değildir. Durum böyle iken yetkililer iş kazalarının sorumlusu olarak işçilerin tedbirsizliğini göstermektedirler. Partimiz 

~ „işletmeyi partizanlıkla İaçkalaştırarak ocaklarda birlik, huzur ve emniyet sağlanamayacağı görüşündedir. 


Apocular “davadan döndü” diye bir genci öldürdü 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Apocular Mehmet 
Uzun adlı bir genci "davadan döndüğü" için öldürdüler. Dün saat 9.30 
civarında o Tuzluçayır'da iki Apocu tarafından kurşunlanan Mehmet Uzun, 
8 ay kadar önce Apoculardan ayrıldığı için üç ay önce de kurşunlanmış, ancak öldürülememişti. 

Dün sabah Tuzluçayır'da kahvede pusu kuran Apocular, Mehmet Uzun'un kahvenin önün- den geçerek meydana doğru yürüdüğünü görünce arkadan ateş ettiler. 
İlk kurşunla yaralanan Mehmet Uzun'u yakalayan Apocular kafasına silahı dayayarak iki el daha ateş ettiler. 

Mehmet Uzun'un ölmesi üzerine iki Apocu koşarak kaçtı. Arkalarından kovalayan mahalle halkının üzerine de ateş açan Apocular izlerin: kaybettirdiler. 

Ankara Belediye Genel Meclisi Üyesi Hasan Uzun'un oğlu olan Mehmet Uzun 8 ay kadar önce Apoculardan ayrılmıştı. Daha önceleri Antep ve Diyarbakır'da çalışmış, Apocuların Türkiye çapında önde gelen 
10 adamından biri durumundaydı. 

Mehmet Uzun, Apocu- 


“lardan ayrıldıktan sonra 


onların karanlık bir cinayet şebekesi olduğunu, MİT ile ilişkili olduklarını söylüyordu. Mehmet Uzun ölmeden önce sohbetlerinde bildiklerinden ötürü bizzat Apocuların şefi Abdullah Öcalan tarafından öldürülmesi için emir verildiğini söyledi. 


“APOCULAR GENE 
'MİT AJANIYDI' DİYECEKLER" 


Öldürülen Mehmet 
Uzun'un evine giden muhabirimize akraba ve komşuları ''Mehmet'e de MİT ajanıydı, polisti, Kürt davasına ihanet etti diyecekler, Bunların da MHP'den farkı yok. Onlar da davadan döndü diye öldürüyorlar, bunlar da.'' dediler. 

Mehmet Uzun'un öldürüldüğü caddedeki kahvede bulunanlar ve esnaflar, olayı nefretle kınadıklarını söylediler. 
Uzun'u vuran iki kişiyi kovalayanlar bu olayın mutlaka mahalleden birileri tarafından planlandığını, mahalledeki Apocular tarafından katillere Mehmet Uzun'un gösterildiğini belirttiler. 

Emniyet yetkilileri ise katillerin kimliğinin tespit edilemediğini, savcılık tarafından soruşturmanın sürdürüldüğünü belirttiler 

TİKP ÇANKAYA 

İLÇE BAŞKANININ 

Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) Çankaya İlçe Başkanı Lokman Olgun bu olayla ilgili bir açıklama yaparak, Mehmet Uzun'un Apocu cinayet şebekesi tarafından katledildiğini söyledi. Olgun şöyle dedi: 

"Mehmet Uzun'u daha önce de öldürmeye çalışan fakat başaramayan Apocular, mahalle içinden Doğan Kılıçka- ya, Metin Aslan, Rıza Yıldırım adlı Apocularla işbirliği halinde bu cinayeti planlamışlardır. Aynı şekilde partimiz temsilciliğinin bombalanması olayı ile bu Şahısların 1- gisi olduğu bilinmektedir, Bütün bunların Emniyet ve Sıkıyönetim makamlarınca da bilinmesi- ne rağmen hiçbir ciddi tedbir aldıkları görülmemiştir 

SİVEREK'TE BİR 

JANDARMA ERİ 

ÖLDÜRÜLDÜ 
- Siverek'te görevden dönen bir jandarma aracına ateş açıldı, bir er öldürüldü, 

Siverek (o Cumhuriyet Savcılığından alınan bilgiye göre , önceki akşama doğru bir jandarma ekibi Göreli köyünde üzerinde silahla yakaladığı bir kişiyi ilçeye getirmek üzere yola çıktı. Jandarma ekibine yolda açılan ateş sonucu, er Tekin Tuğrul olay yerinde vurularak öldü. 


TİKP GAZİANTEP 
İL YÖNETİCİSİ 
GÖZALTINA ALINDI 


11 Ağustos günü Nuripazarbaşı'ndaki evine gitmekte iken yolda Apocuların saldırısına uğrayarak yaralanan Türkiye İşçi Köylü Partisi Gaziantep İl Yöneticisi Cuma Dal, şikayet için gittiği Gültepe karakolunda gözaltına alındı. 


Saldırıdan sonra Gültepe karakoluna şikayete giden Cuma Dal, burada karakol komutanı tarafından 4 Ağustos günü aynı semtteki bir bulgurhaneyi soyma iddia- 


sıyla gözaltına alırdı. 


TİKP İL YÖNETİMİNİN 


Bu konuda basına bir açıklama yapan Gaziantep TİKP İl Başkanı Mustafa Berk şunları belirtti: 


“ Saldırganlar elini kolunu sallayarak gezerlerken, saldırıya uğrayanların gözaltına alınması anarşi yaratanlara cesaret verir, Bu tutumla Antep'te anarşi önlenemez. Cuma Dal'ın 4 
Ağustos günü bir bulgurhaneyi soyduğu iddia edilmektedir. Soygunu yapanlar Apoculardır, giderlerken de kendilerinin THKP-C militanları olduklarını söylemişlerdir 


“Partimiz her zaman bu tür eylemlere karşıdır, bu tür eylemlere karşı mücadele ettiğimiz için eski il başkanımız Zeki Ön. Apocu katiller tarafından katledilmiştir. Hiç bir güç partimizi bu eylemlerin içinde gösteremeyecektir. Polisin bu tutumunu protesto edi- 


yoruz, arkadaşımız derhal serbest bırakılmalı, bulgurhane soygununu yapan Apocular yakalaumalı ve cezalandırılmahdır,"" 


İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİSİ İKİ 
KARDEŞ 
ÖLDÜRÜLDÜ 


Urfa'nın Siverek ilçesinde Gülabibey Mahallesinde gece geç saatlerde evlerine dönmekte olan İmam Hatip Lisesi öğrencisi iki kardeş henüz kimlikleri yen kişilerce açılan ateş sonucu öldürüldüler 


Siverek Emniyetinden verilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Gülabibey Mahallesindeki evlerine dönmekte olan Mehmet Emin İşkuran ile kardeşi Ahmet İşkuran isimli İmam Hatip | isesi Öğrencileri kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce vurularak öldürüldüler. Yetkililer iki öğrencinin öldürülmesi olayının siyasi olduğunu ve olayla ilgili üç kişinin gözaltına alındığını bildirdiler 


İGD yürüyüşü engellemek istedi... 


(Baştarafı 1. sayfada) Merkez Mühendislik binasının en üst katında bulunan bir grup İGD'li de alanda toplananların üzerine pullar atmaya başladı. Pullardan bazıları şöyleydi: 

"Ulusal bağımsızlığa sahip çıkmak İstiklal Marşı ile değil, emperyalizme, NATO'ya, IMF' ye, AET'ye karşı çıkmakla olur", “ODTÜ öğretim üyeleri sıkıyönetimin, ODTÜ'yü içeriden fethetme politikasına alet olmamalıdır"', "öğretim üyelerinin eylemi ile Demirel'in Bayrağa Saygı mitingi arasında ilişki var mıdır? Cevap istiyoruz", "Bu eylem Mehmet Kıcıman'ın 12 Mart 

«dönemindeki i layışının bir ü dür?" 

ODTÜ ÖĞRETİM 

ÜYELERİ 
DERNEĞİ'NİN 

Yürüyüşten sonra bir basın toplantısı düzenleyen ODTÜ öğretim Üyeleri Derneği Başkanı Doç. Dr. Ersin Tolunay, üzücü olayı bir kere daha kınadıklarını belirterek şöyle dedi: 

"Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ikinci dönemin açılışında meydana gelen üzücü olaya gösterilen tepkiler ve tartışmalar sırasında olayı tüm 
ODTÜ'ye malederek, 20 
yılı aşkın bir süredir bilime ve Türkiye'nin kalkınmasına çok önemli katkıları olan bir kurumun yıpratılması yoluna gidilmesi üzüntüyle izlenmektedir." 

Tolunay, bir gazeteci- nin "Biraz önceki olayı nasıl karşılıyorsunuz" sorusuna, "'Gerek bu olay gerek daha önceki olay Türkiye'deki devrim ci gelişimi saptırmaktan başka birşey değil. Bu gibi olaylar Türkiye'nin her yerinde olabilir. Bu olaya özel bir ağırlık vererek ODTÜ'ye karşı yapılan bir saldırıyı da kınamaktayız." dedi. 


DGBF'NİN 

Yürüyüşe katılan 
DGBF Genel Başkanı Ali Tablacı,bir açıklama yaptı. Tablacı, özetle şöyle dedi: 

"ODTÜ üzerinde oyun oynayan, ODTÜ'yü şimdiye kadar kimse- nin başaramadığı kadar halkın gözünden düşüren bu olaya neden olan kimdir? Sıkıyönetim değil, Şimdiye Kadarki .kışkırtma politikasını sürdüren İGD'dir. 


“Milli bağımsızlığımıza yapılan saygısızlık bütün Türkiye'nin dikkatlerini ODTÜ üzerine toplamıştır. Şimdi Türkiye halkı, İGD'lilerin bu küstahlığına verilecek cevabı beklemektedir. İşte hocalarımızın yürüyüşü Türkiye topraklarında Milli Marşı engellemeye kalkışanlara indirilen okkalı bir şamardır. 

“ODTÜ gençliği Amerikan emperyalizmi- ne karşı bayrak taşıyıp, İstiklal Marşı söyleyerek mücadele etti. 1960' ta Menderes'e, 1968'de 
6. Filoya karşı mücadele eden gençlik İstiklal Marşını bayrak edindi." 

Tablacı;yürüyüşe çok sayıda öğrencinin katılamamasının nedeni, dershane kapılarının ÖTK tarafından "provokasyon olur' gerekçesiyle tutulmasıdır” şeklinde konuştu. 

HALKÇI 
DEVRİMCİLERİN 

ODTÜ'lü Halkçı Devrimciler de dün yaptıkları açıklamada öğretim üyelerinin yürüyüşüne yürekten katıldıklarını belirterek, "Tüm öğretim üyelerini eylemlerinden ötürü kutlarız" dediler, 


ÖTK'NİN 
Öğrenci Temsilciliği Konseyinin yaptığı açıklamada ise, kendileri yürüyüşe katılmadığı hal- 


de, tören sırasında slo- 


gan atanları kınadıkları belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: 


"Dekanlar Kurulunun kararında da belirtildiği gibi bu yürüyüşün muhatabı biz, ODTÜ öğrencileri değildik. ÖTK örgütlülüğündeki ODTÜ öğrencileri bu yürüyüş sırasında ağırbaşlılığın, sorumluluğun en güzel örneklerini vermişlerdir. 

“Yürüyüş sırasında slogan atma sorumsuzluğunu gösteren ve sayıları 10'u geçmeyen bir avuç kişi, ODTÜ öğrencisi olmaya layık olmayan kişilerdir. Bu kişilerin sorumsuzca davranışları tüm ODTÜ öğrencilerine maledilmemelidir." 

ÖTK adına açıklama yapan öğrencidaha sonra “provokasyona gelmemek için yürüyüşe katılmadık. Ayrıca rektörlük bizi davet etmedi" dedi. 

ÖĞRENCİ İŞLERİ 
DEKANI TÖZEREN'İN 

GÖRÜŞLERİ 

ODTÜ Öğrenci İşleri Dekan Vekili Prof. Dr. 
Aydın Tözeren de dün yaptığı açıklamada, oku- 


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 


lun açılışı sırasında bir grup öğrencinin ulusal marş okunurken ayağa 


kalkmamasının tüm ODTÜ"'lüleri üzdüğünü söyledi. 

Tözeren özetle şunları söyledi: 


"ODTÜ'nün açılıs töreninde ve daha sonra 13 
Ağustos 1979 günü yapılan "İstiklal Marşı ve Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü"nde üniversitemize zarar vermeyi amaçlayan küçük bir grubun davranışları 12 bin 
ODTÜ öğrencisinin İstiklal Marşımıza ve bağımsızlığımıza clan geleneksel bağlılıklarına ve saygılı tutum larına bir leke düşüremez. 

“ODTÜ Öğrenci Temslciler Konseyi (ÖTK) gerek açılış töreninde ve gerekse "İstiklal Marşı ve Cumhuriyete Saygı Yürüyüşü'nde öğrencilerimizi sorumlu ve saygılı bir tutum içinde bulunmaya çağırmışlar ve üni- 
“versilemize zarar vermek; isteyen çok küçük sayıdaki bir gruba alet olunmamasını istemişlerdir." 

İGD'LİLER KIZILAY'A BOMBALI PANKART 
ASTI 

Öte yandan dün akşam saat 18.00 sıralarında İGD'liler Kızılay'a bombalı pankart astılar ve halkı tedirgin ettiler. 
Çevrede büyük tepki yaratan pankarta asılan iki bomba uzmanlar tarafından olay yerinde patlatıldı. Pankartın altına "Faşizme Geçit Yok" “İleri Demokratik Düzen", "MHP Kapatılsın", “İlerici Gençler" yazılı ilanlar da bırakan İGD'liler olay yerinden kaçtılar. 

İGD'lilerin giriştikleri eylemlerinin tepkiyle o karşılanmasın- dan sonra, kamuoyunun dikkatini başka yerlere çekmek için bu eylemi düzenledikleri belirtiliyor. 

İSTANBUL'DA 
TERSANE İŞÇİLERİ 

Öle yandan İstanbul Camialtı Tersanesinde dün öğle yemeği tatilin- de 350'ye yakın tersane işçisi ODTÜ'nün açılışında İGD'lilerin İstiklal Marşına ve Milli Bağımsızlığımıza karşı girişliği saldırıyı protesto ettiler. İşçiler adına bir konuşma yapan Şahin Çömez "Milli Bağımsızlığımıza yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyoruz" dedi. İşçiler daha sonra hep birlikte ayağa kalka rak İstiklal Marşını sâylediler. 


ODTü'de 
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Sokağı Ada No Parsel No Yüzölçümü Oo Sahibi Yokuş Çeşme 1124 56 273,50 Mehmet Demir Ea Pafta: 9 686 412 Ali Koç k s 1124 21 88 Döne Erşah Kanber Erşah 
Esma Erşah 
Fatma Gergin 
Mehmet Gergin 
Odalar İçi 1124 45 70,00 İzzet Yaman — Pafta:9 739 163 Mahmut Kork 
3 Pafta:9 12310 360 Ali Çağırankaya 
— pafta:9 679 365 Hüseyin Mahmutoğlu 


YURTDIŞI BÜROLARI 


Nihat Mahmutoğlu 


Isveç HOLLANDA | İSVİÇRE 

Gürgün, 3 aylık 450 TL 

Duvgrand S/A, Bildstr, 53, Ch, des Cotes I Gaylık 900 TL 

1 tr. 17236 Utrecht 1020 Renens 1 yallık 1800 TL 
Sundbyberg, Tel: Tel: 

Tel: 08/296 628| 31 47 61 342172 uçak postası ücreti eklenir. 


belirleneme- 


FKÖ liderlerinden 
Kaddumi 
Ankara” da 


HABER MERKEZİ 
Filistin Kurtuluş örgütü Siyasi Büro Başkanı Faruk: Kaddumi, FKö Ankara o Temsilciliğinin açılması ile ilgili anlaşmayı imzalamak için Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün'ün resmi konuğu olarak bugün Ankara'ya geliyor 


“listin Kurtuluş Örgül“ Ankara temsileiligilin açılmasını sağlamak üzere Dışişleri Bakanlığ) yetkilileri ile örgüt temsilcileri arasında, geçtiğimiz günlerde sürdürülen görüşmeler olumlu sonuç vermiş ve Temsilciliğin resmen açılması için anlaşma imzalanması aşamasına gelinmişti. 

Öte yandan Ankara'da açılacak FKÖ temsilciliği başkanlığına Örgütün Uluslararası İşler Sorumlusu Rehbı Hallum'un (Ebu Firaz) atandığı bildirildi. 

Bilindiği gibi Ebu Firaz, geçtiğimiz ay içinde Mısır Büyükelçiliğinin Filistinli gerillalar tarafından basılması olayı sırasında FKÖ adına arabuluculuk yapmıştı. 


Köprülüler... 
(Baştarafı 1. sayfada) 


Dıblan'a dedikleri 


teslim etsöyleni- 


zal tik" 
yor. 

Köprülüler açıklamasında, "örtülü ödenekten yalnızca Muhasebesi Umumiye kanununun 77. 
maddesinin verdiği izin ölçüsünde, genel bütçeye dahil daireler meyanın- da, o da sınırlı olarak, ancak Başbakanlık bütçesine konulabilir" dedi. 

Köprülüler, yolsuzluk olayının o sorumlularının savcılığa verildiğini de açıkladı. 

Köprülüler, Odalar Birliğindeki (o yolsuzluğu belgeleyen bir evrakı da basına dağıttı. 


” Sürü” filmi 
Altın Leopar” 
ödülünü aldı 


LOCARNO (AA) Uluslararası 32. Locar. 
no Film Festivalinin büyük ödülü olan "'Altın Leopar" ödülünü "Sürü" fimi kazandı. 
Zeki Ökten'in "Sü filmi ayrıca Almar Rebec ca Horn'un "Le Pr. fesseur De Danse" filmi ile kadın oyuncular ödülünü ortaklaşa kazandı. 


, . 

Adana’ da bir 

. 

ilaç stoku daha 

. agge geçirildi 
ADANA (ÖZEL) 

Adana Emniyet Müdür lüğü Mali Şube ekiplerince yapılan aramalarda 20 
milyon lira değerinde ilaç dolu bir depo daha ortaya Çıkartıldı. 

4 gündür sürdürülen 
aramalarda önceki gün de İİ yöresinde Mesut 
Dağlı adlı bir şahsa ait bir çiftlikte üç kamyon dolusu ilaç ele geçirildi. 
Aynı gece yapılan aramalarda Savatlılara ait Urfa Un fabrikasının kiralık deposunda da iki kamyonu dolduracak kadar ilaç ele geçirildi. Ele ge- 
*Çirilen ilaçların! piyasa değerinin 20 milyon lira civarında olduğu açıklandı 


Takdir edilen değer 


224.153 — 
267,800 — 


“Politika” yürüyüş... 


liklal Marşı'na ürüyüşü''ne karşı çıktılar. Politikd$yüs ü "bir provokasyon"'olarak nitelerken, Hergün ve Tercüman,yürüyüşün "'göstermelik" olduğunu iddia ettiler. 

Politika gazetesi haberinde, ODTÜ Rektör Vekili Mehmet Kıcıman'ın ODTÜ'nün kapatılması için yeni lertipler içinde olduğunu ileri sürerek, yürüyüşün bu amaçla düzenlenen bir provokasyon olduğunu iddia etti. 

Politika'nın haberinde Kıcıman'ın 12 Mart" ın muhbir valandaşlarından olduğu öne sürülerek, "Kıcıman'ın çağrısı okul içinde büyük bir kargaşa yaratmaya yöneliktir" denildi. 

Yürüyüşü destekleyen öğrencileri de, "provokalörlükle"' suçlayan Politika, "K.cıman'la birlikte, ODTÜ'nün kapatılması provokasyonunda yer alan, ODTÜ'de çok az sayıda bulunan bazı maocu gençlerin de yürüyüşte hazır bulunmaları bekleniyor" dedi. 

Politika, aynı haberde, "Mehmet Kıcıman' ın arkasından, ülkemizin tüm gerici güçleri, tüm sağ partiler, işbirlikçi tekelci sermayenin tüm çığırtkanları, saf tutmuş bugün" diye ya- 


zıyor. 
4 HERGÜN'ÜN SALDIRISI 

Hergün gazetesi de ODTU öğretim üyelerini sahtekarlıkla suçlayarak, "Yorgan gidip, kavga bittikten sonra münakaşasını yapıyorlar" diyerek, öğretim üyelerini "sahte kabadayılar" olarak nitelendirdi. 

Hergün, "Bunlar arkadan meydan okuyarak kimi kandırmaya çalışıyorlar''diyerek yürüyüşe karşı çıktı. 

TERCUMAN DA ÖĞRETİM ÜYELERİNİ 

SUÇLUYOR 

Öte yandan Tercüman gazetesinde konu 'ile ilgili.birer makale yazan Rauf Tamer ve Ergun Göze de yapılan yürüyüşün "göstermelik" olduğunu iddia ettiler. 

Rauf Tamer, ODTÜ öğretim üyelerinin yıllardan beri yangına körükle gittiklerini öne sürerek, "Bayrağa ve İstiklal Marşına Saygı yürüyüşünüzü bile kimse samimi bulmuyor. Herkes size dudak bükerek bakıyor''dedi. 

Ergun Göze ise, yazısının başlığında "'Yürümeyin! Durun! Düşünün!" diyor. Göze, öğretim üyelerini "ne zaman Türkiye'nin kendine has halini, mazisini ve istikbalini düşündünüz ki..."' diye suçluyor. 


Ayakkabı imalatçıları: "Ya bu zamlara karşı susup yok olacağız, ya da direnerek ayağa kalkacağız." (Fotoğraf: Yusuf ÇELİK 


Ayakkabı malzemelerine gelen zammı protesto eden 


gi 


boykot yapacak 


İSTANBUL (ÖZEL) 

Ayakkabı imalatçıları, ayakkabı sanayisinde kullanılan malzemelere gelen aşırı zamları protesto etmek için, 27 Ağustostan 3 Eylüle kadar işyerlerini kapatıp boykot yapacaklar. 

Dün, İstanbul Umum Ayakkabıcı Esnafı,Sanatkarları ve Kolları Derneği önderliğinde Rü- ya Düğün Salonunda bir araya gelen 500'e yakın ayakkabı imalatçısı boykot kararını oybirliğiyle aldılar. Toplantının açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Temel Çoruh, bazı tekellerin sorumsuz bir şekilde ayakkabı malzemelerine zam yaptığını, ayakkabı imalatçısının bu zamlar karşısında zor durumda kaldığını, bu konuda hükümetin hiç bir önlem almadığını söyledi. Buna sessiz kalamayacaklarını da söyleyen Çoruh ,konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu durum karşısında ne yapacağız, ya elimizi kolumuzu bağlayıp susarak yok olacağız ya da direnerek ayakta kalacağız. Anayasanın bize tanıdığı haklarımızı kullanacağız, onun bunun oyuncağı olmayacağız" dedi. 

Toplantıda bazı imalatçılar da yaptıkları konuşmalarda dertlerini, sorunlarını dile çetirerek yetkililerin ilgisizliğinden yakındılar. Ayrıca boykot süresince atölyelerde çalışan işçilere de bakavaklarını söylediler. 

Dernek yöneticilerine göre sayıları 250 bin olan ayakkabı imalatçılarının büyük çoğunluğu boykota katılacak. 


Demet 


KARDEŞLER 


MOBILYA IMALATI 


LAKE VE POLYESTER ATELYESİ 


Yurdun her köşesinden 


yemek odası koltuk ve her türlü 


dekor işleri siparişi kabul edilir 


Sanayi Bölgesi 42. Sok. No 15/A KAYSERİ Tel: 14804 


(Baştanafı 1. sayfada) 


Ayakkabi imalatçıları 


528 000 — 


000 — 


250.500 
(B. 185839- 8201 


3ayhk675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yillik 2700 TL 
, Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre 


İLAN TARİFESİ 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) $00 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 
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EY Eri ii 1 
IKWEZİ DERGİSİ SAHİBİ BENNIE BUNSEE, 


KAYNAYAN AFRİKA'YI ANLATTI: 


“IRKÇILIĞA KARŞI OLDUKLARINI SÖYLÜYORLAR AMA... 


- Sovyetler, Rodezya'dan krom alarak 


TE Ter iŞ) 


g İç savaşlarda ilk şok veani baskın ya azdır, yada 


(Her askeri harekat) neden olacağı | siyasi etkiler için, 


her siyasi harekatda neden olacağı askeri 
| etkiler için ayrıca 
(|, arastırılmalıdır 


hiç yoktur. 


başlangıçta bir | savaş ihtimali bile | kesin değildir 


İç savaşta 


Ve 


oldu, 


ni 
Çekoslovakya örneği: edilen Çekoslovakya'nın durumu ibret verici bir örnektir, Hit er, Çekoslovakya'da SDP'nin (Südet Alman Partisi) ve bt parti içindeki ajanlarını destekleyerek ülkede büyük kargaşa lıklar yaratmış, sonra burayı gaspetmişti, Resimde, SDPnin Başkan Yardımcısı Hitler'in baş adamı Franck görülüyor Herman Franck, ilhaktan sonra Çekoslovakya'nın polis sefi 


İkinci Dünya Savaşından önce Nazi Almanyası tarafından ilhak 


tamamen siyaset öndedir 


Kitler, Propaganda 


Nazi propagandası baskı ve taviz politikası ve ulusal duyguları sömürme taktiğiyle geniş yığınları etkilemeyi ba$armişti, 


yontemleri, 


ÖZET 

lArarat'tan göçmek zorunda kalan koçerler, Osmanlı Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşirler. Düzlük aslında Türkmene aittir, Dağıstan Bey, Kürtleri Türkmene karşı kullanmayı düşünür, Hacı Osman Beyle dostluk kurar, Kendi kızını ona verecektir. Hacı Osman Beyin kızı Kevok'u da kendis} alacaktır. Düğün kurulur, Koçerler büyük tepkl duyarlar, Rispi Safo siyah kuşak takar, Kevok’ un nişanlısı Memdiz öfkelenir. Kendisine yoksul olduğu için varımsız olduğunu sanır, Oysa Kevok Memdız"ı sevmektedir ancak babasına karşı gelemez, 


"nın Anarşi Teorisi"' dizimi CIA zi bitirirken, Galula'nın ki M tabında önemli yer tutar bir konuya değinmek istiyoruz. CIA Uzmanı David Galula, iç savaşları in celerken, bunların en önemli özelliği nin, siyasal yönleri olduğuna değini 


G Normal savaş-İçsavaş 


A LUL A şöyle divor: 

“Bazı durumlarda , savaşın siyasi sonucu ile önceden tasarlanan siyasi amacı arasında büyük larklar bulunmasına rağmen, teorik olarak bütün sâvaşlar bir siyasi amaç için yapılmıştır. 

“Sosyal nedenlere bağlı olarak yapılan normal savaşlarda; diplomasi , propaganda ve ekonomik baskıdan sonra askeri bir harekata girişmek, amacı gerçekleştirmek için tutulan esas yoldur. 

"Bir savaş aracı olarak hizmet gören siyaset, savaş içinde ikinci planda kalır ve savaştan sonra da bir araç olarak görev yapmaya başlar. Burada, bir kere normal savaş başladıktan sonra şiddet ve zor kullanılmaya giri- 


şildikten sonra siyasetin ortadan kaybolacağını kastetmiyoruz, Kastettiğimiz normal savaş süresince izlenecek olan siyasetin önceden be- 


lirlendiği ve askeri kuvvetlere gereken emirlerin verildiğidir. 

“Nükleer çağın başlaması ve nükleer savaşın çeşitli taraflar ıçın birçok zarar ve kayıp doğuracağı endi-Şesi siyasetin savaş safhalarına olan etkisini arttırmıştır. Fakat yine de, askeri harekat normal savaşların esas 


Aşiretini kendi keyfine satan Bey, itibarını yitirir, gücünü kaybeder 


Aşiret de yanılır. Kötü dediği Beyin em- 


———— an an a e ea e an ee» rine at koşturur, talan toplar. Yoksulun kanını emer. İyi olana dirsek döndürür. Beyin 


Gözü ıslandı, sesi titredi, konuşamadı. 
Araratlı acınıp dizlerini döğdü, ah ettiler, "Buna görünmez bela derler, düşman kapısından ırak, Kürt cin tayfasına yakın oldu ğundan belası hazırdır" dediler. 

' —Sözüme kulak verin, dedi rispi Safo.. 
Boşa hayflanmayın. Bir Beyin kendi canına düşmesi iki sebeptendir. Aşiretini kendi key fine satan Bey itibarını yitirir, gücünü kaybeder. Görkemi eksilir, onuru kırılır. Kendini azabından yüce gördüğünden bunu hazme demez.. Azabıyla bir olmaya özü razı gelmez. 
Evvela kudurup F ‘xina saldırır sonra da kendine. Bu birdir. Aşiretine yaklaşan belayı se- 
“zer de çaresini “ulapfazsa kendi canı düşer, bu ikidir. Ver her iki hal de zararına olup Bey hastalandığını çağırır. Zararın çogunu toplumu görür. Bu dünyada Beysiz duzen de vardır. Beyin, töreni yerine şeriat olmamıştır. Adalet doğru dağıtılırsa iyidir. 
Hal buysa bizde neden olmasın... Olmaz da ondan. Sebep aşikardır. Davarın her ottan tuttuğu et, süt ayrı ayrıdır . Neyi neye benzetirim, anlıyasınız. Her aşiret Beyinin keyfine yol tutar, törelenirse halleri yaman olur. 
Bey özünü toplumdan öne alır, çıkarını kollamaktan başka şey düşünmez. Yokluğu yoksulluğu çağaltır. İyi Beyler eskide kalmıştır. Acemin, Osmanlının hışmına uğrayan bu beylerin kabirleri koca bir memleket eder. Onlar iyinin ömrüne düşmandırlar. 
Çok yaşatmazlar, görülmemiş hilelerle hemen harcarlar. 


kırgın, 


Yoruldu, nefessiz kaldı, Memdız, kalkacak oldu, omuzundan bastırıp oturttular, bırakmadılar, Hacer Hanım 


adili de, zalimi de halkına göredir. Beysiz yapılmaz mı, yapılır. Bizi aldatan nedir söyliyeyim: Bey sırtımızdan kazandığının, elimiz- den aldığının azını bize geri verdiğinde, ötesine kafa yormayız. Geçimimizin, rızkımızın sahibi biliriz. 
böyle görmüsüz. Lafı uzatmıyam... Hacı Osman Bey Beyliğini, biz de töreyi yitirmişiz. 
Türkmene hizmete varan Araratlılar üç, beş gün sonra oraya göç indirir, yerleşir kalırlar. 
Çoluk çocuk onlara benzerler. Ekmek belası her şeye baskın gelir... > 


Birde böyle törelenmişiz, 


susrurdular . 


— Benim burda olmam Memdız'e ağır gelir, dedi. 

— Vallah öyle değildir, atamın yemine tımarına ikalkmışımı . 

— Sen de mi Türkmene gidersin? 

— Şimdilik gitmem... 

Rispi Miro, 

— Boş mu oturacaksın, elbet bir düşündüğün vardır, dedi. 

— Vardır, sesi tok, kararlıydı. 

— Bizden saklı mıdır? 

Öyle söylediğine pişman oldu, darda kaldı. Aklı kendine yol göstermedi. 

Yutkunarak, 

— Ne edeceğim bana da lıma aşikar olamamıştır. 


sırdır, daha ak- 


DEVAM EDECEK 


unsuru olarak kalacaktır. 

“Sonuç olarak, araç ve askeri sağlayıp bunları kullanan ve ge “k harekatı, gerekse halkı yönelen . ükümet dairelerine görev ve sorumluluk vermek kolaydır. 

“Fakat ihtilal savaşlarında durum tamamen farklıdır, İhtilal savaşlarında esas amaç halkı elde etmek oldugu için, bu savaşlar siyasi bir özellik taşır." 

Gerçekte, dünya savaşları ve bölgesel savaşlar da dahil bütün savaşlar siyasetin bir uzantısı olduğu halde, Galula bu gerçeği sadece ihtilal savaşları,iç savaşlar için kabul ediyor. Tabii bu görüşün temelinde, ülkeler arasındaki savaşlara yol açan yönetici sınıf siyasetlerini gözardı etme eğilimi yatmaktadır. Tabii savaşların sivasi özünü, bu özün açık “seçik belirttiği iç savaşlarda da inkar etmek oldukça güçtür 

Siyasetin önemi 

ALULA şoyle devam ediyor: 

“Asi için amaç, halkın kontrolünü kendi eline almaktır. Karşı taraf için ise halkı kendisine bağlı tutmak esas amaçtır, Bu olay bütün iç savaş sürecince yaşanır. Bir hükümet için siyasi amaçları belirlemek, ne kadar askerin kullanılacağına karar vermek, bir antlaşmaya girmek veya bir antlaşmayı bozmak yeterli değildir. Siyaset, harekatın aktif bir aletidir. Siyasi ve . askeri hareket birbirlerinin içine girmiş olduğundan, bunlar birbirlerinden kolayca ayrılamaz. Hatta her askeri harekat, neden olacağı siyasi etkiler için ve her siyasi harekat da neden olacağı askeri etkiler için ayrıca araştırılmalıdır. 
“Siyasi kuruluşu bir parti ve askeri kuvveti de mensup bulunduğu partinin askeri kuvveti olan asi avantajlıdır. Çünkü rakibinin siyasi kuruluşu, bir parti tarafından desteklenen veya desteklenmeyen bir hükümet , belki de bir koalisyon hükümetidir. üstelik bu hükümet ana amacından uzaklaşmış da olabilir. Ve bu hükümetin emrindeki ordu, milletin genel desteğini kazanmamış da olabilir. 

CIA ajanı Galula'nın amacı ne olursa olsun, ilginç bir noktaya degindiği açıktır. Hiç değilse Galula, örneğin bizim yöneticilerimizden daha akıllıdavranmakta,sadece polis önlemlerine bel bağlamayarak siyasi sorunlara eğilmektedir. Galula'nın bir ülkede iç savaşın başlamasıyla ilgili tespitleri de diyor Galula: 

"Normal savaşlarda, kendi ne larında O hazırlıklarını tamamlamış olan ve bütün kaynakiarını bu hazırlıkları için kullanan tarafın bütün kuvvetleriyle yapacağı bir baskın saldırısında kazancı çok olacaktır. Bu durumda barıştan savaşa geçiş, çok anidir. İlk şok kesin etkili olabilir. 

“Bu durum, iç savaşlarda pek mümkün değildir. Çünkü isyan eden, başlangıçta yeterli miktarda kuvvete sahip değildir. Asinin göze çarpar siyasi ve askeri bir güce sahip olması belki de yıllar alabilir. Bu durumda, iç savaşlarda ilk şok ve ani baskın: va azdır, ya da hiç yoktur. Ve başlangıç ta bir savaş ihtimali bile kesin değildir m. 3 4 

“Zaten isyan eden, düşmandan beklediği tepkiye kendini tam anlamıyla hazırlamadan, herhangi bir şok yaratmaya niyetli değildir. Ayaklanmayı bastıracak olanlara karşı, ciddi bir şekilde meydan okuma olarak görünecek isyan hareketlerinin geciktirilmesi, buna karşı tepkileri de geciktirir. Bu gecikme, halkın tehlikeyi yöneticilerden de sonra görmesi amacıyla daha da geciktirilebilir," 

"Galula'nın saptaması, bir ülkede terör hareketlerinin birden bire orla- ya çıkmayacağını ortaya koyması ve bunun temelindeki nedenlere yönelmesi bakımından önemlidir 


Sonuç 


E D Í gün suren dizimizde, CIA 

nın terör ve karşı-terör yöntemlerini sergiledik. Yazarın, asiler ve hükümet arasında haklı-haksız ayrımın yapmaması, üslubunun zor anlaşılmasına yol açsa da, emperyalist terörün yöntemleri, genel çizgileriyle ortaya konuldu. İdeoloji vei siyasi güce karşı, teknik ustunluklerle savaşılabileceği noktasından hareket eden Galula'nın kendisinin bile. en sonun- da siyasetin tayin edici önemine az veya çok değinmek zorunda kalması bizce kitabın en önemli yanıdır. Dileriz siyasetin önemi konusundaki anlayiş, gerek devlet terörü yöntemlerine artık bir son vermekte, gerekse MHP terörü ve Sovyet yıkıcılığına karşı alınan önlemlerde, bizim yöneticilerimize de yerleşir 


Bitti 


ikkate değer: Şöyle - 


i sa 


$ ba 
El zi 
Ek 


Birleşmiş Milletler'in ambargosunu bozdu 


@ Bazıları soruyorlar: Peki ama ülkemizde Sovyetler nerede...Mesele Sovyetlerin Batılılar gibi ülke içinde tekellere sahip olmaları değildir. 
Onlar milli kurtuluş savaşını destekleme adı altında sızıyorlar. Kendilerine bağlı örgütleri iktidara getirmeye çalışıyorlar. Tehlike de 


Bunsee ‚ABD ülke ekonomisini kendisine bağlamıştır. Ama 


Sovyetlerin de başka yolları var'diyor 


rin üzerinde duruyor. 


, _” AYDINLIK: Angola dediniz de.. Geçenlerde gazetelerde Zaire, Angola ve Zambi- ya'yı birbirine bağlayan demiryolunun açıldığını okuduk. Bu gelişme Angola ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler bakımından bir değişme olduğunu mu gösteri- 


yor? 

BUNSEE: Bu konuda fazla birşey bilmiyorum. Saece Neto'nun Zaire ile ilişkilerini düzeltmeye çalıştığını biliyorum. 

„AYDINLIK: Galiba Amerikalıların da Angola ile ilişkilerini tekrar düzeltmek istemeleri söz konusu olmuş- 


tu, ` 
BUNSEE: Evet. Neto, Portekiz ve diğer Batılı ülke 


lerle diplomatik ilişkiler kurmak istiyor. cir ile de ilişki kurmak istediğini duyduk. 


Angola'dan aldığımız haberler Neto'nun biraz milliyetçi olduğunu gösteriyor. Zaten NETOAlvez darbesinin sebebi de buydu? 
AYDINLIK: Nito Alvez ni dediniz? 
BUNSEE: Alvez üc yıl önce Neto'ya karşı bir.darbe düzenlemişti. Sovyetler Birliği Alvez'i destekliyordu. Neto'yu tasfiye etmek istediler. 
AYDINLIK: o Desenize Afganistan'da Davut Han'ın başına gelenler NETO'nun da başına gelecekti. 
BUNSEE: Evet. Davut 
Han olayı başarı kazanılsa daha önce Angola'da yaşanacaktı. Neto, iktidara gelirken Sovyetlere dayandı. Şimdi de ülkede süren iç savaşta Kübalılara dayanıyor. Bu yüzden Sovyet ve Küba'dan nasıl kopacak bilemiyorum. Batılı ülkeler de bu savaşta Neto'ya karz dövüşen UNİTA'yı destekemiyorlar. Bunun nedeni Neto'nün Sovyetler Birliği'nden kopmasını beklemeleridir. 
Aksi halde onu iyice Sovyetlere iteceklerini düşünüyorlar. Ki bu bence doğru bir politikadır. Amerikalıların üba ve Vietnam'a karşı aptalca politikaları bu ülkeleri Sovyet uyduları haline getirdi. Ama görebildiğimiz kadarıyla Batılı ülkelerin bu politikaları şimdiye kadar başarılı olmadı. 
AYDINLIK: Azanya veya bilinen adıyla Güney A frika üzerinde Batılıların Güney Afrika'da yeni bazı yöntemler geliştirmek istediklerini belirtmiştiniz. Azanya'da bu gelişme nasıl yansıyor? 
BUNSEE: O Biliyorsunuz Azanya'da eskiden kâtı bir šö- 


mürgecilik vardı. Irkçılık vardı. 


Şimdi hükümet daha önce siyah halka yasak olan bazı meslek dallarını zencilere de açmak istiyor. Böylece biraz yumuşayarak durumu devam ettirmeye çalısıorlar. Ancak bu gelişmeye eyaz işçi sendikacılara karşı 


İngiltere de yayımlanan İkwezi dergisi sahibi Bennie | Bunsee dün yayınladığımız bölümde Afrika'da çeşitli ülkelerdeki gelişmeleri anlatmıştı. Bunsee söyleşinin bugünkü bölümünde özellikle Güney Afrika'daki gelişmele- 


çıktılar, Ayrıcalıklarını yitirmekten ali Şimdiye kadar da hep böyle tutum aldılar. Beyaz işçiler bizi desteklemeye geldikleri zaman elbet- te çok memnun oluyoruz. 
Ama şimdilik hayalde beslemiyorum. 

AYDINLIK: Burada bir sorum var. Beyaz işçiler de ezilip, sömürülmüyor mu? 

BUNSEE: Sömürülüyorlar ama Güney Afrika'da beyaz işçiler yoz ayrıcalıklıdır. Örneğin, beyaz ve zenci işçiler arasındaki ücret farkı bire ondur. Bence onlar işçi aristokrasisi bile değil küçük burjuvadırlar, İki kesim arasında koca bir dünya var. Biz ırkçı Si i Bütün beyazlar ülkeden çıksın da demiyoruz. 
İlkönce ülke gerçek sahibi olan zenci halka geri verilmelidir. Ülkenin sömürge durumuna son verilmelidir. Ülkede yaşayan herkes, beyazlar da Afrikalı olarak yaşamalıdır. 


Sovyetler nerede mi? 


AYDINLIK: Azanya'da sömürgeciliğe karşı bir mücadele yürülülüyor. Bu mücadele- nin durumu hakkında bilgi verir misiniz? 

BUNSEE: Güney Afrika stratejik bakımdan çok önemlidir. Sanayi bakımından yüksek düzeyde gelişmiştir. Bü- ye maden kaynakları ve dev 

ir potansiyeli vardır. Bütün diğer Güney Afrika ülkelerinin ekonomilerini denetlemektedir. Bú yüzden de sömürgecilerin baş hedeflerin- den birisi olmuştur. Daha önçe de belirttiğim gibi ABD ve İngiltere bugüne kadar ülkede- ki sömürgeci rejimin baş destekcisi olmuştu. Ancak onlar, durumun böyle gitmeyeceğini görünce bazı tedbirlerle durumu yumuşatarak varlıklarını sürdürmek çabasındalar. 
Ancak bence Güney Afrika'da meseleyi sadece ırkçı rejim veya sadece Batı emperyalizmi olarak görmek fştalı olur. 
On sene önce ben de böyle düşünüyordum. Ancak on sehede çok Şey değişti gün Sovyetler Bir saba katmayan bir düşünce gerçeğe uymaz. Bana bazen soruyorlar; peki ama ülkemizde vyetler Birliği nerede diye, Belli bir dereceye kadar 


buradan doğuyor. 


© Irkçılığa karşıyız diyorlar ama bir yandan da ırkçı rejimlerle ilişki kuruyorlar. Güney Afrikalı 


tüccarlar Rus elmaslarının da satıcısı. 


Çek silahları Güney Afrika” da açıkca satılıyor. 

Bir Polonya şir keti gaz çıkarmak için Güney Afrika” va geldi. Sovyetler naylon bir şirket aracılığı ile ırkçı Rodezya” dan krom satın aldılar. 
Hem de Birleşmiş Milletler” in ambargo 


kararına rağmen 


makul bir soru. Ama mesele Sovyetler'in ülke içinde Batıhlar gibi dev tekellere sahip olması meselesi değildir. Sovetler'in Afrika'daki yayılmaarı bugüne kadar göründüğü Tire ABD'den farklıdır. 
BD ülke ekonomisini sımsıkı kendisine bağlamıştır. Ama Sovyetler'in de başka yolları var, Onlar milli kurtuluş savaşını destekleme adı altında sızıyorlar. Kendine bağlı örçit leri iktidara getirmeye çaışıyorler 


Azanya ve 


Sovyetler 

AYDINLIK: Bu durum Azanya'da nasıl yansıyor. daha somut olarak ele alsak? 

BUNSEE: Azanya'da iki örgüt var. Biri ıPan-Africains Congress-Bütün Afrikalılar Kongresi (PAC) Biri de Africains National Cońgress-Afrika Milli Kongresi (ANC)' ANC'yi aslında tamamen Günev Afrika Komünist Partisi (GAKP) denetliyor. Eskı Atrika halkının bir örgütü olan ANC artık yok. Bu örgütün yönetimi tamamen GAKP'nin 


eline Dila GAKP ve 
ANC, ütün (Afrikalıların Kongresi (PAC) örgütünü 


“ırkçılıkla suçluyor. PAC, Azanya'nın bir Afrika ülkesi olduğunu ve Afrikalı halka geri verilmesi gerektiğini savunuyor. Bu üzden de ırkçıymış. Ama bu suçlama bence GAKP ve ANC için daha doğrudur. 

, GAKP'nin ülke içinde hiçbir desteği Soktu ur rağmen dünyanın en fazla para harcayan partileri arasında yer alıyor. Nereden geliyor bu para? GAKP açıkça Moskova' nın güdümünde bir partidir. 
Bu parti 1920'de kuruldu. 
Esas olarak beyaz işçilerden oluşuyordu. Ülkede altın ve elmas bulununca, sanayileşme de hız.andı. Nitelikli işgücüne ihtiyaç arttı. Beyaz işiler bu gücü oluşturdular. 

928 yılında &Komintern 
Azanya hakkında, burasının bir zenci ülkesi. bir Afrika ülkesi olduğu, milli kurtuluş hareketinin görevinin. toprağın ve ülkenin siyah halka geri verilmesi kararını verince GAKP'i ler buna karşı çıktılar Azanya' nın bir zenci ülkesi olduğu gerçeğini kabul etmediler. Bu Azanya sorununun bir sömürgecilik sorunu olduğunu kabul 


“Üç yıl önce Sovyetler Angola'da Neto'yu tasfiye etmek icin darbe düzenlediler.Darbe başarıya ulaşsaydı Afganistan'da yaşananlar daha önce Angola'da Neto'nun başına gelecekti” 


Irkçı beyazlar yerli halka sürekli baskı yapıyor. Işte bunlardan biri, Sharpeville katliamı 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etmemek demektir. Güney Afrika'da esas sorunun "ırklarn birarada yaşamalarını" lamak olduğunu söyleyerek ırkçılıkla mücadeleyi gölelediler, Sovyetler ( Birliği'nde Kruşçev'den sonra ise amamen onlann yörüngesine irdiler. Partinin önderliğinin üyük unluğunu da beyazlar hâlâ ellerinde bulunduruyorlar., Ülkenin durumu özönüne alınırsa bunun ne 


adar ters olduğu da görülür. 


Şimdi GAKP'den Sovyetler'e gelmek istiyorum GAKP Sovyetler'in Batıya darbe indirmesine, kurtuluş mücadelesine sızarak ülkeyi adım adım Sovyet nüfuzuna sokmasına yardımcı oluyor. Tıpkı Ango-İa'daki gibi. İşte Sovyetlerin tehlikesi de buradan geliyor. 
Onların büyük tekelleri yok ama 'Afrika'da bir çok kukla örgütleri var, kendileriyle işbirliği yapan örgütler var, bazı köprübaşı ülkeler var. Bu yüzden onları küçümsemek veya onların dostluk maskelerine aldanmak sadece Güne Afrika için değil bütün Afrikai in büyük ehlikeler taşıyor. İkwezi dergisi olarak bu gerçekleri YE Bugü Azanya'da özellikle devrimciler Sovyetler'in ve GAKP' nin faaliyetlerinin ardındaki amaçtan : haberli ve uyanıktır lar. 


Sovyetlerin ırkçılılarla işbirliği 


AYDINLIK: Basında Sovyetler'in Güney Afrika'daki ırkçı rejimle çeşitli ilişkiler içinde olduğu yolunda haberler çıkmıstı... 

BUNSEE:Güney Afrika'da elmas madenlerini elinde tutan De Bees, Rus elmaslarını da satıyor. Geçenlerde de elmasm fiyatını yükselttiler. 
Nedeni Sovyetler Birliği'ni memnun etmekti. Hafif Çek silahları Güney Afrika'da açıkça satılıyor. Bunu herkes bilior. Yine bir süre sonra bir olonya şirketi gaz çıkarma olanaklarını araştırmak için Güney Afrika'ya geldi. Sovyetler, Rodezya'dan krom almama yolundaki Birleşmiş Milletler ambargosunu bozdu. 
Açıkça Rodezya'dan krom ithal etti. Bu ticareti örtbas etmek için Cenevre'de naylon bir aracı firma kurdu. Sovyetler ile ırkçı rejimler arasında işbirliği görüldüğü gibi olanaksız değildir. 

AYDINLIK: Peki Afrikalılar bunu nasıl karşılıyorlar? 

BUNSEE: Örneğin Afrika Birliği Örgütü birçok şeyin farkında. Tanzanya ANC'nin tamamen Moskova'ya bağlı olduğunu biliyor. Dar-es-Selam'da karşılaştığım bir Mısırlı diplomat ANC'nin Sovyetler'le ilişkisini dile getirdi. Botsvana Devlet Başkanı Seretse Khama geçenlerde Afrika'daki süper devlet rekabetine dikkat çekti. Botsvana'lı öğrencilerin Küba'ya gitmesi- ne karşı çıktı. Hatta Sovyetien emeyi de reddetti. Sedat, Afrika Kurtuluş Örgütlerini destekliyor. Sudan da. 
Aslında hemen bütün Afrika ülkeleri yardımlarda bulunuyorlar. 

AYDINLIK: Gazetemizde Türkiye'deki Milliyetçi Hareket Partisinin bazı militanlarının Güney Afrika'da ırkçı rejimin askerleriyle birlikte çarpışlığı, ücretli o askerlik yaptıkları, Afrika'dakı kurtuluş Örgütlerine dayanarak açıklanmıştı. Bu konuda size herhangi bir bilgi ulasiı mı? 

BUNSEE: Ben de aynı ko nuyu araştırıyorum. Elime bilgi geçer geçmez size yollarım. 

AYDINLIK: Çok teşekkür ederiz, Bay Bunsee 

BUNSEE: Ben de size teşükkür ederim. 
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